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Van de redactie 
 
Deze Sirene, onze dorpskrant van, voor én over Sirjansland, staat weer vol met verhalen en foto’s want daar 
is ons huisblad tenslotte om bekend, nietwaar? Maar lieve inwoners van ons dorp, het zou nog leuker én 
completer zijn als u de redactie ook met úw foto’s zou verblijden! Daarom vragen wij u: heeft u nog een 
fotoalbum waarvan u denkt: “Mhah, ik weet ut nie zeker, misschien zit ier toch nog iets bie voh in de Sirene.” 
(vertaling: Ach, ik weet het niet zeker, misschien zit hier toch nog iets bij voor in de Sirene.) Schroom dan niet en laat 
het ons zien! Wellicht vindt de redactie dan een ‘parel’ of ‘briljant’ van een foto die wij mogen plaatsen in een 
van onze volgende edities. Zo maken we met uw hulp ons huis aan huis blad nog leuker én herkenbaarder! 
Uw fotoalbum krijgt u uiteraard zonder beschadigingen retour. 
 
Wat staat er zoal in deze Sirene? Geen zoekplaatje deze keer, maar gewoon een woordpuzzel. Gekregen 
van een vriend van ons. Als u uw oplossing via de mail of op papier doorgeeft aan de redactie maakt u kans 
op de hoofdprijs. Kijk snel op pag.6. 
 
Natuurlijk staan alle vaste rubrieken er weer in, zoals: Rondom de Kerk van ds. N.F.L. de Leeuw (pag. 8), de 
schoolfoto etc. En omdat dit jaar, tachtig jaar geleden, een eind kwam aan de 2e Wereldoorlog heeft 
Marianne een aangrijpende verhaal over die oorlogssituatie in ons dorp op papier gezet. U leest dit op pag. 
11. 
 
Een nieuwe anekdote van Gerard Oele: niet alleen over de oude school, maar ook over schooien, een 
zwembad, Braamfeest en nog veel meer. Benieuwd? Kijk dan snel op pag. 14. 
 
Nieuwe inwoners die ons dorp geweldig vinden om hier te wonen, komen uiteraard ook weer aan bod. Kijk 
maar op pag.13 & 18. 
 
Wist u dat er zeer creatieve mensen op ons dorp wonen? Wat te denken van “Worksjopje bie Marie” of een 
“Workshop bij Studio Dijkwater”? Nieuwsgierig geworden? Zie pag.17. 
 
Om u nog wijzer te maken staan er nog stukjes in over pijlbuizen (pag. 10), broedeilanden bij de Weg door 
het Dijkwater. Ja, u leest dit goed (pag. 16.) Hele snelle bolides of misschien wel een uit de hand gelopen 
hobby (zie pag. 20), nieuwe verlichting (pag. 23), en familieperikelen uit oude kranten. Peter Hanse heeft ze 
voor u op een rijtje gezet. Zie pag. 26. Kortom teveel om op te noemen.  
 
De redactie wenst u heel veel lees-, kijk- en natuurlijk puzzelplezier met deze Sirene. 
Prettige feestdagen en een voorspoedig, gezond en vooral gelukkig 2026!  
 
P.S. Zien wij u ook in het dorpshuis tijdens de nieuwjaarreceptie? 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
Op de site van de dorpsraad: www.dorpsraad-sirjansland.nl   
vindt u behalve veel informatie over ons dorp ook alle 
voorgaande Sirenes:  
https://dorpsraad-sirjansland.nl/desirenearchief/ 
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Informatie van de Dorpsraad  

Beste bewoners, 
 
Het jaar loopt ten einde, maar in Sirjansland blijft het druk! We blikken graag met u terug op de 
ontwikkelingen van de afgelopen maanden en kijken vooruit naar wat er nog gaat komen. 
 
Onze dorpsraad heeft er een nieuw lid bij: Willy de Leeuw. Zij heeft zich gemeld na onze oproep en is bij 
acclamatie tijdens de laatste openbare dorpsraadsvergadering toegevoegd aan de raad. Daarnaast 
verwelkomen we Niels van der Veer en Pieter van de Velde als aspirant-lid. Er blijft ruimte voor meer 
bestuursleden dus we blijven op zoek naar enthousiaste dorpsgenoten die ons team willen versterken.  
Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op! 
 
De gemeente heeft de energieagenda Schouwen-Duiveland 2025–2030 opgesteld. Tijdens de openbare 
dorpsraadsvergadering op 2 oktober gaven Baukje Bruinsma en Ruben Verton van de gemeente een 
presentatie over de plannen. Meer informatie is te vinden op denkmee.schouwen-duiveland.nl en de website 
van de gemeente. 
 
Tijdens de inloopbijeenkomst op woensdag 24 september zijn er zorgen geuit over de voorgenomen 
inrichting van de Lageweg. Bewoners vrezen dat er straks weer te hard gereden zal worden. Ook is 
opgevallen dat de Sportweg niet in het ontwerp is meegenomen, terwijl daar ook regelmatig hard gereden 
wordt. Ook over dit onderwerp is meer informatie te vinden op denkmee.schouwen-duiveland.nl. 
 
Goed nieuws! Na wat strubbelingen met vergunningen lijkt het erop dat we binnenkort 
kunnen starten met de bouw van het fietsrusthutje. Daarnaast werken we aan 
informatieborden over Sirjansland en zoeken we nog sponsoren om dit project te 
realiseren. Een mooie bijdrage is al ontvangen van de Stichting Renesse. Heeft u 
interesse om sponsor te worden? Laat het ons weten! 
 
We zijn nog op zoek naar een mooie locatie voor de Meesstoofsteen. Op dit moment lijkt een plekje naast 
het fietsrusthutje een geschikte optie. 
 
In een nieuwsbrief gaf de gemeente Schouwen-Duiveland terugkoppeling over het groenonderhoud. 
Het nieuwe maaibeheer lijkt goed te werken. Er zijn minder klachten binnengekomen. Daarnaast is de 0-
meting over biodiversiteit afgerond en is er een programma gestart om exoten (planten) te bestrijden. 
 
Helaas wordt er nog steeds te veel afval bij de PMD-rolcontainers (Plastic, Metaal, Drinkpakken) gegooid. Dit 
kost extra geld en kan leiden tot een verhoging van de afvalstoffenheffing. De gemeente start daarom een 
campagne om het bewustzijn hierover te vergroten. 
 
De verkoop van het voormalige schoolgebouw wordt voorbereid. De verkoopbrochure is met de dorpsraad 
besproken. Het doel is de uitstraling van het gebouw, samen met de aangrenzende hoofdonderwijzers-
woning, te behouden. 
 
Wilt u meedenken over bepaalde onderwerpen, heeft u ideeën voor verbeteringen of bent u het ergens niet 
mee eens? Laat dan van u horen! U kunt ons bereiken via het contactformulier of gewoon aanspreken op 
straat. Ook het aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website van de dorpsraad. 
 
De dorpsraad is bereid sociale activiteiten in het dorp financieel te ondersteunen. Initiatieven daartoe zijn 
welkom. 
 
Vriendelijke groet, namens de Dorpsraad, 
 
Annette, Niels, Pieter, Ton, Willem en Willy 
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Sir’s groene clubje 

Ook de afgelopen maanden is Sir’s groene clubje weer actief geweest! Met een 
groep enthousiaste vrijwilligers is er hard gewerkt aan het onderhoud van het 
groen in en rond ons dorp. 
 

Het groen bij het dorpsbosje en de CZAV is bijgewerkt. Daarnaast zijn de 
bloembedden bij de Dillingsweg en de ijsbaan alvast voorbereid, zodat we daar 
straks weer kunnen inzaaien waarna alles op die locaties volop kan bloeien. 
 

Ook de dorpsboomgaard heeft aandacht gekregen: onkruid is verwijderd en de bomen hebben water 
gekregen. Zo slaan ze goed aan en kunnen we straks genieten van heerlijk fruit. 
 

Meedoen? De activiteiten worden gepland via de groepsapp. Wil je een keer meehelpen? Laat je dan 
toevoegen aan de groep via Karin (Lageweg 11) of Willem (06-54 28 85 15). Het is geheel vrijblijvend: je 
kunt per keer beslissen of je meedoet. 
 

Bedankt aan iedereen die zijn of haar steentje bijdraagt! Samen houden we Sirjansland groen en mooi. 
 
 
Wist je trouwens dat de kabouters het dorpsbosje deze herfst weer hebben bezocht? De was 
hing buiten te drogen tussen de bomen en rondom de kabouterhuisjes was er overdag niets te 
horen of te zien als je er langs liep. Maar dat ze weer terug waren was overal goed te zien! 
 

Er waren heel veel kinderen (meer dan de helft kwam van buiten het dorp) die samen met hun 
ouders en opa’s en oma’s op vrijdag 24 oktober jl. de kabouters weer hebben uitgezwaaid. In 
optocht met hun lampionnen toog het gezelschap die avond naar ’t bosje. 
 

Of de kabouters volgend jaar ook het bosje komen bezoeken? Wie weet, er zijn geruchten van 
wel. Maar gelukkig hebben we de foto’s nog!  
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Het zoekplaatje uit de Sirene van juli 2025 
 
 

Was dit zoekplaatje echt zo moeilijk? Dat viel toch wel mee?  
Gelukkig wist Willy van Ast-Quist exact waar dit terug te vinden was. Dit lammetje lag 
voor een blauwe bloempot bij de woning aan de Korte Poststraat van Ad en Petra. 
Hartelijk gefeliciteerd met de cadeaubon van Bloem Marie, Willy! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Puzzel 
 
Deze puzzel werd door een vriend van de redactie gemaakt. In de groene vakken met de pijlen komt de 
oplossing te staan. Weet u die? Geef dit dan door aan de redactie via de mail: sirenesir@hotmail.com of 
lever uw antwoord schriftelijk in bij een van de redactieleden: Dorpsstraat 5 of Dorpsstraat 8.  
Wie weet maakt u kans op een cadeaubon van Bloem Marie. 
De cijfers in de vakjes zijn dezelfde letters.  
 

   

 

 
 

     

         

Kleine vis 
      3     3       

Consumptie 
            3       

Voorman driver 
  5       3         

Reis, trip 
1     5   5         

Vroegtijdig 
  2   2             

Humus 
          1         

Betaalde minnaar 
      3     4 5     

Scheepsverklaring 
              4 1   

Broederschap 
4         5         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uw oplossing: 
 

                  

                    
 
 
Advertentie 
 
 
 

Maandag:  Gesloten 
Dinsdag:  8.00 tot 17.30 uur 
Woensdag: 8.00 tot 17.30 uur 
Donderdag: Gesloten 
Vrijdag:  8.00 tot 17.30 uur 
Zaterdag: 8.00 tot 15.00 uur 
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Buurt WhatsApp Sirjansland 

Beste dorpsgenoten, 

In ons dorp is er een Buurt Preventie. Dit gebeurt via een Buurt WhatsApp (BWA) op je mobiele telefoon. 
Een Buurt WhatsApp is zoals de naam al doet vermoeden een WhatsApp groep voor alle buurtbewoners 
vanaf 18 jaar. Wie weet nu beter dan de burgers zelf wat er normaal is in de buurt? Afwijkende, verdachte 
situaties of personen kunnen via deze WhatsApp groep met elkaar worden gedeeld. Momenteel bestaat de 
Sir’se BWA groep uit 73 deelnemers. Samen met de gemeente en de politie zijn er op het eiland  meerdere 
groepen opgericht.  

De beheerders van alle groepen zitten samen met de politie en de gemeente in een aparte groep.  
In die speciale beheerdersgroep worden tips en ervaringen met elkaar gedeeld en worden er voorlichtings-
bijeenkomsten gegeven. Hierdoor kunnen groepsbeheerders kordaat reageren op hetgeen in hun groep 
passeert.   
 
De Buurt WhatsApp is in het dorp kenbaar gemaakt door waarschuwingsborden bij de entree van het dorp. 
Deelnemers krijgen brievenbusstickers. 

Wilt u ook deelnemen aan de Buurt WhatsApp dan kunt u zich aanmelden door een E-mail te sturen naar; 
bwasirjansland@zeelandnet.nl met uw naam, adres en het nummer van uw mobiele telefoon. 

Let op! 

De BWA is bedoeld om verdachte situaties met elkaar te delen. Echter, wanneer een verdachte situatie op 
heterdaad zich voordoet, bel dan zelf in eerste instantie via 112 met de meldkamer van de politie en licht 
daarna via de BWA groep de medebewoners in.  

Petra Sol en Dirk Fluijt, beheerders BWA groep Sir 

Dus NIET gebruiken als uw huisdier vermist wordt! Hiervoor neemt u contact op met Amivedi  
Schouwen-Duiveland:  sd@amivedi.com Tel: 088 – 00 64 680 

Advertenties     
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Rondom de Kerk door ds. N.F.L. de Leeuw: KLEDINGKEUZE 
                                                                                              
Beste dorpsgenoten, 
 
Wanneer ik dit stukje schrijf is het koud en regenachtig buiten. Hoewel de temperaturen lang vrij hoog 
bleven, is het nu toch echt duidelijk dat het herfst is. En eind van deze maand begint de winter weer. Zou er 
(nu wel) sneeuw komen? En ijs? Minder dan vorige winter zal het waarschijnlijk niet zijn. Maar hoe dan ook, 
we leven weer in de tijd om een dikkere jas aan te doen en ook de mutsen, sjaals en wanten weer voor het 
grijpen te leggen. We moeten ons weer meer kleden! 
 

Om hieraan bij te dragen was er eind oktober in de kerk een kledingbeurs. U/jij hebt het vast gezien of 
gehoord. En ik begreep dat er ook heel wat dorpsgenoten toen een kijkje hebben gewaagd. Ik ben eigenlijk 
wel benieuwd hoe u/jij het dan vindt om in de kerk van Sir te komen. Ik vermoed dat de drempel vast lager is 
dan op zondag… al bent u/jij dan ook hartelijk welkom! Of men overigens 
geslaagd is met de aankoop, weet ik niet; een dominee hoort nou ook weer niet 
alles… 
 

Wat ook duidelijk werd rondom die kledingbeurs, is dat de Zeeuwen van wanten 
weten. Tjonge, wat is er ontzettend veel werk verzet om het tot een mooie 
gelegenheid te maken. Dat gaf veel contacten en goede herinneringen. Een 
aardig weetje is dat daarbij ook nog tafels konden worden gebruikt van de 
Oranjevereniging van Sir. Mooi dat er zo een stukje verbinding werd gelegd 
tussen kerk en dorp!  
 
Voor wie mis heeft gegrepen of te laat ontdekte dat het goed toeven was in onze 
kerk is er goed nieuws: komend voorjaar (ergens in april) zal er weer een 
kledingbeurs gehouden worden. Daar zal t.z.t. wel weer ruchtbaarheid aan 
gegeven worden.  
 

En voor wie dat te lang duurt: iedere zondag staat de kerkdeur open en is iedereen welkom. Er wordt dan 
geen kleding verkocht, maar gratis aangeboden…: de ‘kleding van het heil’ zoals dat in de Bijbel staat in 
Jesaja 61:10 “Want Hij (God) heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid 
heeft Hij mij omgedaan.” 
Dit heeft alles te maken met het Kerstfeest dat we deze maand ook weer hopen te vieren. De geboorte van 
Jezus, de Christus. Een Koningskind. Een kinderliedje zingt daar als volgt over: 
 

Wat draagt Hij dan voor kleren,  Hoe kan ik Hem dan vinden, 

Die koning, die koning?  Die koning, die koning? 

Wat draagt Hij dan voor kleren,  Hoe kan ik Hem dan vinden, 

Een jas van hermelijn?  Weet jij misschien de weg? 

O nee, die koning die ik ken  Die koning is dichtbij je, 

Die heeft er zelfs niet één.  Je hoeft niet ver op reis. 

En ook geen hemdje van satijn,  Vraag Hem in 't kribje van je hart 

Maar doekjes om zich heen  Dan wordt het een paleis! 
 

Ik wens u en jou een gezegend Kerstfeest en alvast een gelukkig en gezond 2026 toe! 
 
Met hartelijke groeten, namens de Hervormde Gemeente van Sir, 
 
Ds. N.F.L. (Nico) de Leeuw 
 
P.S.. Weet je ook welkom bij de pastorie aan de Lageweg 2. 
 
 

Advertentie 

 
 SWG Grevelingen Exploitatie B.V.  
 Noord Hogeweg 4 a  
 4308 NW Sirjansland 
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De school in Sirjansland van toen uit 1983 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

V.l.n.r. voorste rij: juf Maja Vink-van der Linde, Juul Heijman, Danny Robben, Ruben Broer,  
Esther Abrahamse, Piet de Vlieger, Erik Stouten, Tim Broer en Remon Syrier; 
 
2e rij:  Lisette in’t Veld, Claudia Fluijt, Rianne Struyk, Angelique Robben, Mark Abrahamse, Paul Heijman,  
Edwin Syrier en Wessel Oele; 
 
3e rij:  Liesbeth Hanse, Krista Fluijt, Joyce Franken, Barbera v.d. Weel, Karien Faber, Raymon Calloe,  
Marcel Stouten, Emiel Neele en Barry Neele; 
 
4e rij: mevr. A. de Graaf-van Ast, Eline Struyk, Daniëlle v.d. Graaf, André Joziasse, Corine Franken,  
Jaqueline Klaassen, Wilco Charité, Marnix van Damme, juf Saskia Bruyning, meester Gerard Oele en de 
heer D. Hanse die godsdienstles gaf.   
 
Dank je wel, Ingrid Krabbe voor deze foto en alle namen. 
 

Advertentie 
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Peilbuizen Sirjansland 
 
In onze vorige Sirene stond deze foto hiernaast van een peilbuis afgebeeld bij de rubriek: 
Wist je dat. Wat zijn dit voor tegels en waar is dit voor? 
 
De redactie nam contact op met de gemeente Schouwen-Duiveland om meer informatie hierover te verkrijgen. 
Van de heer Daniël van Veen van de Afdeling Openbare werken (rioolbeheer) kregen we uitleg. 
 
Op 3 verschillende locaties zijn deze 3 peilbuizen in ons dorp terug te vinden: de Lageweg/hoek Bredeweg, de 
Grevelingenstraat en bij de Sportweg. Deze foto is gemaakt bij de locatie aan de Sportweg. 
 
Deze peilbuizen zijn speciaal aangelegd om meer inzicht te krijgen in de optredende grondwaterstand in de 
kern. De gemeente is geen beheerder van grondwater, maar inzicht in de grondwaterstanden is wel degelijk 
van belang. Een van de belangrijkste reden om inzicht te hebben in grondwaterstanden is, omdat de 
gemeente de komende jaren in een aantal straten het riool gaat vervangen als onderdeel van de uit te voeren 
dorpsvisie. Als een riool vervangen wordt, is het voor de aannemer van belang om te weten hoe hoog het 
grondwater staat zodat er een bemalingsplan opgesteld kan worden. Dit bemalingsplan moet er voor zorgen 
dat het riool in een droge sleuf aangelegd kan worden. Tevens dient zo’n plan inzicht te geven in de risico’s 
voor de omgeving en hoe hier in het werk mee omgegaan moet worden. 
 
Een bijkomend voordeel van het plaatsen van peilbuizen is dat er ook in enige mate inzicht komt over de 
bodemopbouw in combinatie met de grondwaterstanden. Dit kan bijvoorbeeld voor de groenbeheerders van 
de gemeente van belang zijn bij het onderhoud van bomen en struikgewassen. 
 
Om een goed beeld van de grondwaterstanden te krijgen is het wel van belang dat er over een langere 
periode gemonitord wordt, zodat bijvoorbeeld fluctuaties tussen zomer en winter duidelijk worden. De 
peilbuizen zijn voorzien van een logger welke meerdere keren per dag het waterpeil meet. Deze data wordt 
digitaal ontvangen en vervolgens verwerkt in een beheerprogramma.   
 
Het plaatsen van peilbuizen is niet enkel in de kern Sirjansland gebeurd. Rioolvervangingen zijn er binnen de 
gehele gemeente de komende jaren, waardoor de grondwaterstanden dus ook in andere kernen al worden 
bemeten. Het is de bedoeling om de doorlooptijd van het monitoren te beperken tot een aantal jaren.   
 
Mijnheer Van Veen, hartelijk dank voor uw uitleg! 
 
 

Advertentie 
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80 Jaar geleden 2e Wereldoorlog december 1944 - mei 1945 door Marianne Vane 
 
Dit verhaal *) gaat over de laatste maanden vóór de totale bevrijding van Schouwen-Duiveland waarin 
bewoners van Sir een rol hebben gespeeld: *) Aan de hand van diverse naslagwerken is dit samengesteld door 
Marianne. 
 

Dit betrof: Dhr. Marinus van der Velde, opa van moederskant van Tinus Krabbe & dhr. Jacobus de Jonge, 
vader van dhr. Koos de Jonge (beiden waren kantonniers) en dhr. Joost Ringelberg (schaapsherder op 
Duiveland tijdens die periode.) Zij vonden allen dat het vanzelfsprekend was om zich te verzetten tegen de 
Duitsers. Zij waren lid van de illegale Ordedienst (OD) die zich bezig hield met het verzet tegen de bezetter.  
 

De meeste bewoners in ons dorp waren door de inundatie al geëvacueerd. Duiveland was zo goed als een 
niemandsland. Alleen mensen met beroepen die de Duitsers konden gebruiken, kregen een vergunning 
waarmee zij toestemming hadden om over het eiland te reizen. Dhr. De Jonge mocht met zijn gezin op de 
boerderij de Favoriet wonen en dhr. Van der Velde betrok met zijn gezin een woning aan het haventje de 
Staert. Deze woningen waren nog droog. 
 

Toen Nederland grotendeels bevrijd was, waren de Duitsers in onze omgeving nog volop actief. Het Duitse 
garnizoen was niet zo groot, maar moest wel bevoorraad worden en dat verliep via Goeree over de 
Grevelingen. Daardoor lag in november ons dorpje in de frontlinie! Want de Duitsers wilden Sir en omgeving 
tot elke prijs in handen houden.  
 

De Duitsers hadden ook gevangen genomen Armenen in hun leger en laatstgenoemden hadden door de 
oorlog al een vreselijke haat ontwikkeld tegen de Duitsers. Ze waren gedwongen om mee te vechten in het 
Duitse leger. In de nacht van 16 september vloog er een Engelse luchtmacht/Armada van Bruinisse richting 
Westerschouwen. Daarbij waren ook 2 zweefvliegtuigen. Deze moesten noodgedwongen landen en ook hier 
in ons dorp werd dat door de aanwezige bewoners gezien. Vanwege de haat tegen de Duitsers schoten de 
Armenen niet op de vliegtuigen zelf, maar op de landmijnen die zij hadden neergelegd aan de randen van de 
dorpen. Daardoor moesten ze wel vluchten.  
 

Jork Mikkenian was een van hen. Hij was actief betrokken bij de Duivelandse OD met het doorspelen van 
berichten naar een landgenoot die in de Westhoek verbleef. De Armenen zijn onder leiding van de OD-
commandant ir. H.J. Swaters, de politieman Menke van den Beek bij de Zeeuwse verzetsgroep 
terechtgekomen waarbij zij belangrijke berichten doorspeelden aan de OD in Zierikzee.  
 

Onze dorpsbewoners (van de OD) gingen op zoek naar de vliegeniers, maar ze konden hen in eerste instantie  
niet vinden. Een van de vliegtuigen was neergekomen aan de rand van Sir aan de kant van Nieuwerkerk. De 
kantonniers bleven zoeken naar ‘een Tommie’ (Engelsman) want zij wilden hem uit handen van de Duitsers 
houden. De een na de andere boerderij werd doorzocht. Ze wilden zich ook niet te ver in het inundatiegebied 
begeven, want de Duitsers waren zeer alert. En hulp bieden aan geallieerden of onderduikers werd met de 
dood bestraft. Maar na een aantal zoekpogingen werd hij uiteindelijk teruggevonden in een schuur. En toen 
bleek deze man gewoon een Hollander te zijn in militaire dienst van de Engelsen: zijn naam was Herman de 
Leeuw.  
 

Ondertussen hadden de Duitsers zich met zwaar geschut op de dijken geïnstalleerd, omdat zij bang waren dat 
de geallieerden via de Grevelingen op zouden rukken. Ook waren ze nog steeds op zoek naar de gelande 
vliegeniers. Niet wetende dat beide dorpelingen al één man gevonden hadden.  
 

De kantonniers zorgden voor een bootje en Herman de Leeuw werd in een leegstaand huis in Sir verborgen. 
Hij werd 2 maanden lang op dat adres van voedsel en drinken voorzien door Dhr. De Jonge. De Duitsers 
hielden ons dorp zo in de gaten, dat dhr. De Jonge besloot om Herman in huis te nemen (op de Favoriet.) 
Toen het daar ook te heet onder de voeten werd, zat er niets anders op dan Herman naar Zierikzee te krijgen. 
Maar hoe? Toen werd besloten om in het donker met een kruiwagen over de dijken Herman de Leeuw naar 
Zierikzee te brengen. Dit was een hachelijke situatie, maar het lukte dankzij Joost Ringelberg (de 
schaapsherder) en zijn broer Jan. 
 

Begin december vaardigden de Duitsers een nieuwe treiterorder uit: alle nog aanwezige mannen op heel ons 
eiland dat nog niet bevrijd was, dus ook de mannen bij ons in Sir, moesten zich melden voor dwangarbeid in 
Duitsland. Gelukkig was Herman de Leeuw toen al in Zierikzee.  
 

Dankzij onderstaande krant & boeken is dit verhaal tot stand gekomen.    Marianne Vane 
 

  
*) Krantenartikel Zierikzeesche Nieuwsbode van 4 mei 1961 (incl. foto hierna) 
*) Verzet Schouwen-Duiveland in de frontlinie geschreven door G.M. Fey en uitgegeven door S. Ochtman & zn in 

Zierikzee, herdruk van 1983 
*) De Smid van Schouwen van Frank Visser geschreven 1976 uitgegeven door Zuid-Hollandse Uitgeversmaatschappij BV 

uit Baarn 
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En deze foto stond in mei 1961 in de Zierikzeesche Nieuwsbode van beide mannen die als kantonniers 
mochten achterblijven in Sirjansland waarbij zij zich via de illegale Ordedienst (OD) bezig hielden met het 
verzet tegen de bezetter en zo het leven van Herman de Leeuw wisten te redden. 
 

 

Foto ZN 4-5-1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een originele 
benzinebon uit die 
oorlogsjaren van de 
fam. Vane. 

 

 

   
Advertentie 
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Even voorstellen  

Hallo dorpsbewoners, 
 

Wij zijn Martin (51) en Judith (24) Verboon en wij komen uit het Westland. Martin heeft in 2020 het pand van 
Koos Heijboer overgenomen aan de Bredeweg. Hij is door zijn zoektocht naar een pand om zijn bedrijf in te 
vestigen, op Sirjansland terechtgekomen. Martin rijdt nog steeds bijna dagelijks naar het rustige Sir voor zijn 
werk, waar het af en toe alles behalve rustig is met het zagen van sandwichpanelen en het geblaf van zijn 
trouwe viervoeter Duster. Ook in de weekenden is het niet altijd even rustig aan de Bredeweg. Wanneer 
Martin er zelf niet druk in de weer is, dan wordt het terrein wel gebruikt als privé camperplaats van Piet 
Verboon (ook wel bekend als hoofd gazon onderhoud). 
 

In hetzelfde jaar dat Martin het pand aan de Bredeweg kocht, leerde zijn oudste dochter Judith een jongen uit 
het dorp kennen. Niet op het dorp zelf, maar op Terschelling. Judith was daar op bezoek bij een huisgenoot 
van Quinten Berrevoets. Al snel sloeg de vonk tussen Quinten en Judith over en was ook Judith vaker op Sir 
te vinden. In 2022 kwam Judith definitief naar Sirjansland. Het stel kreeg de kans om het ouderlijk huis van 
Quinten te kopen, omdat Tony en Alie naar Zierikzee verhuisden. Judith staat sinds het schooljaar 2023 - 
2024 met veel plezier voor de bovenbouwgroep (groep 6/7/8) van de openbare basisschool de Klimop in 
Dreischor. 
 

Zowel Martin als Judith hebben het erg naar hun zin op Sirjansland. Beiden zijn benieuwd naar wat de 
toekomst hen nog allemaal gaat brengen. 
 

Hartelijk dank Judith voor deze korte kennismaking met jou en jouw vader Martin. Wij wensen jou samen met 
Quinten heel veel liefde en geluk toe. En Martin natuurlijk ook heel veel succes met jouw bedrijf hier in 
Sirjansland! 
 
                                     Op de foto hiernaast staan Judith en Quinten. 

 

Advertentie 

 
 

 

 

 
Coop Compact  
Koninginneplein 2 
Oosterland 

  



 

 
14 

 

Anekdotes over een kleine school & Sir 700 door Gerard Oele 
 
 
Ik kon er wel een beetje op wachten, het is oktober 2005 en Aad, de redacteur van de 
Sirene belde voor een stukje in deze krant. Daar ben je klaar mee, feest voorbij en dan 
nog een stukkie schrijven over dat feest. Daar stond mijn hoofd helemaal niet meer 
naar, maar ja, wanneer de buurman belt en het moet in De Sirene, dan kun je eigenlijk 
niet veel anders… 
 

Het is, gelet op het bord bij Cees al weer twintig jaar geleden. Nou ja, eigenlijk drieëntwintig jaar geleden dat 
we met de Dorpsraad in ons verenigingsgebouw zaten te vergaderen. Die raad bestond toen nog uit zeven 
enthousiaste dorpelingen die zich voornamelijk bezighielden met te hard rijden op de Sportweg en de 
Lageweg (wat is er eigenlijk veranderd in al die jaren?) en hondenstront, vooral natuurlijk van de eigen 
bewoners die honden hadden. 
 
Tijdens de rondvraag kwam er een dorpeling binnen, die ons vroeg of we er bij stil hadden gestaan dat Sir in 
2005 zevenhonderd jaar zou bestaan. Nou niet dus en klopt dat wel? Ja, dat klopte zeker wel. Ene Huib van 
de gemeente had dat bevestigd, nog wel in Zierikzee. En Oosterland bestond wel zeshonderdvijftig jaar, dus 
zou het misschien wel leuk zijn om daar even iets aan te doen. Ik zag voorzitter Bram iets dieper in zijn 
vergaderstoel wegzakken en al snel opmerken dat het nog maar 2003 was, dus nog even te gaan…. 
 

Er viel een lange stilte en onze tipgever merkte nog fijntjes op dat Oosterland al volop met de organisatie 
bezig was: waarop nog wachten dus en langzamerhand drong tot de aanwezigen door wat er op ons af zat te 
komen. Al snel was daar de volgende, ingelaste vergadering van de DR en er moest snel een comité gevormd 
worden met dorpelingen, maar ook moest er geld komen, veel geld. Want het regende ideeën: toneel, 
helikopter, modeshow, muziek, natuurlijk eten, veel eten en drinken en de jeugd moest een prominente rol in 
het feestje krijgen, want zij hadden de toekomst! 
 

Twee jaar bijna duurde de voorbereiding en niet veel later reden we als verklede 
schooiers op een oude aanhangwagen met vijf man en vrouw door het dorp om 
te bedelen bij de bevolking. Op de kar een paal met de schoolbel en gaan met 
die banaan, het dorp door. In de kar een flinke emmer om al dat geld op te 
vangen en een stuk lood erin zodat de briefjes niet weg zouden waaien.  
’s Avonds laat met die emmer naar school en in de hal omgekeerd: dat was een 
gelukzalig moment. Sir had diep in de buidel getast en zo’n twaalfhonderd euro 
verder was er al een flink bedrag binnen. Frans werd penningmeester, want die 
had verstand van geld en Petra schreef alles op. Het begin was er. 

 

Het gaat om anekdotes dus dan over geld nog maar eentje… Op een avond had ik een 
afspraak op éen van onze campings, want de baas daar wilde heel graag meedoen en 
iemand moest daar dus heen. Ik kende hem goed en hij hield van grootse aanpak van 
zaken. Ooit vertelde ik hem dat ik best wat kachelhout kon gebruiken en enkele dagen 
later hoorde ik gerommel op mijn inrit. Parkeren was niet meer mogelijk want de hele 
weg naar mijn woning lag vol met flinke stammen. (Wat thuis enige discussie gaf!) 
 

Een avondje Ton dus, eerst gebabbel, daarna de maatschappij en vervolgens driemaal koffie. Toen driemaal 
whisky en uiteindelijk ter zake: wat dachten we nodig te hebben? Tsja, heb je even? Veel dus en wat hebben 
we al? Ik nog in mijn onschuld: we hebben al zo’n twaalfhonderd binnen! Dat had ik dus niet moeten zeggen, 
weer wat geleerd. Bij de vierde whisky, het was inmiddels half twee ’s nachts en ik begon hem wel te voelen 
en ik moest de volgende morgen weer fris voor de klas, vroeg ik me af of het wel goed zou komen. Dat kwam 
het. Er ging een kast open en daar kwam een flinke geldkist op tafel, het uittellen begon en daar zat ik dus met 
een enorme stapel bankbiljetten en de gedachte dat we ook wel dit en dat en zus en zo konden doen en dat 
we wel een paar dagen feest konden vieren. Ik frommelde al het geld in beide borstzakken en wist niet hoe 
snel ik buiten moest komen. “Geen praatjes hè op het dorp en ik zie de uitnodiging wel komen.” “Heb je nog 
plek nodig voor een feestje? Je mag het zwembad ook gebruiken!” In het aardedonker met één hand op mijn 
borst en de andere aan mijn fiets naar huis gekomen: weer stapels geld op de keukentafel: financieel was het 
feest gered en er moest nog heel veel binnenkomen. 
 

Het feest moest begin september 2005 en met nog anderhalf jaar te gaan tijd genoeg om voor te bereiden . Er 
moesten grote poorten bij de ingangen van het dorp komen en het zou uitbundig versierd worden. Vanuit de 
bewoners kwamen er ook vele ideeën: middeleeuwse kleding en een modeshow, helikoptervluchten, een koor 
uit Oosterland, een middeleeuwse maaltijd en een paar muzikale uitspattingen met natuurlijk de band van Jan 
als afsluiter op de zaterdagavond. 
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Anekdotes over een kleine basisschool dus. Op school, we waren al een paar jaar gefuseerd 
met Nieuwerkerk en dus één school met ruim 250 kinderen, startte het brainstormen in de 
wetenschap dat het feestje al kort na de zomervakantie zou moeten plaatsvinden. 
 

September dus en dat was ook de maand van ons jaarlijkse Braamfeest. Braamfeest? Ja 
Braamfeest, dat zat als volgt: ooit, lang geleden was Maximiliaan Braam leerling van de 
school in Nieuwerkerk en deze jongen kon uitzonderlijk goed leren. Hij schopte het 
uiteindelijk tot professor in Amerika en vergat daarbij nooit zijn oude schooltje. Toen Maximiliaan stierf, liet hij 
een groot bedrag na aan het gevormde Braamcomité met als eis dat elk jaar in september een groots feest 
moest worden georganiseerd: het Braamfeest dus. 
 

Het idee was dit feest op Sir te organiseren met 250 kinderen en als locatie Camping Hoogezand met gratis 
zwembad. Beide ouderraden gepolst en die van Sir waren gelijk enthousiast, die van Nieuwerkerk dus niet. 
Het was hun feest en Braam zou zich in zijn graf omdraaien als... En trouwens ieder jaar mochten de kinderen 
in Nieuwerkerk op pony’s rijden en dan moesten die beesten helemaal naar Sir! Dat kostte natuurlijk ook geld! 
De teams van beide scholen waren gelukkig wel enthousiast en de kinderen waren natuurlijk wel in voor een 
feestje op Sir! De pony’s konden nu ineens wel naar Sir want alle neuzen wezen bijna dezelfde kant op: 
natuurlijk moest er wel een disco komen, want zonder kon je in die tijd niet en achter de school in Sir had je 
een prachtig sportveld om de boel ’s avonds op stelten te zetten. Geluid hadden we dan weer via onvolprezen 
Cor en Wessel speelde voor DJ. 
 

Marga organiseerde met de paardentram rondritten over Sir, de helikopter ging ook vliegen en de firma De 
Vlieger uit Bru zette een knots van een tent in de Dorpsstraat. De gemeente leverde gratis dranghekken en ik 
had nog een team van Rode Kruis mensen als EHBO-ers bij de hand. Andere Ton ging alles filmen en 
fotograferen, terwijl zwangere Petra het comité verliet en opgevolgd werd door Joke, die van het hondje dus. 
 

Op beide scholen werd een spelletjescircuit in elkaar getimmerd en de camping zorgde voor ijs en drinken. 
Zwemkleding mee en het vervoer vanuit Nieuwerkerk werd geregeld, afgezette kruisingen binnendoor en een 
paar heuse bezemwagens voor pech onderweg.  

 

Voor de kinderen werd het een onvergetelijk feest, iedereen blij, geen ongelukken en stralend 
weer. Gratis zwembad en ijs toe, wat wil je nog meer. Een speurtocht door het dorp en een 
tentoonstelling in het verenigingsgebouw. Een pony’s natuurlijk, arme beesten met al die 
kindertjes, die een rondje pony wilden. 
 

De scholen draaiden “gewoon” door en het weer was in die feestweek prachtig: bloedheet, maar 
het dreigde wel en dat zou later wel blijken. De horeca boekte recordomzetten en Ton van de 
camping liet zich tevreden op ons dorp zien. Supergezellig was het! Veel oud-Sirjanslanders tot uit 
Amerika en Canada aan toe kwamen zelfs overgevlogen om dit feest mee te maken. Ik zag 
mensen tijdens de reünie, want die was er ook, die ik nog nooit gezien had en hoorde verhalen 
van en over Sir die ik nog nooit gehoord had. 
 

Op den duur werd het toch zaterdag, de laatste dag van ons dorpsfeest met veel helikoptervluchten, 
gekostumeerd korfballen en bloedheet weer. Na de gezamenlijke avondmaaltijd middenin het dorp, brak de 
laatste avond aan: Of ik even bij Cees binnen kon komen want iedereen zag de bui letterlijk op ons afkomen. 
 

Cees had een weersite voor de landbouw openstaan en diep 
donkerrood kwam eraan. Buiten vele feestgangers, wachtend 
op het slotoptreden van de band van Jan. 
Wij, binnen bij Cees met het comité in overleg. Wat te doen 
en net buiten de tent lagen de elektrokabels al bijna in het 
water….  
 

Het werd éen van de moeilijkste beslissingen: het feest 
eindigde in mineur. We moesten zelfs met vijf man naast 
elkaar de tent ontruimen, voordat het onweer losbarstte…. 
 

Dat was het einde van Sir-700 en zondagsmorgens zaten we 
weer om kwart over zeven bij Wilma op de koffie: voor kerktijd 
nog even opruimen en daarna uitslapen en wakker worden. 
 
 

Gerard Oele 
 
 

Gerard, heel erg bedankt voor deze terugblik op die onvergetelijke feestelijkheden tijdens Sir 700 jaar! 
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Broedeiland Weg door het Dijkwater i.s.m. SBB (aanvraag gevonden in de Wereldregio wk 39-2025) 

 

Provincie Zeeland is in samenwerking met Staatsbosbeheer (SBB) en Sweco voornemens een drijvend 
broedeiland te plaatsen in het Dijkwater nabij het vogelkijkscherm. Dit eiland is met name bedoeld om het 
broedsucces van vooral visdieven te verhogen. Op andere locaties waar deze drijvende broedeilanden 
geplaatst zijn, is dit al een groot succes gebleken. Naast visdieven zullen mogelijk ook kokmeeuwen en/of 
zwart-kokmeeuwen naar verwachting van het eiland gebruik gaan maken. 
 

De eilanden worden opgebouwd vanaf de Weg door het Dijkwater en na voltooiing afgevaren naar de juiste 
locatie. Vervolgens worden ze daar verankerd. Het eiland (grootte 10m x 10 m) is bedekt met schelpen en 
voorzien van buizen, zodat jonge vogels kunnen wegduiken als er predatoren over vliegen. Een opstaande 
rand voorkomt dat er ratten of vossen op het eiland kunnen klimmen. Deze herfst hebben we al een drijvend 
eiland geplaatst in de inlaag van Ouwerkerk. 
                                                        Foto’s Staatsbosbeheer 
 

Marijke Lieman, Boswachter Staatsbosbeheer 
Zeeland-Noord 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
  
 
Advertentie 
 
 

 
 
 
Jumbo Nieuwerkerk Schot, 
Polderweg 3 
Nieuwerkerk 
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Worksjopje bij Mien: door Anne-Marie Verton-de Vlieger 
 

Mijn naam is Anne-Marie, geboren en getogen in het mooie Sirjansland. Al van jongs af aan ben ik graag 
creatief bezig met van alles en nog wat. De liefde voor ambachtelijk werken heb ik van huis uit meegekregen. 
 

Mijn droom was om een plek te creëren waar mensen samen kunnen komen, even weg uit de hectiek van 
alledag, om zelf iets moois te maken. En dan het liefst met natuurlijke - en gerecyclede materialen. 
 

In mijn achtertuin geef ik mijn worksjops in mijn prachtige 'Oenderkot'. Ook kom ik op verzoek op locatie om 
worksjops te geven. Gezelligheid en samen zijn staat voorop. 
 

Om onder het genot van koffie/thee met wat lekkers elkaar te inspireren om prachtige unieke creaties te 
maken en te onthaasten. Kijk maar eens lekker rond op mijn website www.worksjopje.nl   
 

Ik hoop je snel een keer te zien! Lageweg 28 in Sirjansland. Tel. 06 37 28 91 89. 
 
Met vriendelijke groeten, Anne-Marie Verton-de Vlieger 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Studio Dijkwater: Glas in beeld door Andréa van de Kasteele 
 

Misschien heb je het al eens gezien tijdens een wandeling: het kleurrijke glaswerk dat in mijn raam aan de 
Lageweg staat te schitteren. Achter dat raam, in onze verbouwde garage, vind je Studio Dijkwater, mijn atelier 
aan huis. 
 

Twee jaar geleden volgde ik een workshop Tiffany-glas en ik was meteen verkocht! Wat begon als 
nieuwsgierigheid groeide al snel uit tot een echte passie. Ik ontdekte hoe fijn het is om met glas te werken, het 
snijden, solderen en zien hoe het licht door de kleuren speelt. 
 

Afgelopen jaar besloot ik mijn leven een andere richting te geven en te gaan voor wat ik echt belangrijk vind: 
anderen iets leren, hun zelfvertrouwen laten groeien en zien hoe ze stralen als ze zelf iets moois maken. 
Vanuit die gedachte is Studio Dijkwater ontstaan. 
 

In mijn atelier geef ik workshops in de Tiffany-techniek, waarin deelnemers stap voor stap leren werken met 
glas en zo hun eigen werkstuk maken. Ook bied ik open studiomomenten aan, bedoeld voor mensen die al 
wat ervaring hebben en graag zelfstandig verder willen werken aan hun eigen glasproject, maar thuis hiervoor 
niet de ruimte of het materiaal hebben. 
 

De workshop agenda loopt inmiddels tot en met week 1 van 2026, met onder andere de gezellige 
kerstworkshops. Het atelier is aan huis, dus even binnenlopen kan niet zomaar, maar op afspraak ben je van 
harte welkom! 
 

Wil je meer weten of zelf een keer met glas aan de slag? Kijk dan op: www.studiodijkwater.nl 
Adres: Dorpsstraat 14 Sirjansland, tel. 06 25 34 58 07 
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Even voorstellen  

 

Aan de Bredeweg nr. 13 is de familie van Heijst inmiddels gesetteld. Jan, Elza 
en hun 24-jarige zoon Marc-Jan zijn hier in week 42 komen wonen en ze 
hebben het prima naar hun zin in ons dorp. Maar ja, wat wil je ook als je vanuit 
Hellevoetsluis naar Sir verhuist, nietwaar? Het dorpse kan je niet vergelijken 
met die plaats van 40.000 inwoners. Hier zeggen mensen elkaar gedag en men 
maakt een praatje en dat wordt door Jan, Elza en Marc-Jan erg gewaardeerd. 
Ze hebben bijna 30 jaar op Voorne Putten gewoond, waaronder in 
Nieuwenhoorn toen de kinderen nog klein waren. (Dat was ook een klein 
dorpje.) Hier is er rust en vooral ruimte! En ’s avonds is het echt donker.  
Heerlijk vinden ze het.  

 

Jan is geboren in Spijkenisse en 60 jaar oud en Elza is geboren in Doetinchem (in de Achterhoek) en zij is 51 
jaar. Jan werkt in De Lier in Zuid-Holland bij Vreugdenhil Young Plants als hoofd verkoop sierteelt. Dit bedrijf 
is een opkweekbedrijf voor kasgroenteplanten en sierplanten. En daarnaast heeft het een activiteit voor 
veredeling en zaadproductie. 
 

Elza heeft haar eigen bedrijf (is ZZP’er) en werkt als muziekagoog oftewel muziektherapeut in verschillende 
zorginstellingen. (Opm. redactie ZZP’er: zelfstandige zonder personeel.) Zo is zij inzetbaar bij mensen met 
dementie of mensen met een verstandelijke beperking en bij kinderen met autisme. Begeleidt door haar gitaar 
brengt zij zo de muziek en uiteraard zichzelf in contact met deze doelgroepen. (In kleine groepjes en soms 
ook 1 op 1.) Daarnaast geeft zij aan jongeren met autisme gespecialiseerde muziekles. Haar werkterrein is op 
Goeree en in diverse plaatsen in Zuid-Holland en Zeeland. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Dit soort 
werk geeft haar erg veel voldoening, want zegt ze: “met muziek raak je mensen in het hart.”  
Ook geeft zij kindertheatervoorstellingen in kerken en scholen en treedt ze op in het hele land.  
 

Jan en Elza hebben behalve Marc-Jan ook nog een dochter: Anne-Roos van 27jaar, maar zij is niet aanwezig 
want zij woont en werkt in het buitenland. Het geloof is een vast gegeven bij alle leden van hun gezin zo blijkt. 
“Het Christelijk geloof is de basis waaruit wij leven” voegt Jan nog toe.  
 

Inmiddels is hun zoon Marc-Jan erbij komen zitten. Hij is vorig jaar afgestudeerd aan de HAS (Hogere 
Agrarische School) in Dronten. Daar volgde hij de studie Bedrijfskunde en Agrifood Business. Hij is nu 
werkzaam bij DLF, voorheen Van der Have Zaden in Kapelle. DLF is werkzaam in de hele wereld. DLF 
Benelux heeft 100 medewerkers in dienst. Marc-Jan is verantwoordelijk voor de verkoop van graszaden: 
voedergrassen voor o.a. koeien en andere dieren en consumentengrassen. Want ook daar zijn heel wat 
variëteiten in. Ook doet hij acquisitie om zodoende potentiële klanten te benaderen.  
 

Wat zijn jullie hobby’s? Jan houdt van tuinieren. Voorheen had hij een  moestuin van ca. 300m2, maar dat zit 
er hier niet in. Dus dan wordt het gewoon de siertuin onderhouden. Vissen is eveneens een hobby van hem, 
dan worden de hengels tenminste weer eens gebruikt. Hij fietst graag, maar niet met zijn zoon, want die kan 
hij niet zo goed meer bijhouden.  Schaatsen is ook een hobby van hem. 
 

Elza haar hobby was met de moestuin o.a. het inmaken en verwerken van al het lekkers uit die groentetuin. 
Ze houdt er ook van om zelf brood te bakken in haar oven. Hiervoor heeft zij een grote mixer aangeschaft. 
Ook houdt ze van films kijken en wandelen. Ook leest ze graag diverse naslagwerken die specifiek te maken 
hebben met autisme of dementie.  Uiteraard is haar werk ook haar hobby. Naast muziekagoog is Elza ook 
bewegingsdeskundige en vindt ze het heerlijk om iedere keer weer nieuwe programma’s in elkaar te zetten 
om beweging bij ouderen te stimuleren.  
 

Marc-Jan is een echte sportfanaat. Hij houdt van hardlopen, doet regelmatig mee met het NK 
Tegenwindfietsen over de Oosterscheldekering. Bij het bereiken van de finish kregen alle deelnemers elk een 
klassiek wielerpetje. Elk jaar een andere. Hij heeft er nu vijf in totaal. Met een sportmaat uit Scharendijke sport 
hij veel samen. Zo hebben ze beiden enkele jaren terug de Omloop van Flakkee gelopen. Dat is een 
wandeltocht van 110 km. Hij heeft meegedaan aan diverse Triatlons. Hij fietst graag. Verder speelt hij piano 
en leest veel, voornamelijk christelijke, Engelstalige boeken van o.a. de Amerikaanse predikant John Mc 
Carter. 
 

Hier wonen 3 zeer tevreden en gelukkige mensen, dat is wel duidelijk. De redactie is erg blij voor jullie dat 
deze stek en plek zo gewaardeerd wordt. Hartelijk dank voor deze unieke kennismaking en wij wensen jullie 
nog heel veel gezonde & voorspoedige jaren in Sirjansland toe.  
 

Wilt u meer lezen over het werk van Elza bij mensen met dementie? www.dewarmeklank.nl 
 

Op Facebook schrijft ze regelmatig bijzondere verhalen die ze meemaakt tijdens haar werk.  
www.facebook.com/happykidsentertainers  
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Advertentie 
 
 

 ’T HOGE ZAND 

 camping | eet- en drinkhuus 
 
 

 
 
 
 
 

Wij danken u voor uw 
klandizie afgelopen seizoen 

en wensen u en uw dierbaren 
een heerlijke kerst en een 

prachtig en gezond 2026 toe. 
 
 
 
 

Vanaf 3 april 2026 zijn wij u 
weer graag van dienst! 

 
 
 
 

 

Tonny en Tamara Hammink, Camping ’t Hoge Zand 
Zandweg 4 

4308 AB Sirjansland 
 

tel. 0111- 64 19 89 – www.campinghogezand.nl 



 

 
20 

 

Bijzonder verhaal bij een foto 
 
 

Martin had in 1991 een Chevrolet Camaro aangeschaft en bedacht na een jaar dat hij toch iets snellers wilde. 
Iets snellers bleek de Chevrolet Corvette C4. Na een kleine zoektocht trof hij deze aan en kocht KC (afkorting 
van Klasse Corvette, een Corvette C4 uit 1985 (5.7 liter V8, met standaard 240 pk, koppel 450 NM en een 
topsnelheid van 250 km per uur.)  Wellicht zegt u dat niets. Toen Martin een jaar later een relatie kreeg met 
Sabina genoten ze sindsdien samen van deze sportieve bolide en hobby. Daarom staat dit bijzondere verhaal 
bij deze foto’s. (Op de volgende pagina.) De redactie wil hier natuurlijk meer van weten en daarom togen we 
naar de Lageweg om met Martin & Sabina Hilleman af te spreken.  
 

De auto is origineel afkomstig uit Amerika (California). KC was geïmporteerd door een garage in Nederland, 
waar Martin hem kocht. Toen KC na aankoop een keer op de brug stond, vond Martin nog twee moordenaars-
tangen terug die onder de auto hingen. Ook liep de motor toen nog niet helemaal zuiver. Vroeger waren er 
nog niet veel specialisten met betrekking tot Amerikaanse auto’s waardoor Martin na een zoektocht terecht  
kwam bij Arton’s Corvette House waar KC in onderhoud ging en het euvel met de motor snel verholpen werd.  
 

Martin vertelt: Zo hadden we een keer een probleem met de versnellingsbak: we reden op de Duitse autobaan 
en een dikke BMW met zijn lampen knipperend wilde er even voorbij. We reden 200+ dus Martin zou deze 
BMW-rijder eens een poepie laten ruiken. Martin trapte het gas lekker in, maar de versnellingsbak had een 
ander idee en schakelde terug van zijn 4 naar zijn 3. Dat was dus niet goed! Terug naar Arton’s Corvette 
House: het verhaal daar gedaan waarna de monteur een andere monteur in Amerika belde, na verteld te 
hebben dat de auto 200+ reed, vroeg de Amerikaanse monteur: “He was doing what???” Yes, Germany has 
no speed limit”, waarop de Amerikaanse monteur een kreet slaakte: “WAAAUUUUWWW!” 
 

De Chevrolet Corvette als autosportmerk werd in 1953 opgericht waarbij kracht, snelheid en vakmanschap 
met een gestroomlijnd design met een zescilinder motor gemaakt en in 1955 voorzien van een V8 motor 
vooropstond. Dat was zeker in die tijd iets spectaculairs. De techniek van deze bolides werd steeds meer 
ontwikkeld waardoor er op den duur een indrukwekkende sportwagen ontstond. 
 

Onderdelen aankopen in Amerika was vroeger echt een probleem, het kon weken duren voor iets binnen 
kwam, maar tegenwoordig is het zo in huis. Na een belletje met een willekeurige Corvette garage in Amerika 
kreeg Martin op zijn verzoek een authentiek garageboek van GM. Er zaten zelfs vette vingerafdrukken op van 
een  Amerikaanse monteur. Waarschijnlijk is deze monteur nog steeds op zoek naar zijn boek. Met behulp 
van dit boek kon Martin zelf aan zijn Corvette gaan sleutelen.  
 

Vanaf 1994 zijn Martin en Sabina 15 jaar op rij naar de 24 uren van Le Mans geweest met hun KC. Hierbij 
hebben zij tot tweemaal toe de Parade des Pilotes*) gereden (het voorstellen van de Le Mans coureurs)  
*) vertaling: de parade van de piloten.) Hierbij mocht je in kolonne de binnenstad van Le Mans stapvoets inrijden, 
terwijl op de stoep achter dranghekken vele mensen je toejuichten. Voor de kinderen liet Martin de koplampen 
openklappen zodat voor hen het lange wachten ook werd beloond. 
Le Mans is bijzonder, omdat hier van alle landen, alle merken auto’s aankomen. Het is echt een bijzondere 
openluchttentoonstelling waaraan je je naast de race aan allerlei sportauto’s kunt vergapen. Jarenlang hebben 
wij de organisatie op ons genomen voor de trip naar Le Mans. Dit resulteerde in vriendschappen en mooie 
herinneringen. We organiseren nog steeds meetings voor verschillende Corvette clubs, zoals de X-Day 
meeting, waar er door middel van pionnen een behendigheidsparcours werd uitgezet. Dit zorgde voor heel 
veel plezier en hilariteit bij de deelnemers. Maar ook rondritten en puzzelritten hebben de clubleden al veel 
plezier gedaan. 
 

KC heeft ook al tweemaal dienst gedaan als trouwauto: in 1997 met Martin & Sabina en in 2024 met Priscilla 
en haar partner Dirk. Ze hebben een hele geschiedenis met KC die als een rode draad door hun leven loopt. 
 

“Toeren met KC betekent wel dat je zo de wagen beter leert kennen! Tijdens de rit richting Brussel begon KC 
te stotteren en viel hij stil. Daar sta je dan. De ANWB voor hulp gebeld en die sleepte de auto weg naar de 
dichtstbijzijnde garage met enige expertise volgens de ANWB. Echter daar aangekomen stelde de ANWB het 
onderhoud van de auto in twijfel, waarbij Martin pissig werd en de garagehouder zei; “Awel gij zijt al de 
zoveelste die boos wordt op de ANWB.” Omdat we KC niet wilden achterlaten in het buitenland, de 
garagehouder gevraagd om KC naar ons huis te brengen op de auto-ambulance. Toen Martin de volgende 
dag wilde starten, stelde hij gelijk de diagnose: hij hoorde de brandstofpomp niet. Deze werd vervangen en KC 
kon weer door.”  
 

Martin en Sabina zijn lid van 3 clubs en een van de voordelen als je rijdt in clubverband is, dat er altijd wel 
iemand bij is met twee rechterhanden en een gereedschapskistje, waardoor een probleempje al lachend wordt 
verholpen. Het zijn nu eenmaal oudere auto’s. Een leuke anekdote is dat ze na zo’n rondrit met ‘n technisch 
probleempje van een andere auto, na de rit terecht kwamen bij een Chinees restaurant. Waarbij ze na afloop 
van het diner warme witte doekjes kregen om de handen af te doen. Daarna werden deze vol met zwarte 
vlekken terug in het mandje gelegd. 
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Zo kunnen Martin en Sabina nog uren vertellen over hun reizen met KC. Daarnaast heeft Martin al een paar 
keer met KC op het circuit van Assen gereden. Hij huurt dan ook een instructeur in die dan even achter het 
stuur plaatsneemt en laat zien hoe het moet,. Dit is echt een ervaring op zich. Een ieder die zegt dat een 
Amerikaan niet door een bocht kan wordt de mond gesnoerd.  
 

KC heeft inmiddels een concurrent, namelijk GrayC . Deze heeft Martin vorig jaar voor zijn 60e verjaardag 
gekregen: Een Corvette C6: met een motorinhoud van 6.2 liter, ook een V8, 436 pk. De topsnelheid ligt op ca. 
300 km en hij trekt op van 0 tot 100 km in 4,2 seconden. Martin zijn gezicht is een en al blijheid als hij hierover 
spreekt!  Omdat deze C6 grijs metallic van kleur is heeft ie de naam  GrayC gekregen, vandaar.  
 

In oktober 2024 hebben we een prachtige rit gemaakt met Priscilla en Dirk in KC en wij in GrayC, we zijn toen 
naar Monschau (Dld.) en omgeving geweest, zo bijzonder om dit met 2 Corvettes te doen. 
En in het kader van genieten zolang het kan en “put some miles on it”, zijn we dit voorjaar met GrayC een lang 
weekend met een 10-tal Corvettes naar Duitsland geweest, waarbij we verschillende rondritten gereden 
hebben.(In 2026 staat deze rit al weer gepland.) Daarnaast hebben we de Route de Napoleon gereden, wat 
ontzettend mooi was. Vanaf Sirjansland had Martin de navigatie op snelwegen vermijden gezet, zodat we door 
Brabant al binnendoor werden verrast tot aan Cannes aan toe. Ook voor 2026 hebben we al “een doe maar 
wat route” staan, langs de Franse kust. We waren net terug van de Route de Napoleon tocht, toen we ook nog 
een meeting in Pilzen (Tsjechië) op de kalender hadden staan. 
 

Zoals jullie kunnen zien, verreikt onze hobby het leven, met samen genieten, vriendschappen en het 
ontdekken door middel van tourritten in Nederland en Europa. Daarnaast is het organiseren van meetings ook 
een dankbare bezigheid, omdat ook andere mensen kunnen genieten van ons mooie eiland. 
 

Dank jullie wel Martin en Sabina voor dit geweldige verhaal over jullie bijzondere bolides. De redactie hoopt 
dat jullie nog heel veel plezier zullen hebben met beide wagens.  
 
                                         Foto’s KC familie Hilleman                            Foto GrayC familie Hilleman 

 
 
  
 
 

 
 
  

Advertentie    
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In de wolken ….. 

 

 
Kijkt u ook weleens omhoog naar de lucht? Soms 
ontstaan daar wolken met geweldig mooie vormen.  
Deze foto is genomen op de Noord Hogeweg in 
november 2024. 

 
 
Heeft u zelf ooit een mooie lucht gefotografeerd in 
onze omgeving en wilt u deze ook in de Sirene 
plaatsen? Laat het ons weten. Misschien staat de 
volgende keer uw foto  wel op deze pagina.  

 
 
 
 

Snelcursus Zeeuws Oplossing zie pag. 31 
U bent het Zeeuws machtig? Dacht u dat echt……..? Test uzelf! Sjoemelen mag. Succes! En nee, u kunt er  
niets mee winnen….. 
 

- Kiek noe toch. Ist dat gin poele petòhte…? 
- Leit ut dèh…? ‘k bin ’t ah eehl lang kwiet…! 
- Koj binne of bluuf je buute….? 
 

Spreekwoorden en gezegdes Oplossing zie pag. 31 

- De aap vlooien; 
- Een ongelikte beer; 
-  
- De berg heeft een muis gebaard. 
 
 
 

 
 

 
 
 

De tekeningen die de kinderen voor de kabouters hadden gemaakt hangen in het dorpshuis. 
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Bedrijvigheid in gesprek met Jeffry van Noord d.d. 28-10-2025  
 
 
 

Van Noord Growers (voorheen D.T. van Noord) aan de Noord Hogeweg 1a in ons dorp is onlangs overgestapt 
op een nieuw soort verlichting in een van de kassen. Hierin worden cocktailtomaten gekweekt. Normaal 
gesproken gebeurde dat vanaf maart tot december, maar met deze nieuwe Ledverlichting is het mogelijk om 
jaarrond tomaten te telen én te oogsten. De vraag vanuit de  supermarkten in Nederland en de toenemende 
vraag vanuit Duitsland en Engeland was dan ook de reden om over te stappen op deze manier van tomaten 
telen.  
 
“Een andere reden is dat we ons team nu het hele jaar door kunnen inzetten. Voorheen was het na een 
rustige periode soms de vraag of we weer konden rekenen op dezelfde ervaring en kennis in onze kassen. Nu 
wij jaarrond werk hebben, zorgt dit voor continuïteit en vertrouwen. Alles bij elkaar dus een win win-situatie.” 
 
Van Noord Growers is niet de enige die op deze manier zijn productie heeft aangepast. Ook in Kapelle en 
Rilland zijn er al telers mee gestart evenals in Noord-Holland en in het Westland. Sommige telers doen dit al 
enkele jaren. En nu dus ook hier bij ons in Sirjansland.  
 
Van Noord Growers heeft gekozen voor Nederlandse spullen, namelijk van Philips (voor de tuinbouw is hun 
merknaam Signify.) “Dit merk heeft de beste armaturen met de meeste mogelijkheden. Daarnaast zijn we ook 
trots om deze installatie bij een Nederlands merk aan te schaffen”, vertelt Jeffry. 
 
Alle planten gedijen het best met 2 of 3 kleuren licht. De Ledlampen die op het moment van dit interview 
branden zien er roodachtig uit. Deze kleur rood bevordert de groei van de planten. Het blauwe licht dat ook op 
dit moment brandt is voor een menselijk oog niet zichtbaar, maar dit bevordert de stevigheid van de planten. 
 
De kas is rondom van top tot teen helemaal afgeschermd waardoor er geen groot rood licht voor de buurt 
zichtbaar is. Behalve bij mist of bij een technische storing zou het kunnen gebeuren dat mensen in de 
omgeving er hinder van ondervinden. Schroom dan niet om contact met Jeffry of Dick van Noord op te nemen!  
 
De verlichting zal in de donkere dagen branden, dus vanaf november tot en met maart normaal gesproken. De 
verlichting start op na middernacht en brandt tot in de middag. Voor zonsondergang tot middernacht zijn de 
lampen uit. 
 
In een deel van de hal staan nog een aantal reserve exemplaren (plantjes), voor het geval een plant niet 
aanslaat om welke reden dan ook. Of hier ook daadwerkelijk gebruik van zal worden gemaakt is niet te 
zeggen, want misschien vinden de planten deze nieuwe  leefomgeving zo geweldig, dat ze allen voor de 
100% zullen gaan….! Aan de verlichting zal het zeker niet liggen. 
 
Heel hartelijk dank Jeffry voor jouw uitleg. De redactie wenst jullie heel veel succes toe. 
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Foto’s van de jaarlijkse barbecue achter de school 
 
De barbecue achter de school van 31 augustus 2025 was heel erg gezellig en alle aanwezigen genoten van 
het heerlijke eten en het aangename gezelschap! Dit was de 22ste keer!  Op naar het jubileum….!  
Dan bent u er toch zeker ook bij? 
 
                                                                                 Foto’s Marianne Vane 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertentie 
 
 

 

Hondenschool Pootsgewijs, leren in verbinding 
 
 

Van puppycursus tot wandelen zonder trekken, 
van gedragsconsult tot samen plezier met Fun of 
behendigheid. 
Positieve begeleiding voor hond en mens, zonder dwang, 
met veel plezier! 
 
Gratis proefles. 
 
궼궾궽 Lageweg 19, Sirjansland 
 艒 www.hondenschoolpootsgewijs.nl 
 긒긓 06 53 14 24 83 
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Oud en nieuw (of zoek de verschillen) 

Op de linker foto staat de woning van Annemarie en Rien Bodbijl in de oude staat. En rechts ziet u hun woning 
zoals die er vandaag de dag uitziet. Geïsoleerd en wel én helemaal als nieuw.  

 

 

 

 

 

Heeft u zelf ook een oude foto van uw woning of een andere woning in Sir die wij mogen plaatsen en weet u 
wanneer deze foto is genomen? Laat het ons weten. U krijgt deze foto uiteraard zonder meer retour. Alvast 
hartelijk dank. 
 

 Advertentie 
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“GEMENGDE BERIGTEN” deel 5, samengesteld door Peter Hanse 

   
Bijzondere familiegebeurtenissen in Sirjansland: Oost west, thuis best 
 

 
Op 25 januari 1873 meldde de Zierikzeesche Nieuwsbode een opmerkelijk bericht uit Sirjansland: een 
76-jarige vrouw was overleden in hetzelfde bed waarin ze geboren was en waarin ze haar hele leven had 
geslapen, geen nacht uitgezonderd. Het ging om Janna Lievense (1796–1873), gehuwd met Willem de Roo. 
Ze woonde haar hele leven op de Staert, op het perceel dat nu bekendstaat als Dillingsweg 6 van de 
familie Elzerman. 
Het feit dat zij nooit een nacht van huis is geweest, geeft een treffend beeld van de leefwereld in die tijd. In 
oude verslagen wordt vaak gesproken over “één uur gaans naar Bruinisse”, een wandeling van zo’n 
vijf kilometer. Vandaag de dag is dit met de auto vijf minuten, maar in de 19e eeuw betekende het een 
serieuze onderneming. Afstanden werden anders beleefd; reizen was zeldzaam, traag en vaak fysiek 
inspannend. Waar wij nu binnen een uur met de auto steden als Den Haag, Breda of zelfs Antwerpen 
bereiken, betekende zo’n zelfde tijdspanne toen een tocht naar Bruinisse of Oosterland. Haar vader, een 
veerman op het veer naar Herkingen, zal wellicht met haar Flakkee bezocht hebben, maar veel verder zal ze 
niet geweest zijn. 
 

Drie keer is scheepsrecht 
 

 
Wat is de kans dat je eerste drie kinderen allemaal op exact dezelfde datum geboren worden?  
Statistisch gezien: 1 op 133.225. Toch gebeurde het in Sirjansland. Johannes Hendrik Bal (1866–1946), 
bakkersknecht, zoon van Marinus Bal (bakker aan de Dorpstraat 11) &  zijn vrouw Isabella Jacoba Bolijn 
(1871–1935) kregen hun eerste drie kinderen allemaal op 14 januari: 
– Cornelia Leendrina Bal op 14 januari 1892; 
– Leendrina Cornelia Bal op 14 januari 1893; 
– Marinus Pieter Bal op 14 januari 1895. 
 

De 100-jarige van Sirjansland 
 

 
Op 1 november 1839 vierde Neeltje Mallander, weduwe van Niekerk, haar honderdste verjaardag. 
Tegenwoordig denken we vaak dat mensen vroeger niet oud werden, maar dat beeld is vertekend. De 
gemiddelde levensverwachting lag lager door de hoge kindersterfte. Neeltje kreeg zelf negen kinderen, 
waarvan er twee jong overleden. 
Zij woonde in haar laatste jaren samen met haar 73-jarige dochter Adriaantje Niekerk, haar kleindochter 
Adriaantje de Jonge (23) en (schoon)kleinzoon Pieter de Roo (34) op het boerderijtje aan het begin van de 
Blinde Weg. Deze liep destijds vanaf de kruising Bredeweg/Dillingsweg dwars over het land richting de 
boerderij Kort Beraad van de familie Heijboer. Het boerderijtje werd rond 1893 afgebroken. Neeltje overleed 
uiteindelijk op 12 april 1841, op de leeftijd van 101 jaar en 5 maanden. 

Bedankt Peter voor deze oude familieberichten van jaren geleden!  
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Bericht vanuit het dorpshuis:  

Voor alle nieuwe inwoners die nog niet zo bekend zijn met het reilen en zeilen in ons dorpshuis:  
regelmatig worden er klepmiddagen georganiseerd op de woensdagmiddag van 14 tot 16 uur.  
De data worden via een folder in uw brievenbus bekend gemaakt.                         
                                                                                                                                                           Foto klepmiddag Marianne Vane 
 
  

En natuurlijk zijn er een aantal vaste clubs actief in het dorpshuis. 
 

 

- De yoga op de maandagmiddag en -avond van Martine Wakkee; 
- De schilderclub op de dinsdagmiddag; 
- Op de dinsdagavond gymles van Mariëlle Baron; 
- De diverse vergaderingen van de Dorpsraad en Sir Vooruit; 
- De zondagsschool. 

Bij diverse clubs is er nog ruimte voor deelnemers/ deelneemsters.  
Informeer hiervoor bij de clubs in kwestie of bij Christa Stouten, telefoon: 0111 64 23 85. 
 
Eten in Sir: samen eten is tenslotte zoveel gezelliger dan in je uppie, toch?  
Deze bijeenkomsten worden zeer regelmatig op de woensdagavond rond 17.30 uur  georganiseerd en dat 
voor een klein bedrag per persoon. Uiteraard moeten de consumpties wel apart afgerekend worden.  
 
Ook hierover krijgt u een folder in de bus met meer informatie wat de pot schaft en de vraag of u misschien 
mee wilt helpen.  
 
Wilt u een feest organiseren en heeft u thuis ruimtegebrek? In het dorpshuis kunt u de grote - of de kleine zaal 
huren. Meer informatie hierover krijgt u van Christa Stouten. 
 
 

 

 

 

 
 
Advertentie 
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Wist je dat ……………. 
 

Deze pompoen van de familie Vane (links afgebeeld) maar bleef groeien….? 
Na het oogsten de weegschaal 28 pond oftewel 14 kg aangaf…? 
Marianne & Henk hier toch echt geen soep van wilden maken… 
want dan hadden ze dit wellicht tot zeker na sint-juttemis moeten eten…! 

 
Wist je dat…. 
 

Deze zonnebloem bij Dirk & Janny Fluijt in de moestuin stond te pronken…? 
Het ondoenlijk was om de bloemen te tellen… 
Dan maar gewoon een foto ervan in deze Sirene… 
Misschien wilt u helpen tellen…? 
Wilt u dan ook gelijk het aantal bloemen aan de redactie doorgeven…? 
 

Wist je dat…. 
 

Een van de hoogstamfruitbomen die achter de school is geplant op 5 augustus al 3 
peertjes had….? 
Dit absoluut een unicum bleek, want meestal dragen ze pas na ca. 3 jaar hun 
eerste vruchten…. 
Helaas valt dat op deze foto niet goed te zien, want een foto maken met tegenlicht 
was toch niet zo’n goed idee…! 
En een trapje halen om de foto van bovenaf te maken, zag de fotograaf op dat 
moment even niet zitten. Sorry hoor….! 

 
Wist je dat….. 
 

De speling der natuur werkelijk bestaat….? 
Ook hier bij ons in Sir….? 
Deze stengels er de voorkeur aan gaven om toch bij elkaar te blijven….. 
En hierdoor dit grappige plaatje kon worden gemaakt…. 
 
 

Wist je dat… 
 

Een heel brutaal musje op de tafel bij de familie Vane (zoek de mus) …. 
De pitten van de zonnebloemen zat op te peuzelen…. 
Hij (want het was een mannetje) moest hiervoor wel vreemde capriolen uithalen.. 
Op bijgaande foto hangt hij ondersteboven om de pitjes te pakken te krijgen.. 
Ooit zoiets eerder gezien…..? 
 

Wist je dat…. 
 

Er in de Dorpsstraat een varken is gesignaleerd…? 
Toen John en Romy een lekkage wilden verhelpen, 
kwam deze luilak tevoorschijn….. 
En zoals u ziet zal deze echt helemaal niets uitvoeren…..! 
 
 

Wist je dat… 
 
Organic Brothers sinds 2023 ook al heel veel zonne-energie opwekt….? 
Sinds die tijd liggen er 240 panelen op het dak van 430 wp … 
En in oktober werden er nog eens 200 panelen met een vermogen van 460 wp aan de noordkant geplaatst….. 
Meer hierover leest u in onze volgende Sirene…. 
 
Wist je dat…. 
 

Het bordje met uitleg over het Hub Flexvervoer eindelijk aan deze paal is bevestigd….? 
Wellicht heeft iemand de Sirene van juli ook goed gelezen…. 
en is er toen iemand wakker geworden of heeft hij of zij iemand wakker gemaakt….. 
Dat kan natuurlijk ook…. 
Zo ziet u maar, waar ons blad al niet goed voor is…..! 
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Wist je dat… 
 
Er begin september in de lindenbomen rondom de kerk ontelbare wespen aanwezig 
waren..? 
Zij alleen maar aandacht hadden voor iets lekkers daar tussen die bladeren….? 
Want buurtjes die buiten zaten te eten (boterhammetje met jam…) 
Werden absoluut niet lastgevallen door die insecten…. 
Wat ze precies aten in die bomen is niet bekend… 
Misschien zou Ruud Boon hier wel antwoord op kunnen geven…? 

Wist je dat…. 
 

Er in diezelfde periode een kleine opstopping werd veroorzaakt in ons dorp…? 
De reden hiervan de hulptroepen waren die Isaac op ’t Hof ter wille waren… 
Pionnen, een heftruck, een auto met oplegger en nog veel meer attributen  
“beveiligden” de Korte Poststraat….. 
En dat was maar goed ook anders was het daar vast niet goed afgelopen…..! 
 

Wist je dat…. 
 

Er rare vogels zijn gesignaleerd in ons dorpje….? 
Deze laarzen aan hadden….? 
Gele wel te verstaan…. 
Was ook wel nodig na de vele regenbuien die gevallen zijn…. 
Dit leverde toch maar mooi dit aardige plaatje op……! 
 
Wist je dat…. 

 
Sinds Anne-Marie Verton creatieve workshops geeft met natuurlijke materialen.… 
moet zelfs de Trabant als vrachtwagen worden ingezet..….! 
Laden volgens het ‘dakkoffer-principe’ is wel zo handig, zo blijkt….. 
en Angelo draait daar zijn hand niet voor om….. 
maar een trapje had hij hiervoor toch echt wel nodig…..! 
 

 

Wist je dat…. 
 

In de bocht boven op de dijk nabij de Staert stonden een drietal reflectorpaaltjes….. 
Helaas bleek iemand dit niet te weten of te hebben gezien.…. 
En dit was het resultaat: twee witte gehavende palen zonder reflector… 
Een paaltje was al verdwenen en de twee anderen zagen er zo uit…! 
Zou de betrokkene dit echt niet gemerkt hebben….? 
Of is die wellicht beneveld van de dijk afgereden…..? 
 
Wist je dat….. 

 
Sir het regionale nieuws weer eens heeft gehaald in november….? 
Vanwege stankoverlast in de Lageweg en de Grevelingenstraat…. 
Wat hier de oorzaak van was, bleek op dat moment niet te achterhalen…. 
Dat het stonk, stond als een paal boven water…. 
Een rotte eierlucht, zo werd het omschreven…. 
Had iemand vergeten de koeling aan te zetten en waren de eieren hierdoor bedorven…? 
Of was hier sprake van een chemische reactie en was iemand het nieuwe buskruit aan 
het uitvinden….? 

Misschien wordt de oorzaak nog achterhaald en staat dit wellicht in de volgende Sirene…. 
Voorlopig moeten we het doen met een nieuw ‘ontluchtingsrooster’ in de Grevelingenstraat…… 
 
Wist je dat…. 
 
Dat onze dorpsraad nu bijna voltallig is….? 
Maar wij als redactie van de Sirene er ook nog wel iemand bij willen 
hebben…. 
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De Kookpen door Rinus Roks 
 

 

Roergebakken spitskool met spekjes 
 

Recept voor 2 personen 
125 g witte snelkookrijst 
     1      middelgrote ui 
½   teen knoflook   
125 g    magere spekblokjes 
400 g    gesneden spitskool 
   1 el    kerriepoeder 
  15 g    Knorr groentesaus 
150 ml  kraanwater 
 

Bereiding: 
Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
Snijd de ui in ringen en de knoflook in plakjes. 
Verhit een wok zonder olie of boter en bak de spekblokjes met de ui en de knoflook 2 min. Voeg de spitskool 
toe en bak 5 min. mee. 
 

Voeg de kerriepoeder, de groentesaus en het water toe, roer goed en laat 2 min. zachtjes koken. 
Breng op smaak met peper en verdeel de rijst en het spitskoolmengsel over de borden. 
 
Eet smakelijk ! 
 
Ik geef de kookpen door aan  Mariëlle Hanse 
 
 

Advertenties 

Hanse Veiligheid  

 

Lageweg 17  
Sirjansland  
tel. 06 51 25 05 65 
 
 BHV 
 EHBO 
 AED, 
 Heftruck certificaat 
 Advies bij RI&E 
 BHV-Bedrijfsnoodplan, BM 
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Vertaling van snelcursus Zeeuws in het Nederlands Oplossing van pag. 22 
 
- Kijk nou toch: Is dat geen muskus eend..? 
- Ligt het daar….? Ik ben het al heel lang kwijt….! 
- Kom je binnen of blijf je buiten…..? 
 
Spreekwoorden en gezegdes Oplossing van pag. 22 
 
- De buit binnenhalen of geld aftroggelen…. 
- Een onbeschoft, ongemanierd mens…… 
- Wat veel voorspelde, waarvan veel ophef is gemaakt, is op niets uitgelopen….. 

Advertenties 
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Sir Vooruit  
 
 
Hallo lieve vrienden van Sir Vooruit! 
  
Welkom bij deze aflevering van de Sirene. Als we terugkijken naar de vorige Sirene hebben we een aantal 
activiteiten gehad.  
 
Op zaterdag 30 augustus werd de 22e editie van de Sirse Dorpsbarbecue gehouden. We hebben van een 
mooie nazomerse dorpsbarbecue mogen genieten. Het plein achter de voormalige school blijkt toch keer op 
keer een mooie plaats te zijn waar dorpsbewoners samen met elkaar het einde van de zomervakantie kunnen 
vieren met het allerleukste evenement van de zomer .  
 
Op zaterdag 29 november was Sinterklaas weer op Sir. De zomerzon heeft Sinterklaas veel goeds gedaan! Er 
was duidelijk een verjonging te bespeuren bij de Sint. Echter, zijn snelheid om het dorpshuis te vinden was 
weer niet best. Sint heeft dit jaar hulp gehad van Juf Snap-niks. Maar die hulp bleek ook niet zo best. Met haar 
blauwe pepernoten-papagaai én met hulp van de kinderen kwam uiteindelijk alles weer goed. Met luid gezang 
werd Sinterklaas en zijn Pieten ook op Sir verwelkomt. Wat een feest! 
Volgend jaar zal Sinterklaas op zaterdag 28 november 2026 aankomen. Dát kwamen we alvast te weten .  
 
December 2025. Hebben jullie het gezien dat de stop alweer in de ijsbaan zit? En we heel stiekem ook al een 
beetje sneeuw hebben gehad. Wie weet, wordt het zo koud dat we wellicht weer een keertje kunnen 
schaatsen. 
 
Voor 2026 heeft Sir Vooruit alweer een tweetal activiteiten op het programma staan. Zaterdag 24 januari 2026 
is  er een Sirse Bingo. Kom! Het is echt leuk en er zijn mooie prijzen te winnen. En op zaterdag 28 februari 
2026 organiseren we weer een heus Winterfeest. We hebben een live band weten te contracteren en dat 
wordt echt een geweldig feest. Beide feesten zijn in het Dorpshuis. De aankondigingen volgen nog via de 
bekende oranje Nieuwsbrieven. Dat wordt vast genieten! 
 
Dan nog wat minder leuk nieuws. Onze bestuursleden Machiel Groot en Andréa van de Kasteele gaan ons 
bestuur na respectievelijk een kleine 6 jaar en een ruime 4 jaar verlaten. Machiel gaat zijn geluk op een ander 
eiland beproeven. Andréa blijft ons wel ondersteunen met een aantal organisaties in de toekomst. Dat is wél 
fijn! We bedanken beide voor hun zeer fijne en kundige inzet de afgelopen jaren! We hebben dan ook wél 
weer mooi nieuws: Annette Lenos en Wim de Valk komen het team versterken. Daar kijken we naar uit! 
 
Wil je Sir Vooruit ook een keertje komen helpen? Dat zouden we heel leuk vinden! Mocht iemand zin hebben 
om ons team te versterken, laat het ons dan alsjeblieft weten. Groot, klein, dik of dun, man of vrouw, vader of 
moeder, jongen of meisje, maakt allemaal niet uit. We zijn blij met elke hulp die we kunnen krijgen. Leuk! 
 
Tot de volgende Sirene! 
 
Sir Vooruit 
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Kleurplaat 
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AED in de Dorpsstraat 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Het AED- (Automatische Externe Defibrillator) apparaat hangt in de Dorpsstraat bij de ‘oude smederij’  
tussen de lindenbomen en is in het donker door knipperende Led verlichting gemakkelijk te vinden. 
 

 
Overzicht van de mensen in Sir die deze AED kunnen bedienen:  
 

 

Richard Ahrens H. de Vliegerhof 1  06 12 91 00 16 
Jessica Ahrens H. de Vliegerhof 1  06 40 63 55 77 
Marjan van den Anker Sportweg 16 64 34 72   06 45 37 5412 
Dirk Fluijt Sportweg 2 64 21 08 06 36 33 49 37 
Marcel Beljaars Lageweg 5  06 46 74 14 71 
Sjanie Giljam Lageweg 12   06 13 69 50 86 

Tonny Hammink jr. Zandweg 4 64 19 89    06 53 40 10 91  

Marianne Harmsen Lageweg 5  06 21 59 25 72 

Adrie de Jonge Grevelingenstr. 30 64 34 76   
Jacqueline Kik-Stouten Dillingsweg 20 64 27 84 06 12 52 38 72 
Annelies Oomen Sluisweg  48 33 32 06 23 34 19 61 

Wilma en Cees Struijk Dorpsstraat 15 64 13 72 06 55 81 00 73 
Anne de Valk-Bij de Vaate Lageweg 9   06 50 51 71 09 
Peter Wilmans H. de Vliegerhof 6 64 11 40 06 53 28 04 14 

Ton Wingelaar H. de Vliegerhof 3 72 03 45 06 53 40 10 91 
 
Heeft u een geldig reanimatie/AED certificaat?  
Meldt u dan aan als burgerhulpverlener via www.hartslag.nu  
 
 

 
 

Advertentie door donateur 

 

 

 
 
 
 

 
 
Oog voor voedsel, hart voor mensen... 
 
 
De Voedselbank Schouwen-Duiveland is een ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instelling.) Dit betekent dat uw gift onder voorwaarden 
aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Het banknummer is: NL 
75RABO 011.8180.401.  
 
 
Namens de Voedselbank Schouwen-Duiveland, hartelijk dank voor uw gift! 
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Advertenties  
 

Een Zorgmaatje aan Huis maakt het leven makkelijker en plezierig!  
Zorgmaatje aan Huis is nu ook actief in de regio Zeeland Noord en Midden! Wat kunnen wij voor u betekenen? 
 

Onze Zorgmaatjes aan Huis zijn maatschappelijk betrokken, behulpzaam en prettig gezelschap. 
Ze zijn er om cliënten zo optimaal mogelijk te ondersteunen en de mantelzorger te ontlasten. 
Denk hierbij aan samen een wandeling maken, samen boodschappen doen, (samen) koken, hulp bij de 
huishouding, begeleiding bij bezoek aan bijvoorbeeld een arts/therapeut of de kapper, een luisterend oor bieden en 
gezelschap houden. 
 

Wij staan voor u klaar wanneer u denkt dat u wel wat dagelijkse of wekelijkse hulp kunt gebruiken. 
Soms is het fijn wat extra ondersteuning te krijgen, om leuke dingen te doen of om gezamenlijk wat praktische 
zaken te regelen. Zo kunt u prettiger thuis blijven wonen of voelt u zich minder alleen. 
 

Wij ondersteunen thuis, in woonzorgcentra en verpleeghuizen. 
Een Zorgmaatje aan Huis kan op diverse manieren worden ingezet: door middel van particuliere betaling, via een 
PGB (persoonsgebonden budget) of via een aanvullende zorgverzekering. 
 

Wij denken graag met u mee! Neem vrijblijvend contact op met de zorgondernemer in de regio Zeeland: Marianne 
Gillot, tel. 06 - 1691 0599 zeeland-noordmidden@zmah.nl 
 
 
 
 

 

 

Max support   
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           Gevonden kabouters bij de familie Fluijt november 2025 
 
 
 
 
 
 

Redactie 
 
Marianne Vane   tel 06 21 99 38 96 
Joke Goudzwaard tel 64 41 61 
 
 

Colofon 
De Sirene is een uitgave voor de inwoners van Sirjansland en verschijnt 2x per jaar in een oplage van  
180 stuks.  
 
U kunt “De Sirene” ook online bekijken via de site van de dorpsraad: www.dorpsraad-sirjansland.nl  
De Sirene wordt financieel mogelijk gemaakt door de dorpsraad van Sirjansland en onze sponsors  
en adverteerders en deze wordt gedrukt door RONA Grafisch Adviesbureau van P. v.d. Helm in Bruinisse. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Adverteren of sponsoren? 

Ook u kunt adverteren in onze Sirene. Nieuwsgierig naar onze tarieven? 
Of wilt u ons blad sponsoren? Dat kan natuurlijk ook. 
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Joke.  
 


