
 

1 
 

De Sirene 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De dorpskrant van, voor én over Sirjansland 

 
 

Jaargang 23, Nr. 1 (juli 2025) 

 
 
  
 

 
 

                                                                                                                             
 
 
Kopij voor de volgende Sirene graag inleveren vóór 14 november 2025 
via het e-mailadres: sirenesir@hotmail.com of inleveren bij een van de 
redactieleden. Bellen kan ook;  de telefoonnummers vindt u op de laatste 
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Van de redactie 

Op de voorpagina van deze Sirene prijkt het vernieuwde wapen van Sirjansland. Dankzij Willem Marsman &  
André de Jong is deze scherpere afbeelding tot stand gekomen. Waar zou de redactie zijn zonder de hulp 
van derden? Hartelijk dank, heren. 

Vrede: daar denken wij al vele jaren niet echt over na. Maar hoe anders is het voor vele andere 
aardbewoners die wél in vreselijke oorlogsomstandigheden leven en vechten? Dat valt niet te bevatten!     
Het is dit jaar 80 jaar geleden dat er een eind kwam aan de 2e Wereldoorlog. Leven in vrijheid is eigenlijk zo 
vanzelfsprekend voor ons, dat we niet anders kennen. Op een enkeling na uiteraard die deze oorlog nog wel 
heeft meegemaakt, maar die generatie is ons bijna allemaal ontvallen.  

Gelukkig wist de heer P. Heijboer nog een smakelijk verhaal te vertellen over een veld vlas waar hij met 
andere jongens een roestige mitrailleur terugvond uit die tijd. Helaas zijn daar toen nooit foto’s van gemaakt. 
Wel had hij nog iets anders uit die periode. En dat laten wij u lezen én zien op pag. 9. Want dat is wél  
vereeuwigd. 

Deze Sirene bevat uiteraard nog veel meer pagina’s: zoals de voorbereidingen voor de boom-
plant-dag van 22 maart. De foto hiernaast is afkomstig van Ad Nuyten. Dank hiervoor, Ad. In 
deze Sirene ziet u nog meer foto’s van die dag en uiteraard ook van het plaatsen én het 
‘uitproberen’ van de nieuw geplaatste speeltoestellen achter de voormalige school. U ziet dit op  
pag. 4, 5 en 11. 
 
Natuurlijk ontbreken alle vaste rubrieken in deze editie niet: Rondom de Kerk, de School van 
toen, Bedrijvigheid, Bijzonder verhaal bij een foto etc. en niet te vergeten informatie van de Dorpsraad. 
Momenteel hebben zij 5 vacatures! Interesse? Neem dan contact op met een van de leden. Ons dorp kan 
echt niet zonder!  

Gerard Oele schreef ook ditmaal een heel spannende anekdote over de lagere school. Waargebeurd en 
bijna niet te geloven! Kijk maar op pag.12 en 13. 

Uiteraard stellen ook een aantal nieuwe inwoners zich aan u voor: zoals bijv. de fam. Vollebregt. Zij zijn erg 
blij met hun stekje in de polder. Zie pag. 14 & 15. Ginger van Bruggen stelt zich aan u voor op pag. 18. Ook 
stelt de nieuwe wethouder Alwijn ten Cate zich aan u voor. Zie pag. 26. Hij woont niet in ons dorp, maar wat 
niet is, kan misschien nog komen. Hopelijk snapt hij dat nieuwe woningen in Sir zeer welkom zijn voor alle 
inwoners die door willen stromen naar levensloopbestendig wonen. Hierdoor komen er mogelijk weer 
woningen vrij voor onze starters.  

Verbinding: Peter Hanse brengt u op de hoogte via zijn rubriek berichten uit oude kranten en de optie om te 
nu te kiezen voor ’n snellere glasvezelverbinding vanaf pag. 24. Hoe snel wilt u het hebben? 

Kortom, in deze Sirene treft u weer heel veel informatie aan over Sir. Wij wensen u veel lees-, puzzel- en 
kijkplezier. Heeft u zelf nog andere ideetjes? Laat het ons weten. Ook foto’s zijn van harte welkom zoals u 
weet. Uiteraard krijgt u deze terug. (Tenzij u ze anoniem in de brievenbus gooit.) U weet inmiddels waar wij 
van de redactie wonen, toch? 
 
Een hele prettige zomervakantie en tot de volgende Sirene.  
Groet van Marianne Vane & Joke Goudzwaard 
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Informatie van de Dorpsraad (14 mei 2025) 

Beste bewoners,  
 
Er zijn weer wat ontwikkelingen geweest in het dorp. Inmiddels is een groot deel van onze dorps-
ontmoetingsplaats gerealiseerd. De bomen en struiken zijn geplant en het plaatsen van de speeltoestellen 
zal snel gebeuren. We gaan ervan uit dat we hier straks een leuke ingerichte plek hebben voor onder andere 
onze jaarlijkse dorpsbarbecue. U komt dan toch ook?  
 
Wat betreft de herinrichting van ons dorp zal er binnenkort een informatie-
moment georganiseerd worden in het dorpshuis. De gemeente werkt momenteel 
aan een voorlopig ontwerp. Tijdens deze inloopmiddag/avond kan er op dit 
voorlopige ontwerp gereageerd worden. Reageren is ook mogelijk via het 
platform denkmee.schouwen-duiveland.nl; 
 
Ook dit jaar organiseren we weer reanimatiecursussen in samenwerking met 
Hanse Veiligheid. Deze cursussen vinden plaats in het dorpshuis. De cursusdata 
zijn al bekend: u kunt deelnemen op donderdag 15 januari of donderdag 22 
januari 2026. Inschrijven voor deze cursussen kan bij Peter Hanse of via zijn 
website: hanseveiligheid.nl.  
 
Goed bezochte openbare dorpsraadsvergaderingen waren er op vrijdag 3 
januari (tevens nieuwjaarsreceptie) en donderdag 24 april 2025. De dorpsraad 
streeft ernaar het formele deel zo kort mogelijk te houden zodat er voldoende 
ruimte blijft om meer informeel de zaken die in en om Sirjansland spelen te 
bespreken. 
 
Zoals op de laatste openbare vergadering al is aangekondigd zullen Anneke en Kees gaan verhuizen. Dat 
betekent dat onze dorpsraad weer een lid minder heeft en dat we ook onze webmaster kwijt zijn. Dat is 
uiteraard erg jammer! We bedanken Anneke en Kees voor hun inzet in de afgelopen jaren en wensen hen 
veel woonplezier toe op hun nieuwe plek.  
 
Vorenstaande betekent dat we dringend op zoek zijn naar nieuwe leden voor de Dorpsraad. Daarnaast 
zoeken we ook een nieuwe webmaster. Heeft u interesse om ons bestuur te komen versterken of te helpen 
met onze website dan kunt u contact met ons opnemen. Wij vertellen u graag meer!  
 
Vriendelijke groet, 
namens de Dorpsraad,  
Annette, Ton en Willem  
  
Wilt u meedenken over bepaalde onderwerpen, heeft u ideeën voor verbeteringen of bent u het ergens niet 
mee eens, laat dan van u horen. We zijn te bereiken via het contactformulier op www.dorpsraad-
sirjansland.nl. U kunt ons ook gewoon aanspreken op straat of een briefje in de brievenbus doen bij een van 
de leden.  
 
De dorpsraad is bereid sociale activiteiten in het dorp financieel te ondersteunen. Initiatieven daartoe zijn 
welkom. 
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Sir’s groene clubje (mei 2025) 

Ook in het afgelopen halfjaar hebben de vrijwilligers van Sir’s Groene Clubje weer hard gewerkt aan het 
onderhouden en verduurzamen van het groen in en rond Sirjansland. Met veel enthousiasme en inzet is er 
weer veel bereikt! 
 

Dorpsontmoetingsplaats: een succesverhaal 
Een van de hoogtepunten was de realisatie van de dorpsontmoetingsplaats. Na een grondige voorbereiding 
in februari, waarbij onder andere laurierkers en andere struiken werden verwijderd, was het op 22 maart 
2025 zover: een grote groep dorpsbewoners plantte samen bomen en struiken. Dankzij de volharding en 
inzet van vele vrijwilligers en de steun van lokale partijen is de ontmoetingsplaats nu een feit.  
Bedankt  iedereen die hieraan heeft meegeholpen! 
 

Speeltoestellen en banken 
In mei zijn de nieuwe speeltoestellen geplaatst – een mooie toevoeging voor de kinderen van het dorp. Ook 
is er goed nieuws: de gemeente heeft toegezegd de banken te vernieuwen, zodat iedereen straks 
comfortabel kan zitten. Zie de foto’s verderop in deze Sirene. 
 

Bloemstroken en zwerfafval 
Eind vorig jaar zijn de bloemstroken al voorbereid, zodat er op een gunstig moment gezaaid 
kan worden. De jaarlijkse opschoon dag is dit jaar overgeslagen, maar gelukkig zijn er veel 
wandelaars die het hele jaar door zwerfafval opruimen. Begin 2026 staat er weer een grote 
opschoonactie gepland. 
 

Extra hulp altijd welkom! 
Er is nog genoeg werk te doen en extra hulp is altijd welkom. Wil je meedoen met Sir’s 
Groene Clubje? Meld je dan aan bij Karin, Lageweg 11. 
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Het zoekplaatje uit de Sirene van december 2024 
 
 

Dit zoekplaatje stond in de vorige Sirene. Dit plantenrekje hangt bij Andréa van de 
Kasteele & Cris van der Werf aan de muur van hun woning in de Dorpsstraat op nr. 
14. 

 

 
 

 

De gelukkige winnaar is geworden: Sandra Maat.  
Hartelijk gefeliciteerd! Blij verrast ontving zij en haar man een 
cadeaubon van het Kruidvat. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Ons nieuwe zoekplaatje 
 

Onze fotograaf vond dit ergens in ons dorp. Enig idee wat dit is en waar dit te 
vinden is?  
 

Stuur dan uw oplossing naar ons mailadres: sirenesir@hotmail.com of geef het 
mondeling of schriftelijk door aan de redactie en maak kans op een cadeaubon. 
Wie weet ben u wel de volgende prijswinnaar! 
 
 

 
 

Advertentie 
 

 

 

   Coop Compact  
   Koninginneplein 2 

      Oosterland 
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Buurt WhatsApp Sirjansland 
 

Beste dorpsgenoten, 

Ook in ons dorp is er een Buurt Preventie. Dit gebeurt via een (Buurt Whats) App (BWA) op je mobiele 
telefoon. Een Buurt WhatsApp is zoals de naam al doet vermoeden een WhatsApp groep voor alle 
buurtbewoners vanaf de leeftijd van 18 jaar. Wie weet nu beter dan de burgers zelf wat er normaal is in de 
buurt. Afwijkende, verdachte situaties of personen kunnen via deze WhatsApp groep met elkaar worden 
gedeeld. Momenteel bestaat de Sir’ se BWA groep uit 75 deelnemers. Samen met de gemeente en de politie 
zijn er op het eiland  meerdere groepen opgericht.  

De beheerders van alle groepen zitten samen met de politie en de gemeente in een aparte groep.  
In die speciale beheerdersgroep worden tips en ervaringen met elkaar gedeeld en worden er voorlichtings-
bijeenkomsten gegeven. Hierdoor kunnen groepsbeheerders kordaat reageren op hetgeen in hun groep 
passeert.   
 
De Buurt WhatsApp is in het dorp kenbaar gemaakt door waarschuwingsborden bij de entree van het dorp. 
Deelnemers krijgen brievenbusstickers. 

Wilt u ook deelnemen aan de Buurt WhatsApp dan kunt u zich aanmelden door een E-mail te sturen naar; 
bwasirjansland@zeelandnet.nl met uw naam, adres en het nummer van uw mobiele telefoon. 

Let op! 

De BWA is bedoeld om verdachte situaties met elkaar te delen. Echter, wanneer een verdachte situatie op 
heterdaad zich voordoet, bel dan zelf in eerste instantie via 112 met de meldkamer van de politie en licht 
daarna via de BWA groep de medebewoners in.  

Petra Sol en Dirk Fluijt, beheerders BWA groep Sir 

Dus NIET gebruiken als uw huisdier vermist wordt! Hiervoor neemt u contact op met Amivedi  
Schouwen-Duiveland:  sd@amivedi.com Tel: 088 – 00 64 680 

Advertenties        
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Rondom de Kerk door ds. N.F.L. de Leeuw: KLIMAAT 
                                                                                                              foto Marianne Vane 
 

 
Beste dorpsgenoten, 
 
Over het woordje klimaat is veel te doen en te zeggen. Meestal in de zin van klimaatverandering. Dan gaat 
het over klimaatverdrag, klimaatdoelen, klimaatactivisten en soms zelfs ‘klimaatpaus’.  
Nu ben ik zelf vermoedelijk te nuchter om hier veel mee bezig te zijn, maar als je ziet hoeveel (of eigenlijk: 
hoe weinig) regen er de afgelopen maanden is gevallen, merk je wel degelijk dat er verandering is op dit 
vlak. Zeker in de landbouw op ons eiland is dit merkbaar, waar zoet water voor beregening nauwelijks 
voorhanden is. Dit zet de gedachte dat alles maakbaar is op losse schroeven.  
 

Naast deze betekenis – in de natuur, heeft het woordje klimaat ook betrekking op de cultuur. In die zin is de 
huidige droogte wel passend bij de veelal ‘droge’ humor die ik bij Zeeuwen meen te bespeuren – iets waar 
ikzelf ook wel van hou. Anderzijds zijn de huidige weersextremen misschien ook wel kenmerkend voor de 
soms felle ontladingen die er in het menselijk verkeer steeds vaker zijn. 
 

Ook in de kerk wordt er wel gesproken over het klimaat. Dan gaat het over de atmosfeer die de christelijke 
gemeente kenmerkt. Is daarin ook sprake van verandering? Als het goed is wel. Niet door menselijk 
toedoen, maar door het werk dat God doet door Zijn Geest in de harten en levens van mensen. Zoals harde 
(klei)grond zacht wordt gemaakt door regenwater, zo worden harde harten week gemaakt door Gods 
genade. Dan ontstaan er in plaats van harde woorden en felle ontladingen juist medeleven en bewogenheid 
met elkaar.  
 

In het persoonlijk leven kunnen we ook met droogte te maken hebben, tenminste dat lezen we van David in 
Psalm 63 “O God, u bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam 
verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water.” 
Hierbij herinnerde hij zich hoe hij voorheen zijn geestelijke dorst in Gods huis kon lessen. Daar was het goed 
toeven voor hem. 
 

Wanneer deze Sirene verschijnt, is het inmiddels zomer. 
Wie weet brandt de zon op onze hoofden en omgeving… 
Als kerk op Sir hebben we kortgeleden het Pinksterfeest 
herdacht en gevierd. Vanouds wordt daarbij het lied 
hiernaast gezongen. 
 

Ik hoop dat de kerk in Sir bijdraagt aan een goed klimaat 
op het dorp en wens u en jou een ‘natte’ zomer toe! 
 

Ds. N.F.L. (Nico) de Leeuw 
 
Hartelijk dank, dominee De Leeuw, voor uw bijdrage! 
 
 

Advertentie  
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80 Jaar geleden: Herdenking bevrijding & einde van de 2e Wereldoorlog 
 
De redactie ging op bezoek bij de heer P. Heijboer. Waarom? Omdat hij iets ongelooflijk tastbaars heeft uit 
die periode toen de 2e Wereldoorlog zich in ons dorp afspeelde.  
 

Tijdens deze wereldoorlog woonden er slechts een zeer beperkt aantal inwoners in ons dorp, ca. 2 tot 3 
gezinnen. Alle overige inwoners waren geëvacueerd en bij familie elders ingetrokken. Diegene die wel in Sir 
aanwezig bleven waren vooral Duitse militairen die zich mogelijk verveelden. Alhoewel dhr. Heijboer toen 
zelf als kleine jongen met zijn familie in Vlaardingen woonde, vermoedt hij dat dit mogelijk toch als een 
kwajongensstreek moet worden gezien. Ook de preekstoel, die later aan de gemeente Capelle aan den  
IJssel werd verkocht, vertoonde gaten. Gaten, hoezo? 
 

U ziet op de 1e foto een bijbel afgebeeld. Deze lag in het oude kerkje in 1958. Ondanks de inundatie in de 
periode was de kerk vanwege de hoge ligging droog gebleven. Alleen bij de Lageweg stond 1 voet onder 
water. Dergelijke bijbels lagen in de kerkenraadsbanken waar de ouderlingen ze gebruikten tijdens de 
kerkdiensten. Deze werden ook nooit mee naar huis genomen. In totaal waren er 4 stuks. En volgens dhr. 
Heijboer is er mogelijk nog 1 die ook is gebruikt als schietschijf! Maar die kon hij zo snel niet terugvinden. 
 

Toen dhr. Heijboer nog in de kerkenraad zat moesten deze oude bijbels weg. Gelukkig ontfermde hij zich 
over deze twee zodat u hier het resultaat ziet van een ervan. De kogel bij dit exemplaar is er aan de 
voorzijde ingeschoten en heeft alle pagina’s doorklieft. (De gele pijl geeft het inslag-gat weer. *) Door de 
hoge snelheid van de kogel en de weerstand/wrijving die de kaft en het papier veroorzaken wordt de kogel 
afgeremd. Deze moet zijn energie kwijt waardoor het doorboorde gat steeds groter wordt zoals u op deze 
foto’s hieronder kunt zien.                                 *) informatie voormalig voorzitter schietvereniging S.D. 
 
Hartelijk dank, mijnheer Heijboer voor dit unieke verhaal!  
 
 

Voorzijde bijbel             Pag. 85 

Binnenkant van de buitenkaft                     Achterkant van deze bijbel 
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De school in Sirjansland van toen uit 1981 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van links naar rechts: 
 
1e rij:  Corine Franken, Liesbeth Hanse, Eline Struijk en André Joziasse.  
 

2e rij:  Wendy Ehinger, Joyce Franken, Karina Aartsen, Barry Neele, Krista Fluijt en Barbera v.d. Weel. 
 

3e rij: Wilco Charité, Corien van Damme, Willy Thomas, Dirk Hanse en Annemarie de Vlieger.  
 

4e rij: Jacqueline Klaassen, meester Gerard Oele, Daniëlle v.d. Graaf, Sjaak Aartsen, Diane Wooldridge, 
Karien Faber, Marnix van Damme, Frans Siman en juffrouw Saskia Bruyning. 

 
 

Hartelijk dank Ingrid Krabbe voor deze klassenfoto en alle namen! 
 
 

 

Advertentie 
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Nieuwe speeltuin achter de voormalige school 
 
De firma De Bruine Speeltoestellen plaatste op 15 mei 2025 de speeltoestellen volgens het plan van Wim de 
Valk. Dat wordt genieten voor alle kinderen in ons dorp!       
      
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 16 mei waren deze dametjes al volop aan het klimmen en klauteren zoals u ziet. Geweldig! 
Wat een aanwinst voor ons dorp en voor alle gezinnen met kleine kinderen.    
 

Foto Marianne Vane                 

 

 

 

 

 

 

 

En nog een foto van de nieuwe speelplaats achter de voormalige school. Ook deze foto heeft Marianne 
Vane gemaakt voor deze Sirene. 
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Anekdotes over een kleine school in de vorige eeuw: door Gerard Oele: Wit poeder…. 
 
Opnieuw de vraag van de redactie iets te schrijven over vroeger: het wel en wee van wat ooit onze lagere 
school was. Deze keer gaat het over kinderen van onze school en een paar dorpelingen, die betrokken 
raakten in een wel heel bijzonder verhaal, waarvan ik denk dat de meeste Sirjanslanders nooit gehoord 
hebben. 
 

Laat ik bij het begin beginnen: de lagere school bestond niet meer en heette vanaf 1985 basisschool. Het zal 
half de jaren negentig geweest zijn en op school was het vrij rustig. Dat wil zeggen dat was het nooit, maar 
er waren geen erg grote vernieuwingen aan de gang en we (mijn collega’s en ondergetekende) werkten 
samen met de kinderen aan goed onderwijs. Wel moest de zelfstandige school worden opgeheven en de 
fusie met De Dobbelsteen uit Nieuwerkerk leverde OBS Duiveland 1 en 2 op en dat liep best goed en gaf 
ook veel uitdagingen vanaf augustus 1994. 
 

Op het schooltje in Sir keken de kinderen reikhalzend uit naar een jaarlijkse gebeurtenis: 
de kinderpostzegelactie. Die werkte als volgt: onze kinderen gingen de deuren langs met 
een lijst, waarop postzegels en kaarten stonden afgebeeld en waarop de bestellingen 
van onze dorpsgenoten werden genoteerd. Drie soorten waren er A, K en F en uiteraard 
de Z van zegels: kinderpostzegels wel te verstaan. 
Alles voor het goede doel en landelijk werd er veel reclame voor gemaakt. Alles moest 
wel ruim voor de Kerst afgeleverd zijn, want de kerstkaarten waren bij een groot publiek 
erg gewild en oh ja, in ons dorp hadden we ook nog een uienfabriek en de baas van dat 
bedrijf kocht elk jaar voor een groot bedrag zegels: een zeer geliefde klant dus, want het 
was onder de kinderen van groep 6, 7 en 8 een ware sport om zoveel mogelijk geld op 
de lijst te krijgen en hoewel niet belangrijk, vormde dit toch een echte competitie onder 
de kinderen. 
 
Er ging veel organisatie aan vooraf, als de lijsten bezorgd waren, moesten de namen erop, de school 
vermeld en ook nog alles duidelijk leesbaar. Op een woensdagmorgen kwam er een speciaal autootje van 
de post voor school en van enig lesgeven was geen sprake meer: de lijsten moesten ingevuld en woensdag-
middag ging het los. 
Kleine problemen uit die tijd: “Ik moet eerst thuis gaan eten voor ik weg mag” en “Ik woon in de polder of nog 
erger in Oosterland en daar mag ik niet verkopen.” 
Voor alles was een oplossing en vooral de verkoop door andere scholen hier op Sir werd met argusogen 
gevolgd: “Ja, mijn oma woont in Bru, mag ik daar ook verkopen?” Ja dus en op diezelfde woensdagmiddag 
werden aan de voordeur al de eerste volle mappen afgeleverd. Meestal goed ingevuld, al moest een deel 
ook nog wel hier en daar een handtekening gaan scoren, want zonder ondertekening werd niet besteld. 
’s Avonds stond er nog een tractor voor mijn deur en een boer meldde dat deze map bij hem over het land 
gewaaid was en dat hij die maar even kwam afleveren…. 
 

Donderdagmorgen kwam er al voor honderden guldens binnen en de baas van de uienfabriek had toen nog 
niet eens besteld. Klanten kregen een zegeltje op de deur en hoefden niet meer bezocht, hoewel, sommigen 
deden aan gespreide bestellingen en werden, na vele telefoontjes, soms wel drie keer bezocht. 
 

De volgende donderdag rekende ik de tussenstand uit en we zouden ruim over de score van het jaar ervoor 
gaan. Na tien dagen stopte de verkoop en werd de balans opgemaakt. Let wel, het ging om duizenden 
guldens en het spannendste moest nog komen: de aflevering van alle bestellingen aan huis. Gelukkig werd 
al snel gewerkt met een machtiging, zodat we daar op school ook geen last meer mee hadden. In het begin  
moest alles contant: de rest zal ik u besparen. 
 
De eindbestelling werd doorgegeven aan het landelijk comité en het wachten op de post kon beginnen. 
Iedereen blij dat we weer dik meer dan vorig jaar hadden opgehaald en ik vroeg natuurlijk ook aan andere 
scholen naar hun opbrengsten. Veel minder dus en de uienfabriek was weer goed voor de hoofdprijs. Tot dat 
moment was alles onder controle en iedereen leek tevreden. Dat zou echter snel veranderen ….. 
 

Na een paar weken werd er elke woensdagmorgen dringend gevraagd waar de bestelauto bleef, want de 
Kerst naderde snel en alles moest op tijd de deur uit. 
En toen kwam het moment echt: busje voor de deur en via de gevel aan het schoolplein kwamen de 
langwerpige dozen door het zijraam naar binnen. Het grote uitdelen kon beginnen, een klusje van een paar 
uur, maar dan was je er ook helemaal klaar mee, dacht je…. 
 

Meestal verliep dit alles binnen enkele dagen volgens het boekje: dit keer gebeurde er iets totaal anders. Het 
zal ’s avonds rond een uur of negen zijn geweest, dat ik thuis gebeld werd door een bewoner van de 
Grevelingenstraat, een soort achterbuurman dus. Of ik van de kinderpostzegels was en naast de school 
woonde en ook of ik de directeur van die school was. Klopte allemaal en ik vroeg of er iets met zijn bestelling 
was? 
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Of ik even bij hem langs mocht komen en dat ik op school nog wel enkele reserve mapjes had liggen. Nee, 
nee, u komt niet langs, dat kan helaas niet in dit geval. Ik maakte wel eens wat mee in Sir, maar dit wekte 
wel heel erg mijn nieuwsgierigheid…. “Kunt u me het probleem vertellen, want zo komen we niet verder 
natuurlijk.” “Het probleem is, dat ik twee brieven met zegels heb geopend en ze liggen nu op mijn 
keukentafel en er zitten niet alleen kinderzegels in, maar die brieven zijn gevuld met wit poeder en niet zo’n 
beetje ook.” “We zijn er eigenlijk doodsbang van.” 
 

Tsja, wat te doen? In die tijd was er veel te doen rond zogenaamde poederbrieven, die besmet zouden zijn 
met Anthrax-poeder, maar ja in Sir, kinderpostzegels? Onmogelijk dacht ik. Ik besloot naar school te lopen 
om te zien welk kind op dat adres  bezorgd had. Dat was binnen vijf minuten geregeld en hij wist ook te 
vertellen, dat het een lief meisje was. Ik belde terug en vroeg of hij niet een erg vervelende grap met me uit 
wilde halen en vertelde hem, dat als dit waar was, er een hoop gedoe zou komen. Ik hield hem voor de 
gemeente te bellen over verdere acties, het was inmiddels 22.00 uur. De gemeente bleek onbereikbaar en ik 
belde terug met de mededeling, dat we een serieus probleem op de late avond hadden. Twee enveloppen 
met zegels en wit poeder op de keukentafel. Ik vertrouwde het niet erg, kende de mensen eigenlijk ook niet 
zo goed en mocht hoe dan ook niet aan huis komen. 
 

Ik sprak af, dat ik hem over een kwartier weer zou bellen en als er dan niets veranderde ik wel de politie 
moest bellen. Een kwartier later, het was rond elf uur en er was niemand te bereiken van welk bestuur ook, 
heb ik teruggebeld, dat de politie werd ingeschakeld en ik kon absoluut niet overzien wat de gevolgen 
zouden zijn. Daar zaten we dan, hier thuis en ik belde de politie en kreeg direct te horen, dat we nergens 
meer aan mochten komen en ook alle adressen direct moesten geven: ze kwamen er aan. Ik heb ook maar 
even het adres van mijn lieve meisje uit groep 8 gebeld om uit leggen wat er aan zat te komen. 
 

Om 23.45 uur kwamen de eerste auto’s het dorp in, de Grevelingenstraat werd afgezet en twee man 
kwamen naar mijn huis, lieten hun papieren zien en vroegen ook de mijne. Of ik wel de gevolgen overzag en 
wat er stond te gebeuren. Ook het adres van mijn leerlinge kreeg bezoek en haar spulletjes werden in 
beslag genomen plus nog een paar lastige vragen: het waren toch geen grappen en meer van dat soort 
ideeën. Zelf moest ik naar school en daar werd de hele kinderpostzegeladministratie in beslag genomen. 
Datzelfde overkwam onze achterburen op het besteladres: zij werden bezocht door mannen in witte pakken 
en daar werd alles eveneens in beslag genomen. Hoe het nu verder moest? Geen antwoorden, wel zou het 
gemeentebestuur worden ingeschakeld en alles moest naar Utrecht voor onderzoek. 
 

Het was inmiddels half twee ’s nachts en de twee bezoekers bleven maar vragen naar wie er allemaal met 
zijn of haar handen aan die kaarten en die zegels had gezeten. Niemand dus, dat gebeurde nooit enz. enz. 
Het gaf geen uitkomst, wel was er af en toe voor de deur overleg. Er werd ook meegedeeld, dat het maar 
beter niet in de pers mocht komen en dat iedere betrokkene dezelfde instructie had gekregen. Verder 
bestond de kans, dat er mogelijk meer wit poeder in Sirjansland in omloop was. Tsja, dat zou kunnen. Of ik 
maar direct naar een bepaald nummer wilde bellen. 
 

Om drie uur precies vertrok het gezelschap onder dank voor de medewerking. ’s Ochtends om half acht ging 
de telefoon, burgemeester Asselbergs aan de lijn: “U heeft wel een heel erg korte nacht gehad!” en 
“Sirjansland, poederbrieven, ik dacht dat dat alleen in de grote stad voorkwam, nou ja, Sirjansland! “Gaat de 
school straks weer gewoon open?” 
 

De school ging weer gewoon open en verder bleef het oorverdovend stil. Wel nog even contact met 
betrokkenen gehad en het comité zou gratis alles wat in beslag genomen was vervangen. De wethouder 
belde ook nog en na een paar maanden werd ik gebeld, dat er niets bijzonders in die enveloppen had 
gezeten, niks gevaarlijk of zo. Ook dat die enveloppen altijd werden gevuld door werkstudenten en dat nog 
steeds werd onderzocht of het witte poeder daar vandaan kwam. 
 

Op Sir bleef het verder stil, gelukkig maar en dat is gelukkig tot op vandaag zo gebleven. 
 
Gerard Oele  
 
Hartelijk dank Gerard, voor dit wel héél bijzondere verhaal uit die periode! 
 

Advertentie 

Max Support 
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Even voorstellen 

 
Op het terrein van de boerderij aan de Noord Hogeweg is het gezellig druk. Er lopen een aantal honden in 
een wei, een stuk of wat paarden en een pony. Een meisje rijdt paard in een andere wei en de vrouw des 
huizes, Eefje, zwaait naar me. Tijd om nader kennis met haar en haar man Matthijs te maken. 
 

Eefje en Mathijs Vollebregt zijn met hun 1 jaar oude zoontje Bouke sinds 1 oktober 2024 de nieuwe 
bewoners op de boerderij met de koeien aan de Noord Hogeweg nr. 6.  
 

Hoe zijn jullie hier in Sirjansland terecht  gekomen? 
Matthijs vertelt dat hij samen met zijn ouders een maatschap heeft in Achthuizen en dat hij zelf een 
nieuwbouw huis had in Ooltgensplaat, met 40 melkkoeien en 20 stuks jong vee. Dat bedrijf is echt een 
familie aangelegenheid op deze locatie, beaamt hij. Zowel hij als Eefje hebben daar 5 jaar meegeholpen op 
de boerderij, maar we waren eigenlijk al langer op zoek naar een eigen stek. En toen kwamen we de 
boerderij van Annelies & René Oomen tegen in de polder van Sir met koeien en al!  
Inmiddels hebben ze hier nu zo’n 110 melkkoeien (begonnen met 70 in oktober) en ongeveer 40 stuks 
jongvee. 
 

Alhoewel Matthijs met zijn 33-jarige leeftijd in Achthuizen is opgegroeid spreekt hij absoluut geen Flakkees. 
Hij verstaat het wel, maar praat liever gewoon ABN, haha. Eefje is 30 jaar jong en zij is afkomstig uit 
Oosterhout, bij Eefje zal de Brabantse tongval niemand ontgaan, haha. 
 

Matthijs volgde de 4-jarige opleiding Melkveehouderij in Goes (de school heet nu Skalda) Dit is een MBO 
opleiding die hij in 3 jaar heeft afgerond. En Eefje volgde de opleiding Management Dierenverzorging op het 
Prinsentuin College in Breda. Tegenwoordig heet dat Curio vertelt ze. Kleine Bouke zit in zijn kinderstoel 
aandachtig “mee te luisteren”, al knabbelend aan een maisstengel. Als zijn drinkbeker leeg is wordt die in 
mijn tas geduwd. Bouke is ook afkomstig van Goeree: hij is in Dirksland geboren.  
 

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Tijdens een schuurfeest in Made (Noord-Brabant) in 2018. En dat het 
klikte, is duidelijk bewezen. (Opm. redactie: Waar schuurfeesten al niet toe kunnen leiden….) 
 

Hebben jullie al een naam voor de boerderij bedacht? 
Nee, daar zijn we nog niet over uit. Dat komt nog wel. De Maatschap van Matthijs zijn ouders heet: “Hoop 
doet leven.” Er hangt een grote luchtfoto van de boerderij in Achthuizen aan de wand van de keuken. 
 

Hebben jullie, behalve het vele werk op de boerderij, ook nog tijd voor hobby’s? 
Eefje zegt als eerste: Paardrijden, paarden trainen, wedstrijden rijden. En beiden zeggen tegelijk: Werken 
met dieren, niet alleen koeien en paarden maar alle soorten dieren en uiteraard bier drinken, lekker eten & 
feestjes! 
 

Eefje is behalve moeder, ook een helpende hand op de boerderij en ook nog werkzaam als ZZP’er. Zij vangt 
o.a. katten, honden en andere dieren op van een aantal vaste mensen. Uiteraard hoort hier ook de 
verzorging bij. Dit doet zij wanneer nodig, meestal zo’n 4 dagen in de week. De honden die zij tijdelijk 
opvangt zijn meestal erfhonden van boerderijen met hun eigen gebruiksaanwijzing. Zij vangt dus dieren op 
als vakantieadres en vaste opvang. Daarnaast geeft ze ook paardrijlessen en helpt ze mensen met 
gedragsproblemen van hun honden.  
 

Matthijs heeft van zijn werk zijn hobby gemaakt: Zijn koeien met hun kalfjes en alles wat daarbij komt kijken 
is zijn lust en zijn leven. 
 

Kunnen we de koeien binnenkort buiten zien lopen? Nee, nog niet. Dit zal ergens in mei zijn. Eerst wordt de 
eerste snee gras gemaaid voor de wintervoorraad. Daarnaast heeft hun bedrijf niet alleen de koeien van 
Annelies en René overgenomen die uiteraard wel vaker buiten hebben gelopen, maar ook koeien die niet 
bekend zijn met dit terrein rondom de boerderij. Alle dieren beginnen nu langzaam aan elkaar te wennen. 
 

Het zou leuk zijn als ‘de dames’ over een tijdje wel gezamenlijk naar buiten kunnen. Misschien dat hier dan 
ook een evenement van kan worden gemaakt aan de Noord Hogeweg, zodat iedereen eens kan komen 
kijken hoe het hier op de boerderij aan toe gaat en zien hoe vrolijk de dames zijn als ze weer naar buiten 
mogen. 
 

Wat vinden jullie van Sirjansland en de inwoners? Jullie hebben al eens kennis gemaakt met een groep 
tijdens een bijeenkomst in het dorpshuis, toch? Eefje zegt gelijk: We voelden ons gelijk thuis. De mensen 
zijn heel aardig en dat was heel anders op Goeree-Overflakkee, waar ik 5 jaar heb gewoond. De mensen 
applaudisseerden zelfs voor ons toen ze hoorden dat wij op de boerderij waren gaan wonen!  Dat was echt 
een mooi welkom! 
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Matthijs vult aan: Als er mensen zijn die op de boerderij willen komen kijken, dan zijn ze van harte welkom. 
Wel vooraf graag even een berichtje sturen zodat er iemand is die je het een en ander kan vertellen over de 
boerderij! En o ja, melk kan je ook bij ons kopen. Voor de liefhebbers van echte boerenmelk uit Sir. Matthijs 
zijn telefoonnummer is: 06 17 41 80 06. 
 

Hartelijk dank Eefje en Matthijs voor dit gezellige en gastvrije gesprek. De redactie wenst jullie heel veel 
geluk toe en succes met het bedenken van een naam voor jullie boerderij! 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie  
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Dillingsweg 

Nieuw bord aan de Dillingsweg Jammer dat hier geen enkele foto van ons dorp op staat! Een gemiste kans 
uiteraard, maar dat weten alle Str’jallanders natuurlijk al lang! Als het fietsrusthuisje hier komt te staan zal 
dat spoedig veranderen. 

 

            
 
Advertentie  
 
 
Een Zorgmaatje aan Huis maakt het leven makkelijker en plezierig! 
 
Zorgmaatje aan Huis is nu ook actief in de regio Zeeland Noord en Midden! Wat kunnen wij voor u 
betekenen? 
 

Onze Zorgmaatjes aan Huis zijn maatschappelijk betrokken, behulpzaam en prettig gezelschap. 
Ze zijn er om cliënten zo optimaal mogelijk te ondersteunen en de mantelzorger te ontlasten. 
Denk hierbij aan samen een wandeling maken, samen boodschappen doen, (samen) koken, hulp bij de 
huishouding, begeleiding bij bezoek aan bijvoorbeeld een arts/therapeut of de kapper, een luisterend oor 
bieden en gezelschap houden. 
 

Wij staan voor u klaar wanneer u denkt dat u wel wat dagelijkse of wekelijkse hulp kunt gebruiken. 
Soms is het fijn wat extra ondersteuning te krijgen, om leuke dingen te doen of om gezamenlijk wat 
praktische zaken te regelen. Zo kunt u prettiger thuis blijven wonen of voelt u zich minder alleen. 
 

Wij ondersteunen thuis, in woonzorgcentra en verpleeghuizen. 
Een Zorgmaatje aan Huis kan op diverse manieren worden ingezet: door middel van particuliere betaling, via 
een PGB (persoonsgebonden budget) of via een aanvullende zorgverzekering. 
 

Wij denken graag met u mee! Neem vrijblijvend contact op met de zorgondernemer in de regio Zeeland: 
Marianne Gillot, tel. 06 - 1691 0599 zeeland-noordmidden@zmah.nl 
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Bijzonder verhaal bij een foto 
 
 
 

Al enkele jaren toert er een Oost-Duits autootje rond in ons dorp. Dit 
wagentje met een wel zeer apart motorgeluid kondigt de komst aan van 
Angelo Verton. Want hij is diegene die deze auto sinds 6 mei 2023 in 
zijn bezit heeft. Dat is precies de reden dat de redactie hem heeft 
benaderd voor deze rubriek. 
 

De Trabant werd in de voormalige DDR gemaakt gedurende de periode 
van 1957-1991 door het bedrijf VEB Sachsenring Automobilwerk “Zwickau” (volgens Wikipedia.) Trabantjes 
waren verkrijgbaar in een beperkt aantal kleuren: wit, grijs, dolfijn-grijs, pastelgrijs, blauw, pastelgroen en 
felgroen. Mensen die deze wagen in de DDR wilden aanschaffen, moesten een formulier invullen en vele 
jaren wachten voordat deze eindelijk geleverd kon worden. Kiezen was er niet bij. Wel waren er door de 
jaren heen een aantal modellen zoals de 500, de 600 en vanaf 1964 de 601 die tot 1989 is gemaakt in zowel 
een Sedan- als Station-uitvoering. Ook was er een automaat verkrijgbaar: de Hycomat met een 
automatische koppeling welke ook met een gashendel aan het stuur geleverd kon worden voor 
mindervaliden.  
 

Angelo vertelt: “Er zijn daar in totaal 4 miljoen exemplaren gemaakt. De auto staat op een metalen geraamte 
inclusief onderplaat en het plaatwerk is, in tegenstelling tot de meeste auto’s, gemaakt van Duroplast. 
Vanwege een tekort aan staal in de DDR werd katoenafval uit Rusland gehaald dat met kunsthars samen 
werd geperst. De auto heeft een tweecilinder tweetaktmotor van 26 PK en een handschakeling aan het 
stuur. Heb je een botsing met dit wagentje dan ligt hij niet in de kreukels, maar barsten de kunststof panelen. 
De maximum snelheid ligt tussen de 105-110 km. Maar het is beter voor de motor om niet harder dan 100 
km te rijden,” aldus Angelo. 
 

Angelo is al sinds zijn kinderjaren fan van dit wagentje. (Als 6-jarige mocht hij ooit in een Trabant zitten.) 
Toen hij na zijn studie genoeg geld had gespaard kon hij er eindelijk een kopen. Angelo heeft nu dus een 
echte Trabant 601 De Luxe Universal Station model uit 1970. Er was slechts sporadisch mee gereden door 
de vorige eigenaar in Maasdam. Omdat de auto tot de oldtimers behoort hoeft er geen APK keuring 
uitgevoerd te worden en wegenbelasting hoeft ook niet betaald te worden. Uiteraard is de auto wel 
verzekerd. Dit is op basis van een getaxeerde waarde door de verzekeringsmaatschappij. 
 

De mengsmering maakt Angelo zelf. De wagen heeft geen brandstofpomp en ook geen brandstofmeter, er 
zit zoals bij brommers een brandstofkraantje in die je zelf open en dicht moet draaien. Gelukkig zit er wel 
een reservestand op van 4 liter zodat je de benzinepomp kan halen. “Het was in het begin erg wennen om 
ermee te rijden”, vertelt Angelo. “De wagen kan beter niet in zijn 1e, 2e of 3e versnelling uitrollen, alleen in zijn 
4e, daar zit een vrijloop op, anders krijgt de tweetakt geen benzine en olie en dan draait ie uiteindelijk in de 
soep. En dat zou natuurlijk eeuwig zonde zijn!” 
 

Angelo sleutelt er zelf graag aan. Zijn Trabant had zowel oude - als nieuwe onderdelen toen hij hem kocht. 
Maar mocht het nodig zijn om bepaalde onderdelen te vervangen dan zijn deze nog steeds via diverse 
zaken te verkrijgen. Momenteel staat zijn auto bij de Trabant specialist in Dordrecht voor een 
onderhoudsbeurt. Angelo is ook lid geworden van de Trabant fanclub in Nederland.  
 

“Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw werd de Trabant ook in Nederland ingevoerd en verkocht,” vertelt 
Angelo, “maar de importeur Van Hoek in Ravenstein en later De Binckhorst in Den Haag versierden deze 
auto’s nog wel met een sierstrip onder de handgrepen. Zo leken zij een beetje op de oude Dafjes uit die tijd. 
Goedkoop waren ze toen ook, want de prijs lag voor de 601 op fl. 3.795,00. Toen der tijd kostte een 2CV al  
fl. 5.745 en een Daf fl. 6.140,00.  Ook werden in de laatste twee jaar (1989-1991) Trabantjes verkocht met 
een viertakt Volkswagenmotor, maar die werden vooral in Hongarije ingevoerd.” 
 

“Grappig is ook om te vermelden, dat als er in de DDR een Trabant kapot was, de eigenaren daar zeiden dat 
hun Trabant ziek was,” glundert Angelo. Ja, de redactie is er absoluut van overtuigd dat mensen van hun 
autootje kunnen houden. Zeker met die imperiaal bovenop het dak. De oude koffer, die Anne Marie Verton 
van de zolder had gehaald, werd alleen onder die voorwaarde uitgeleend als Angelo reclame zou maken 
voor de band Anne Marie en de Zeeuwse Kofferband.  
 

En dat gaat zeker lukken, want zeg nou zelf: deze Trabant is toch absoluut een betoverende 
bezienswaardigheid in ons dorp? Bedankt Angelo voor dit leuke gesprek over jouw Trabant! 
 
Heeft u ook een bijzonder verhaal of een bijzondere foto? Geef dit dan door aan de redactie. Wie weet, staat 
uw verhaal met of zonder foto in de volgende editie 
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Even voorstellen  

 
Hallo, ik ben Ginger van Bruggen en na mijn scheiding ben ik in deze woning aan 
de Grevelingenstraat nr. 2 komen wonen in 2020. Ook heb ik toen mijn 2 honden, 
Duitse herders, genaamd Reno en Amira meegenomen. Amira is 10 jaar en Reno 
7 jaar en sinds vorig jaar november ben ik de trotse moeder van mijn zoontje 
Jaycen. 
 

Ik ben 33 jaar en geboren in Spijkenisse, maar mijn ouders zijn heel vaak verhuisd 
toen ik klein was. Zo heb ik onder meer in Hoogvliet, op Goeree-Overflakkee, in 
Brouwershaven en in nog meer plaatsen gewoond. En nu dus in Sirjansland.  
 

Voordat mijn zoontje ter wereld kwam, was ik werkzaam bij het sportcentrum Laco 
in Zierikzee als fitnessinstructrice. Alhoewel dit werk me uitstekend beviel ben ik 
daar nu mee gestopt. Maar fitness en yoga behoren nog steeds tot mijn hobby’s. 
Ook vind ik het heerlijk om af en toe een terrasje te pakken met vrienden.  
 

Ik heb ca. 6 jaar geleden de opleiding voor kynologische instructrice gevolgd bij de 
Tinley Academie in Heteren. Hier heb ik in een versnelde 6 maanden opleiding 
mijn diploma gehaald en mag ik lesgeven in de hondensport. 
 

Vanaf juli ga ik 3 en een halve dag per week (24 uur) werken bij het UWV-kantoor in Goes. Daar zal ik 
uiteraard eerst ingewerkt moeten worden, want ik moet daar veel contacten onderhouden met werkgevers. 
Ik zie er erg naar uit om weer aan het werk te gaan. 
 

Vriendelijke groet, Ginger 
 

Dank je wel Ginger voor dit interview. De redactie hoopt dat alle nieuwe inwoners zich ook via onze Sirene 
willen voorstellen aan al onze dorpsgenoten. 
 
 

In de wolken ….. 

 

Kijkt u ook weleens omhoog naar de lucht? Soms ontstaan daar wolken met geweldig 
mooie vormen. Of zoiets: een wolk waardoor het lijkt of daar de regenboog uit 
tevoorschijn komt. Deze foto heeft Marianne Vane gemaakt, gezien vanaf de 
Sportweg. 
 

Heeft u zelf ooit een mooie lucht gefotografeerd in onze omgeving en wilt u deze ook 
in de Sirene plaatsen? Laat het ons weten. Misschien staat de volgende keer uw foto  
wel op deze pagina.  

 
 
 

 
Advertentie  
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Bedrijvigheid:  
 
 

Nieuwe yogadocente in Sirjansland is Martine Wakkee 
 
Met veel enthousiasme neemt Martine Wakkee sinds januari 2025 de yogalessen in Sirjansland over van 
Heleen de Hulster, die vele jaren met toewijding lesgaf in het dorpshuis van Sirjansland. Met dezelfde passie 
zet Martine deze lessen voort en geniet ze ervan om haar liefde voor yoga met anderen te delen. 
 
Van de reiswereld naar de wereld van yoga. 

 
 

Martine is 57 jaar jong en woont samen met haar man en hun hond Bo in 
Zierikzee. Ze groeide op in Renesse—een echt Schouws meisje. Dankzij haar 
man heeft ze drie leuke bonuskinderen en twee prachtige kleinkinderen. Zo 
werd ze ineens oma, ook al voelt ze zich nog regelmatig een jolige puber! 
Gelukkig maar, want jong van geest blijven én genieten van de wijsheid die het 
leven brengt, is volgens haar de perfecte balans. Precies waar yoga om draait: 
balans. 
 
Meer dan 30 jaar werkte ze in de reiswereld. Via het lokale reisbureau van 
Schouwen-Duiveland ontmoette ze talloze mensen, stelde ze droomreizen 
samen en ontdekte ze zelf veel van de wereld. Die jaren hebben haar enorm 
verrijkt; ze kwam in aanraking met verschillende culturen en levenswijzen. Toch 
begon er in 2017 iets te knagen—een gevoel dat er meer moest zijn, een 
diepere betekenis. 
 

Yoga maakte altijd al deel uit van haar leven, maar de wens om zich verder te verdiepen groeide. Ze startte 
een opleiding bij het Integrale Yoga Opleidingsinstituut in Rotterdam, puur uit persoonlijke interesse, zonder 
het idee om ooit les te geven. Maar het leven liep anders… 
 
Na het behalen van haar eerste diploma in 2018 begon ze, tot haar eigen verrassing, met het geven van 
yogalessen. Eerst aarzelend, maar al snel met een groeiend enthousiasme. Want wat is er mooier dan iets 
door te geven dat je zelf zoveel heeft gebracht? Inmiddels heeft Martine zich verder gespecialiseerd in het 
verzorgen van yogareizen en verschillende yogastijlen, waaronder Hatha yoga, kinderyoga, Yin yoga en 
Stoelyoga. Zo kan ze haar lessen afstemmen op de behoeften van haar deelnemers en iedereen laten 
ervaren wat yoga voor lichaam en geest kan betekenen. 
 
Yoga in Sirjansland 
Yoga brengt Martine rust, energie en helpt haar om echt in contact te staan met haar lichaam en gedachten. 
Het is voor haar een levensstijl geworden die ze met veel liefde en plezier doorgeeft. Sinds begin 2025 
verzorgt ze de yogalessen in het dorpshuis van Sirjansland: een prachtige kans om haar passie met anderen 
te delen. 
 
Iedere maandagmiddag van 16.15 uur tot 17.30 uur en (Hathar/Stoel Yoga maandagavond om 19.00 uur tot 
20.15 uur (Hathar Yoga) geeft ze les, waarbij deelnemers vijf kwartier lang worden meegenomen in een fijne 
yogasessie. De lessen worden altijd afgesloten met een rustgevende meditatie, zodat iedereen ontspannen 
en met nieuwe energie de dag kan vervolgen. 
 
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar en bij voldoende interesse komt er een extra les bij. 
Geïnteresseerden zijn van harte welkom om een keer mee te doen en zelf te ontdekken wat yoga voor hen 
kan betekenen. Martine kijkt ernaar uit om nieuwe gezichten te verwelkomen in het dorpshuis van 
Sirjansland! 
 
Wil je ook mee doen? Beide lessen zijn ook prima geschikt voor beginners!  
Kom in contact met Martine, door te mailen naar yoga.meditatie10@gmail.com 
Bel of stuur een app naar: 06 – 24 37 39 74. 
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Advertentie YOGA & MEDITATIE 10 in Sirjansland 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les op maandagmiddag:  16.15 uur tot 17.30 uur (Hathar/Stoel Yoga) 
 & op maandagavond:       19.00 uur tot 20.15 uur (Hathar Yoga) 
 

Snelcursus Zeeuws *) Oplossing zie pag. 30. 
U bent het Zeeuws machtig? Dacht u dat echt……..? Test uzelf! Sjoemelen mag. Succes! En nee, u kunt er  
niets mee winnen….. 
- Ie keek wat in de rondte…. 
- ‘k bin niet rieke, mah wah gelukkig… 
- Ie kon niks zie of oare…. 

Spreekwoorden en gezegdes Oplossing zie pag. 30. 
 

- Zijn kat sturen; 
- Visite doet steeds vreugde aan, ’t zij van komen of ’t zij van gaan; 
- Doe je een mens goed, dan ben je gek, doe je een varken goed, dan krijg je spek. 

 

Hartelijk dank Willy van Ast voor deze laatste 2 gezegdes!  
 

Advertentie    

 
 
    
     
Jumbo Nieuwerkerk Schot, 
Polderweg 3 
Nieuwerkerk 
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Bedrijvigheid   
 
 
 
 
Op de loodsen van de CZAV prijkt tegenwoordig een heel andere naam dan voorheen: Farm Plus.  
Reden voor de redactie om hen voor onze Sirene te benaderen. De heer Jean Paul Mulder werkt hier graag 
aan mee. 
 

De reden van deze naamswijziging is dat de CZAV aan de Lageweg in Sirjansland in mei 2024 is gefuseerd 
met CAV De Wieringermeer in Wieringerwerf (in het noorden van Nederland.) Alle leden van de coöperaties 
gaven hun goedkeuring voor deze samenvoeging. 
 

Beide boerencoöperaties waren vóór de fusie vooral regionaal werkzaam, maar nu hebben zij hun krachten 
gebundeld zodat ze nog efficiënter kunnen werken en hun activiteiten verder kunnen uitbreiden. Denk 
bijvoorbeeld aan de allernieuwste teelttechnieken én landbouw die nóg meer gebruik maakt van GPS-data. 
 

Vanwege de fusie veranderen de beide bedrijven van een nationaal bedrijf naar een internationaal bedrijf. 
Behalve in Nederland hebben zij ook deelneming in België en elders over de grenzen. Omdat echter beide 
oude namen in de Engelse taal erg moeilijk viel uit te spreken, besloot men om deze te wijzigen in Farm 
Plus. 
 

Deze naam is niet meer dan logisch, uiteraard. Farm is internationaal bekend en de Plus staat voor de plus 
in de markt voor de boeren, voor de leveranciers en voor de klanten. De geoogste granen die bij de CZAV 
werden binnengebracht, werden al vele jaren afgenomen door grote bedrijven zoals bijv. Hak en Koopmans. 
En voor Farm Plus is dat niet anders. 
 

Een fusie gaat eigenlijk nooit zonder slag of stoot: beide bedrijven moesten hun administraties op elkaar 
afstemmen. Dit leidde tot een nieuw automatiseringssysteem genaamd ERP. De heer Mulder verwacht dat 
dit jaar, dat is het 2e jaar na invoering van dit nieuwe systeem, pas echt de resultaten hiervan zullen blijken. 
 

De CZAV had voor de fusie 2.500 leden en op dit moment 4.000 leden. De medewerkers die bij beide 
locaties werken, werken er nog steeds. Dus voor de boeren, leveranciers en klanten verandert er weinig.  
 

Het logo van Farm Plus omvat de grijze tint van de aarde en het geel van de zon en natuurlijk ook van de 
toekomst.  
 

Hartelijk dank mijnheer Mulder voor uw bijdrage. De redactie wenst u heel veel succes met deze nieuwe 
organisatie Farm Plus 
 
 

Advertentie 
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Oud en nieuw (of zoek de verschillen) 

Op de foto links ziet u de woning aan de Dillingsweg nr. 8 uit het archief van Ingrid Krabbe. En de foto  
ernaast toont diezelfde woning van Max en Ineke Nelissen in de huidige staat.  

 

 

 

 

Heeft u zelf ook een oude foto van uw woning of een andere woning in Sir die wij mogen plaatsen en 
weet u wanneer deze foto is genomen? Laat het ons weten. U krijgt deze foto uiteraard zonder meer 
retour. Alvast hartelijk dank.   

Collecte 

De collecte van het Epilepsiefonds heeft € 181,40 opgebracht. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen, heel 
erg hartelijk dank.  

(Heeft u een andere collecte gemist? Dan kunt u wellicht zelf uw bijdrage overmaken naar het goede doel 
van uw keuze.)                                        
 

Advertentie  
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Gevonden in Sir 
 

Europese Hoornaar     Aziatische Hoornaar 
foto’s Aziatische Hoornaar Ruud Boon, Foto Europese Marianne Vane 
 
Het nest van deze Aziatische Hoornaar ziet u hieronder 
afgebeeld. Deze werd in een mussennestkastje gevonden bij 
Sandra Maat & Jan Legemaate en weggehaald door Ruud 
Boon. Ziet u deze exoot? Noteer de locatie en meldt dit bij 
Waarneming.nl;. 
 

 
De Aziatische hoornaar maakt 2 nesten per jaar: in het voorjaar en eentje in 
de zomer. Deze exoot is schadelijk voor alle bijen! Op de foto’s hiernaast ziet 
u deze nesten die ook door Ruud Boon zijn gefotografeerd. 
 

 
 
Wat zijn de verschillen tussen de Europese hoornaar en de Aziatische? 

Europesche Hoornaar Aziatische Hoornaar 
tussen 3 en 4 cm lang tussen 2 en 3 cm lang 
roodbruin borststuk zwart borststuk 

roodbruine antennes zwarte antennes 

roodbruine poten geel uiteinde aan de poten 

 achterlijf met brede gele banden achterlijf met 2 smalle en 1 brede oranje band 

koningin stuk groter dan werksters koningin en werkster ongeveer even groot 
     
 
Advertentie 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maandag:   Gesloten 
Dinsdag:   8.00 tot 17.30 uur 
Woensdag:  8.00 tot 17.30 uur 
Donderdag:  Gesloten 
Vrijdag:    8.00 tot 17.30 uur 
Zaterdag:   8.00 tot 15.00 uur 
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“GEMENGDE BERIGTEN” deel 4, samengesteld door Peter Hanse 

Vanaf omstreeks half 1800 vinden we in veel kranten de vaste rubriek “gemengde berigten”. In deze rubriek 
zien we korte berichtjes, die vaak anoniem zijn ingezonden en gaan over schandalen, ruzies en bijzondere 
gebeurtenissen in dorpen en steden, vaak cryptisch omschreven.  

 
In augustus 1886 diende ondernemer & boer Steven de Rijke uit Sirjansland een verzoek in bij de 
gemeenteraad. Hij wilde een telefoonverbinding met Bruinisse. Een vooruitstrevend idee in die tijd. Bijna 
anderhalve eeuw later is de telefoonlijn alweer verleden tijd. Nu, in 2025, klinkt een nieuwe roep om 
verbinding: het wordt hoog tijd dat Sirjansland wordt aangesloten op snel internet. De behoeft aan contact en 
vooruitgang is van alle tijden- alleen de middelen veranderen.  

Op 2 oktober 1886 kwam het verlossende woord: Sirjansland kreeg de toezegging voor een eigen 
telefoonkantoor. Net als nu waren samenwerking en geld ook toen al lastige thema’s. Zo bleef Dreischor 
voorlopig buiten spel – geen aansluiting, geen overleg. De techniek was er, maar de eensgezindheid over 
geld nog niet. Een herkenbaar verhaal, ook vandaag de dag.  

 

Op 11 oktober 1886 werden de opmetingen gedaan door wat we nu de netbeheerder zouden noemen: de 
Rijkstelegraaf. 

 
 
 
 
 

 
 

En zie daar – op 1 december 1886 stond het al in de krant: de telefoonleiding was klaar. Snel en doel-
treffend. Misschien moeten gemeente en netbeheerder vandaag de dag eens te rade gaan bij onze 
voorouders. Die wisten tenminste van aanpakken.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Een jaar na de ingebruikname, januari 1888, meldt de krant dat er al 840 berichten zijn verstuurd via de 
nieuwe telefoonlijn. Uit andere bronnen blijkt dat deze vooral gingen over de handel in landbouwproducten 
en de productie van meekrap (destijds een belangrijk gewas.) Via het haventje aan de Staert vonden deze 
hun weg naar elders. Die telefoonlijn was dus geen luxe, maar een motor voor ontwikkeling. Een stille kracht 
achter de groei van onze gemeenschap.  
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Tijd dus om na 140 jaar het toen aangelegde koperdraad eindelijk te vervangen door modern glasvezel. Hoe 
het precies werkt? Voor velen nog steeds “nie te begriepe” – net als toen. Maar vooruitgang brengt het 
zeker. Zoals de schipper in het hierboven staande  stukje al zei, na een telefoongesprek met de “ontvanger” 
(van de belastingdienst): “het zou handig zijn als je je geld niet meer helemaal zelf hoefde te brengen.” Nou, 
dat kan inmiddels via diezelfde lijn. Hij had destijds al een vooruitziende blik. Hoog tijd dat we die lijn nu 
letterlijk en figuurlijk doortrekken. Het kan dus in vier maanden geregeld zijn. 
 

Hartelijk dank Peter, voor dit originele stuk over bereikbaarheid én vooruitgang!     
      

Advertenties 

 

Hanse Veiligheid  

 
Lageweg 17  
Sirjansland  
tel. 06 51 25 05 65 

 
 

 BHV 
 EHBO 
 AED, 
 Heftruck certificaat 
 Advies bij RI&E 
 BHV-Bedrijfsnoodplan, PBM 
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Even voorstellen 

 

Op 3 januari 2025 ben ik als nieuwbakken wethouder van het CDA naar de 
nieuwjaarsbijeenkomst in het dorpshuis van Sirjansland gegaan. Ik zal eerlijk 
bekennen dat ik dat best een beetje spannend vond. Ik kende Sir eigenlijk niet 
en was pas op 12 december 2024 begonnen als wethouder financiën, 
economie, recreatie en toerisme, volkshuisvesting, onderwijshuisvesting, 
maatschappelijk vastgoed en sport van ons eiland. Deze bijeenkomst was één 
van de eerste publieke optredens van mij.  
 

Bij binnenkomst was er gelijk een heel warm welkom en ik voelde me erg thuis. Van het cabaret in het 
Zeeuws of eigenlijk Sirs heb ik genoten. Ik ben namelijk opgegroeid in Driewegen in de zak van Zuid- 
Beveland dus het was perfect te verstaan. Met heel veel mensen heb ik gesproken over hun leven, plannen, 
feesten, geloof, werk en ga zo maar door. Na deze avond dacht ik, dit is toch echt een leuk dorp met leuke 
mensen. Inmiddels zijn we vier maanden verder en ben ik in alle kernen geweest en voor mij is Sir het 
leukste dorp. Als het aan mij ligt kom ik hier wonen want het is de bedoeling, dat, als ik nog een periode als 
wethouder mag doorgaan, ik verhuis naar Schouwen-Duiveland. Het liefst naar Sir. Ik moet alleen mijn 
vrouw nog overtuigen om naar Sir te gaan. Dus dat wordt afwachten… 
 

Nu vragen jullie je af waarom schrijft die man nou dit stukje. Dat komt omdat Marianne en Joke mij op die 
avond hebben gevraagd om mijzelf voor te stellen in de Sirene. Persoonlijk heb ik best al wat gedeeld dus 
hieronder nog een stukje over mijn functie. 
 

Als wethouder wil ik me inzetten voor duurzame recreatie en toerisme. Belangrijk is het om als een goed 
rentmeester met de financiën om te gaan. Frisse scholen voor onze leerlingen te hebben en daarom ben ik 
blij dat Nieuwekerk en Oosterland nu nieuwe scholen krijgen. Daar heb ik me sterk voor gemaakt, hoewel 
het jammer is dat Sir geen eigen school meer heeft. Ook is er nu ruimte om de broodnodige betaalbare 
woningen in Sir te gaan bouwen. Ik heb al met initiatiefnemers gesproken en er zijn concrete plannen. Als 
wethouder voor economie zet ik me graag in voor onze bedrijven waarbij familiebedrijven een bijzondere 
plek in mijn hart hebben. De agrarische sector is daarbij van groot belang, want voedselzekerheid wordt 
weer steeds belangrijker. Voor de leefbaarheid zijn goede wijk- en dorpshuizen daarbij belangrijk en sporten 
alleen of in teamverband is goed voor ons welzijn. Gelukkig is het dorpshuis in Sir een hele fijne plek en dat 
moet zo blijven. Daarom ben ik bezig met een nieuw dorpshuizenbeleid opdat er geïnvesteerd wordt in de 
toekomstbestendigheid van de dorpshuizen. Daarbij zal het dorpshuis in Sir niet vergeten worden. 
 

Ik wil graag bereikbaar zijn voor jullie dus via bestuurssecretariaat@schouwen-duiveland.nl kunnen jullie een 
afspraak met me maken. Uiteraard kunnen jullie me via dit kanaal ook mailen. 
 

Met vriendelijke groet, Alwijn ten Cate, wethouder  
 

Advertentie 
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Bericht vanuit het dorpshuis: Lente festival in het Dorpshuis d.d. 12 april 2025 
 
Muziekoptreden van een band in ‘t voorjaar is in Sir vaste prik. Soms is het ‘t Winterfeest, maar nu was het ’t 
Lente festival. Deze keer traden de bandleden van FRON5 op in ons dorpshuis. De redactie ging voor het 
optreden even kennis met hen maken. 
 

In deze band spelen: Rik Boelhouwer (gitarist), onze dorpsgenoot John Bolier (gitarist), Edwin Confurius 
(zang), Max Krens (basgitarist) en Tom Weeber (drummer) en hun geluidsman is Ronald Jansen. Deze 
avond zal er ook een gastoptreden zijn van zangeres Christiane van der Wielen.  
 

De band FRON5 (spreek uit als: FRONS) bestaat in de huidige bezetting pas sinds juli 2024. De naam van 
de band is een voortzetting van hun oude band van 20 jaar geleden. Onder deze oude naam FRONS waren 
enkelen van hen ook al bandlid. Vanavond, op 12 april, zal hun eerste publieke optreden zijn in de huidige 
bezetting. Voor John is het een try-out in eigen huis. Of grapt hij: “Dit is de 1e keer dat we los gelaten 
worden.” En dat zal zeker gebeuren! 
 

Ze spelen zowel Nederlandse – als Engelstalige covers uit de jaren 70 tot en met heden. Variërend van 
pop/rock tot blues. Hun internetsite vermeldt o.a. Herman Brood, BLØF, The Scene, Pearl Jam, Creed tot 
aan de Foo Fighters. 
 

Uiteraard spelen ze ook eigen werk. Die avond zal “Addict” en ”The Call” worden uitgevoerd. En nogmaals 
verwijzend naar de internetpagina: “In de zelf gearrangeerde stukken hebben we de grenzen van de pop en 
rock opgezocht in onze zoektocht naar een eigen identiteit. Ons publiek is altijd de graadmeter geweest om 
de juiste koers te bepalen. Het samen schrijven is een bijzondere stap geweest in de evolutie van onze 
muziek. Er heeft inmiddels veel eigen werk plaats gemaakt voor nieuw en beter materiaal door evaluatie en 
reflectie.”  
 

Er worden ladingen licht- en geluidsapparatuur binnengebracht evenals meters aan kabels. Het opbouwen 
van de complete installatie neemt uiteindelijk enkele uren in beslag. Gelukkig zijn ze op tijd om alles op tijd 
klaar te krijgen.  
 

Na een voedzaam maal macaroni bij John en Petra thuis kan om 21.00 uur dan eindelijk het optreden 
beginnen! Laat alle aanwezigen maar eens goed uit hun dak gaan! 
 

Hartelijk bedankt Rik, John, Edwin, Tom, Max en Ronald voor jullie bijdrage en veel succes met deze nieuwe 
band! 

 

 
 

Advertentie 

 

Kik ongediertebestrijding &  bedrijfshygiëne 
  
 

t 0111 21 80 00 
e info@gripmetkik.nl 
i www.gripmetkik.nl 
Nijverheidsweg 39 A  
4311 RT Bruinisse 
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Wist je dat ……………. 
 
Er in de Grevelingenstraat een nieuwe afvalbak is geplaatst…? 
Dit wel een erg mooie bak is, maar het blijft even gissen…. 
Of mensen in een rolstoel hier ook echt iets in kunnen gooien…. 
 
Wist je dat…. 

 
Er vreemdsoortige tegels in ons dorp zijn gesignaleerd…? 
Hier ‘peilbuis’ op staat….. 
Deze o.a. aan het begin van de Lageweg en de Sportweg is aangebracht…. 
Zou hier de hoogte van het water worden gepeild….? 
Er is in die buurt geen sloot te bekennen…..! 
Misschien toch nog maar eens navragen bij de gemeente…. 
 

 

Wist je dat…. 
 
Er tegenwoordig in ons dorp ook een HUB-bord is geplaatst…? 
Aan de Lageweg nabij de ingang van het kerkhof…. 
Het bord eronder voor een toelichting zat er nog niet aan vast (eind juni 2025)… 
Maar misschien komt dat nog, of zou dit nog jaren worden vergeten……? 
 

 
Wist je dat….. 
 
Na het leeglopen van de ijsbaan in maart….. 
Zag het veld er bij het ene doel heel erg wit uit….. 
Was dit alg of kalk? Of toch zout……?  
Dit verklaarde misschien ook wel dat het water maar niet wilde bevriezen…. 

 
 

Wist je dat ….  
 
Het op 22 Maart jl. een drukte van belang was in ons dorp…. 
Veel volwassen én kinderen meehielpen bij het planten van de fruitbomen & struiken 
achter de school…. 
Zelfs een van de wethouders volop meehielp…..  
Het resultaat er zeker mag zijn….. 
De speeltoestellen op die datum nog niet werden geplaatst…. 
Dat zou pas in mei gebeuren… 
 
 

Wist je dat….. 
 
De kippen van Marien en Annette Vane-Lenos zich kostelijk vermaken…? 
Zij inmiddels de halve Sportweg tot hun scharrelgebied hebben verklaard… 
Niet alleen wormpjes en andere etenswaardige zaken worden verorberd… 
Maar ook de druiven bij de familie Krabbe worden tot op kippenhoogte opgepikt en 
opgepeuzeld..… 
Het is wel te hopen dat er nog iets overblijft voor deze arme familie….! 
 

 

Wist je dat…. 
 
Er in het bosje toch nog kabouters aanwezig waren…? 
Drie stuks in totaal…. 
Maar plots waren er toch twee verdwenen…. 
Vandaar onze vraag: Wil diegene die deze kabouters heeft meegenomen deze ook weer terugplaatsen….? 
Want u weet: Eerlijkheid duurt het langst… 
 
Wist je dat…. 
 
De CZAV vorig jaar gefuseerd is met CAV De Wieringermeer …? 
Waardoor de naam op de loodsen is gewijzigd…? 
Het bedrijf tegenwoordig Farm Plus heet….. 
U hierover ook in een van onze rubrieken “Bedrijvigheid” kon lezen….? 
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Wist je dat…. 
 
De familie Bravenboer inmiddels een moestuin is begonnen….? 
Waarin een vogelverschrikker is gezet (nou ja….) 
Niet zomaar eentje, maar een sierlijke dame… 
Of dit effect zal hebben en vogels zal verdrijven uit de tuin ….? 
Moest toen nog blijken, mogelijk zijn ze niet van deze schoonheid weg te slaan….! 
                       Foto fam. Bravenboer 
Wist je dat ….. 

 
Er in de polder nog oude relikwieën te vinden zijn…? 
Zoals dit paaltje hiernaast….. 
Of hier inderdaad nog een kabel van de PTT te vinden zal zijn…. 
Is niet geheel duidelijk, maar misschien moeten we dat aan de inwoners verderop vragen… 
 
Wist je dat … 
 

 
Er nog meer relikwieën werden waargenomen….? 
Zoals deze oude vlag van Prominent Grevelingen VOF… 
Dit bedrijf tegenwoordig toch echt South West Growers heet… 
 

Wist je dat…. 
 
De gebr. Verhoek achter hun schuur aan de Dillingweg…. 
daar ook nog plantjes kweekten …..? 
Deze foto in april is gemaakt…. 
maar als u deze Sirene leest…. 
Zal alles er veel groener en fleurig uitzien of zijn ze allemaal verkocht … 

 

   Wist je dat…. 
 

Er in ons dorp tegenwoordig een ‘Markt’ is…? 
Waar een politieke partij aanwezig was in week 15….? 
Zie dit agendapunt uit de Wereldregio van diezelfde week…. 
Zouden onze inwoners deze locatie ook echt gevonden hebben….? 

 

Wist je dat… 
 
Er op Koningsdag dit jaar (26-4-2025) geen boerenprotest werd gehouden…? 
Maar deze boerenbonte vlag gewoon bij de familie Struijk fier in de wind wapperde… 
Jammer dat zij hierdoor de kans op een slagroomtaart aan hun neus voorbij zagen gaan…. 
want Anne van der Manden & Jan op ‘t Hof  gingen er met de taart vandoor….! 
 

Wist je dat…. 
 
De omgezaagde bomen op de ijsbaan toch nog uitliepen….? 
Dit niet echt een mooi gezicht was…. 
De paaltjes die erbij staan, nog steeds niet zijn omgewisseld…. 
Maar ach, een kniesoor die hier op let, nietwaar..? 
 

Wist de dat….. 
 
Marieke Heijboer met haar paard Kees uitstekende prestaties heeft neergezet…? 
Dit tijdens de Prix St. Georges in Houten is gebeurd….? 
Zij nu met 64,55% startgerechtigd is voor de zware tour aldus de Wereldregio van 30 mei jl…..  
Hartelijk gefeliciteerd Marieke! 
 
Wist je dat….  

 
Er bij Marianne en Henk Vane twee nesten met gierzwaluwen zijn gesignaleerd? 
Je kan ze niet zien, want ze zitten verstopt aan de achterzijde (Lageweg) onder de 
dakpannen… 
Wel maken de vogels een kenmerkend geluid zodat dit zelfs bij hen in de badkamer 
te horen valt… 
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Puzzel 

 

 

Vertaling van snelcursus Zeeuws in het Nederlands Oplossing van pag. 20. 
- Hij keek wat in de rondte …. 
- Ik ben niet rijk, maar wel gelukkig… 
- Hij kon niets zien of horen…. 

Spreekwoorden en gezegdes Oplossing van pag. 20 
- Niet verschijnen waar men verwacht wordt (Katten doen hun eigen zin.) 
- Visite krijgen is altijd leuk. Is ’t niet bij hun aankomst dan is ’t wel als ze vertrekken: 
- Doe je iets goed voor iemand dan word je daar niet echt voor beloond, maar geef je een varken goed te 

eten, (mest je hem vet) dan krijg je voldoende spek (of te wel eten.)   
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De Kookpen door Tamara van der Veer 
 
Appeltaart voor de kinderen (voor 10 taartpunten) 
 
 
Wat heb je nodig? 
11 appels (Jonagold) 
400 gr zelfrijzend bakmeel 
125 gr margarine (plantaardig)  
125 ongezouten roomboter (plus voor invetten vorm) 
200 gr kristalsuiker 
1 zakje vanillesuiker 
2 middelgrote eieren 
1 eetlepel kaneel en een snufje zout 
Spullen: Oven, springvorm, bakpapier, mesje, kom voor de appels, beslagkom, mixer & kwastje. 
 
Mama verwarmt de oven voor op 180 graden. Fien pakt de springvorm en bekleed die met bakpapier. 
Teun smeert met een stukje boter de randen van de vorm in.  
 
De appels worden door mama geschild en het klokhuis verwijderd. Fien snijdt de appels in stukjes. Teun 
doet de appels in een grote kom en roert er de kaneel doorheen.  
 
Fien roert met de mixer de margarine, de boter, de suiker, vanillesuiker en het zout tot een luchtig beslag. 
Daarna roert Teun er een ei doorheen. Hierna wordt het zelfrijzend bakmeel toegevoegd en daarna kneedt 
Fien met haar handen alles tot een samenhangend deeg.  
 
Fien rolt het deeg uit op een met meel bestoven aanrecht en Teun bekleedt de springvorm met 2/3 van het 
deeg. Als de gehele springvorm is bekleed, giet Teun de appels in de springvorm. 
 
Fien rolt het restant van het deeg (1/3) in rolletjes. Mama snijdt deze in reepjes en legt ze bovenop de appels 
in ruitpatroon. Als laatste legt ze 1 lange strook om de rand van de springvorm. Teun klopt het overgebleven 
ei en strijkt met een kwastje de stroken. Mama zet daarna de appeltaart in de voorverwarmde oven. Na 
anderhalf uur is de taart goudbruin en klaar om gegeten te worden.  
 
Eet smakelijk!  
 
Ik geef de kookpen door aan  mijn buurman: Rinus Roks 
 
 

Advertentie 
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Sir Vooruit  

 

Hallo Sir Vooruit-ers! 
 
In deze editie van de Sirene blikken we eerst terug op het Sinterklaasfeest. Het blijft bijzonder hoe 
Sinterklaas en zijn Pieten elk jaar weer ons kleine dorpje weten te vinden. Soms raakt de Goedheiligman wat 
verdwaald — zo liep hij dit jaar ergens rond in de polder. Gelukkig had een slimme Piet een idee: door een 
vuurtje te stoken bij het Dorpshuis zou vast de brandweer opduiken, en die kon dan meteen Sinterklaas 
oppikken. En jawel, het werkte! Uiteraard moest het vuur direct worden geblust, maar daarna kon het feest 
alsnog vrolijk losbarsten. 
 
Helaas konden we dit jaar geen schaatshistorie schrijven. Koning Winter liet ons in de steek en de ijsbaan 
bleef onaangeroerd. Maar wie weet wat het komende seizoen brengt — wij zijn er in elk geval klaar voor! 
 

 
Op zaterdag 12 april was het tijd voor het Lentefeest en mochten 
we FRON5! opnieuw verwelkomen. Het was even zoeken wanneer 
ze voor het laatst bij ons waren, maar deze keer bracht de band 
met hun robuuste Sirse-Zeeuwse-Brabantse stijl een avond vol 
mooie muziek. Ook onze eigen ster Christiane van der Wielen 
zorgde voor kippenvelmomenten met haar zang. Een geslaagde 
avond vol sfeer en muziek! 
 
 

Koningsdag viel dit jaar opnieuw op een zaterdag, wat altijd zorgt voor een ontspannen en feestelijke dag. 
De dag begon in het Dorpshuis met een gezellige Oranjebingo, waarbij weer mooie prijzen te winnen waren. 
De vlaggenwedstrijd leverde Jan en Anne op ’t Hof als winnaars op — zij werden geloot uit alle inwoners die 
’s ochtends hun Nederlandse vlag met oranje wimpel hadden gehesen. 
 
’s Avonds volgde de inmiddels traditionele Oranje Pubquiz — altijd weer een feestje op zich! Met creatieve 
teamnamen als Teamloos, De Rustige Neuroten, De Bende van Jeannette en Team Goud streden de 
deelnemers fanatiek om de winst. Uiteindelijk ging Team Kleppers er met de overwinning vandoor.  
Voor de eeuwige roem vermelden we graag de namen van de winnaars van de Pubquiz 2025:  
Ingrid Krabbe, Alie Bolier, Janneke Hordijk, Rita van Wingen, Janny Fluijt en Leny Stouten. Van harte 
gefeliciteerd! 
 
Na de zomervakantie staat onze wereldberoemde dorpsbarbecue weer op het programma. Dit jaar vindt die 
plaats op zaterdag 30 augustus vanaf 17.00 uur, achter de school. Binnenkort volgt een aparte nieuwsbrief 
met meer informatie. 
 
En we kijken alweer vooruit: op zaterdag 29 november 2025 hopen we Sinterklaas opnieuw te mogen 
verwelkomen in ons dorp. Leuk om nu alvast te weten! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sir Vooruit 
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Kleurplaat
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AED in de Dorpsstraat 
 
 
 

 
 
 

 
Het AED- (Automatische Externe Defibrillator) apparaat hangt in de Dorpsstraat bij de ‘oude smederij’  
tussen de lindenbomen en is in het donker door knipperende Led verlichting gemakkelijk te vinden. 
 

 
Overzicht van de mensen in Sir die deze AED kunnen bedienen:  
 

 

Richard Ahrens H. de Vliegerhof 1  06 12 91 00 16 
Jessica Ahrens H. de Vliegerhof 1  06 40 63 55 77 
Marjan van den Anker Sportweg 16 64 34 72   06 45 37 5412 
Dirk Fluijt Sportweg 2 64 21 08 06 36 33 49 37 
Marcel Beljaars Lageweg 5  06 46 74 14 71 
Sjanie Giljam Lageweg 12   06 13 69 50 86 

Tonny Hammink jr. Zandweg 4 64 19 89    06 53 40 10 91  

Marianne Harmsen Lageweg 5  06 21 59 25 72 

Adrie de Jonge Grevelingenstr. 30 64 34 76   
Jacqueline Kik-Stouten Dillingsweg 20 64 27 84 06 12 52 38 72 
Annelies Oomen Sluisweg  48 33 32 06 23 34 19 61 

Wilma en Cees Struijk Dorpsstraat 15 64 13 72 06 55 81 00 73 
Anne de Valk-Bij de Vaate Lageweg 9   06 50 51 71 09 
Peter Wilmans H. de Vliegerhof 6 64 11 40 06 53 28 04 14 

Ton Wingelaar H. de Vliegerhof 3 72 03 45 06 53 40 10 91 
 
Heeft u een geldig reanimatie/AED certificaat?  
Meldt u dan aan als burgerhulpverlener via www.hartslag.nu  
 
 

 

Advertentie door donateur 
 

 

 
 
 
 
 

Dierenambulance Schouwen-Duiveland helpt 24 uur per dag en 7 dagen in de week dieren in nood op heel 
Schouwen-Duiveland en ook op Port Zélande. Ziet u een dier in nood? Bel ons dan via 085 - 345 345 0. Na 
23.00 uur alleen voor spoedgevallen. De dierenambulance bestaat volledig uit vrijwilligers. Wij kunnen alleen 
bestaan dankzij donaties.  
 
Wilt u de Dierenambulance financieel ondersteunen? Alle giften zijn van harte welkom! Omdat wij de ANBI- 
status hebben zijn giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Ons nieuwe bankrekeningnummer is:  
NL 08 RABO 0386 3904 87. Bent u al donateur? Ons oude bankrekeningnummer is nog gewoon in gebruik.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Ook zijn wij regelmatig op zoek naar centralisten en chauffeurs. Bel ons gerust of kijk op:  
www.dierenhulpstichting.nl voor meer informatie. 
 
LET OP: Het telefoonnummer is gewijzigd: 085 - 345 345 0 
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Advertentie 
 

                      

 

 

’t Hoge Zand 
Eet- en Drinkhuus 

 
 

U bent van april t/m oktober van harte welkom in ons Eet- en Drinkhuus op 
Camping ’t Hoge Zand. 
 
Openingstijden voor- en naseizoen: 
Vrijdag  16.00-23.00 uur (keuken tot 21.00 uur) 
Zaterdag  12.00-23.00 uur (keuken tot 21.00 uur) 
Zondag  12.00-21.00 uur 
 
In het hoogseizoen (juli en augustus) staan we 6 dagen per week tot uw 
beschikking: Dinsdag t/m zondag 12.00-23.00 uur (keuken tot 21.00 uur) 
 
Wij beschikken over een verwarmd overdekt terras en een zonnig terras met 
windschermen. Lekker een drankje doen of een hapje komen eten? Uw 
kinderen kunnen zich ondertussen uitleven in het zwembad of de speeltuin. 
 
Check onze menukaart op de site. 
U kunt natuurlijk ook uw bestelling telefonisch doorgeven om af te halen. 
 

Graag tot ziens! 
 
 

Camping ’t Hoge Zand – Zandweg 4 – Sirjansland – tel. 0111-641989 
www.campinghogezand 
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                                        Foto Marianne Vane 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactie 
 
Marianne Vane   tel 06 21 99 38 96 
Joke Goudzwaard tel 64 41 61 
 
 
 
Colofon 
De Sirene is een uitgave voor de inwoners van Sirjansland en verschijnt 2x per jaar in een oplage van  
180 stuks.  
 
U kunt “De Sirene” ook online bekijken via de site van de dorpsraad: www.dorpsraad-sirjansland.nl  
De Sirene wordt financieel mogelijk gemaakt door de dorpsraad van Sirjansland en onze sponsors  
en adverteerders. 
 

 

Adverteren of sponsoren? 

Ook u kunt adverteren in onze Sirene. Nieuwsgierig naar onze tarieven? 
Of wilt u ons blad sponsoren? Dat kan natuurlijk ook. 
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Joke. 
 


