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Kopij voor de volgende Sirene graag inleveren vóór 15 mei 2025 
via het e-mailadres: sirenesir@hotmail.com of inleveren bij een van de 
redactieleden. Bellen kan ook;  de telefoonnummers vindt u op de laatste 
pagina van deze Sirene 

 
  

Kopij  vóór  15 mei 2025 
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Advertentie 

Eet- en drinkhuus 
’t Hoge Zand 

 
 

Wij danken u voor uw 
klandizie afgelopen 

seizoen en wensen u en 
uw dierbaren een 

heerlijke kerst en een 
prachtig en gezond 2025 

toe 
 
 

Vanaf 4 april 2025 zijn wij u 
weer graag van dienst! 

 
 
 

Familie Hammink, Camping ’t Hoge Zand  
Zandweg 4, 4308 AB Sirjansland  

tel. 641989 – www.campinghogezand.nl 
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Van de redactie 

Voor uw neus ligt de Sirene van december 2024. Wat vliegt de tijd! Onze redactie probeert de tijd heel even 
stil te laten staan door oude - én nieuwe verhalen samen te brengen. Met foto’s uiteraard. Maar zonder uw 
hulp krijgen we de Sirene natuurlijk nooit compleet. Daarom vragen wij u om nog eens in uw fotoalbums te 
kijken of u enkele afbeeldingen heeft die wij even mogen lenen? U krijgt deze zonder meer retour. 
Opgeplakte foto’s in een album worden er niet uitgehaald. Daar wordt een digitale foto van gemaakt. Uw 
uitgeleende album wordt zonder beschadigingen geretourneerd. Denkt u dat u nog een  foto heeft voor de 
Sirene, maar twijfelt u? Neem dan contact op met Marianne of Joke. 

Ja, u leest het goed. Onze redactie bestaat nu slechts uit 2 vrouwen. Petra Dooge-van Ast 
heeft het een poosje geprobeerd, maar helaas bleek het toch niet haar ‘ding’ te zijn. Als dank 
ontving zij een cadeaubon van Bloem Marie. Vandaar nogmaals onze oproep: Wie wil onze 
redactie komen helpen? Ook zijn alle ideeën van u, als lezer (m/v), hartelijk welkom. 

Wat treft u aan in deze Sirene? Natuurlijk onze vaste rubrieken en de 1e Rondom de Kerk 
geschreven door onze nieuwe dominee N.F.L. (Nico) de Leeuw. Zie pag. 8. 

Bijna iedereen kent het Sirse gezegde: “Ier op Sir kan aolles.” En dat bleek 31 augustus maar weer tijdens 
het Schuurfeest dat door onze dorpsgenoot Martin van ’t Hof en zijn kompanen was georganiseerd. Wat hier 
allemaal bij kwam kijken leest u op pag. 12. Martin, hartelijk dank voor jouw bijdrage.  

Gerard Oele was wederom bereid om een anekdote over die goede oude school te schrijven. Kijk maar op 
pag. 14 & 15. De redactie hoopt van harte dat dit een blijvertje zal worden! 

Wegwerkzaamheden rond ons dorp hebben incidenteel tot vertraging geleid. Auto’s stonden zelfs in de file 
op de Bredeweg. De reden hiervan was de verdere aansluiting van alle elektrakabels waarover in de vorige 
Sirene was geschreven. In deze Sirene leest u het stukje van Stedin. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor de 
noodzakelijke energietransitie. U leest dit op pag. 16.  

Jaap Jan op ‘t  Hof schrijft in deze Sirene over een van zijn oogsten. Wat dat is? Dat verklappen we hier niet. 
U kunt dit lezen op pag. 21. Jaap Jan, jij ook bedankt voor jouw bijdrage. 

Kortom deze Sirene bevat weer volop informatie: oudjes én nieuwtjes waaronder een jubilaris in ons dorp. 

Marianne en Joke wensen u heel veel lees- én kijkplezier. O ja, en er staat weer een mooie kleurplaat én 
een puzzeltje in voor de liefhebbers. Nee, hiermee kunt u niets winnen, daarvoor is tenslotte ons 
zoekplaatje. En voor de lezers die nog nooit een oplossing hebben durven inzenden, omdat ze willen 
afvallen of niets om gebak geven? De hoofdprijs is geen taart meer, maar een cadeaubon. Dus misschien 
bent ú volgend jaar wel een van de gelukkige prijswinnaars! 

Wij wensen u allen een heel voorspoedig en gezond 2025 toe en wellicht tot ziens begin januari 2025 tijdens 
de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad in het Dorpshuis! 

Met vriendelijke groet, Marianne en Joke 

 

 

 

                    Gele vlinderstruik Weg door Dijkwater 
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Informatie van de Dorpsraad door Willem Marsman 

Beste bewoners,  
 
Het wordt zo langzamerhand wellicht wat eentonig dat een aantal dezelfde onderwerpen in opeenvolgende 
Sirenes de revue passeren. Toch zijn er wel degelijk ontwikkelingen geweest in het afgelopen jaar. 
 
Op de laatste openbare dorpsraadvergadering heeft Arjan de Hulster een plan gepresenteerd voor de 
herinrichting van de speeltuin achter het voormalig schoolgebouw. Er komen 3 nieuwe speeltoestellen bij, 
waaronder een glijbaan voor onze kleinste inwoners. Voor de ouders en opa’s en oma’s komt er een zithoek. 
Verder zal de ruimte ingericht worden met een aantal fruitbomen. Zo willen we een fijne ontmoetingsplek 
creëren voor jong en oud. Het plan kon rekenen op brede steun van de aanwezige bewoners. We bedanken 
Arjan de Hulster en Wim de Valk voor hun inzet bij dit project. 
 
Daarnaast blijft het onderwerp wonen actueel. Een vraagstuk daarbij is de nieuwe bestemming van het 
schoolgebouw. Het oorspronkelijke idee voor het behoud van het aanzicht met betaalbare woningen en een 
sociale functie is tot nu toe niet haalbaar gebleken. Het gebouw is in eigendom van de gemeente en zij zal 
het gebouw op termijn verkopen. De dorpsraad zal de gemeente vragen het pand te gaan verkopen met als 
bestemming permanente bewoning en behoud van het aangezicht. Een partij die de oorspronkelijke gevel 
wil terugbrengen zou daarbij de voorkeur moeten krijgen. 
 
Mocht deze verkoop niet lukken dan zou de sloop van het schoolgebouw met daarna de realisatie van 
huurwoningen door Zeeuwland kunnen worden onderzocht. Hierbij is natuurlijk van belang dat het deel van 
de school nu een geheel vormt met de voormalige hoofdonderwijzerswoning. 
De dorpsraad zal er ook op aandringen om een doorgang te maken van de Lageweg naar de speeltuin, 
zodat de speeltuin goed toegankelijk is voor bewoners van de Lageweg en Sportweg/Hans de Vliegerhof. 
 
Als belangrijk resultaat van het dorpsplan staat komend jaar de herinrichting van ons ‘centrumgebied’ op de 
agenda. Leden van de dorpsraad en de dorpsvisie hebben hierover gesproken met Jasper Maaskant. Jasper 
is ook al een aantal keer aanwezig geweest op onze openbare dorpsraadvergaderingen. De bewoners zijn 
inmiddels opgeroepen om mee te denken over de herinrichting van ons dorp Tot 15 november 2024 stond 
daarvoor een vragenlijst op https://denkmee.schouwen-duiveland.nl/. Hierna zal een klankbordgroep van 
direct betrokkenen worden opgericht. 
 
Het fietsrusthuisje lijkt er nu echt te kunnen komen. Het plan is er, de vergunning is er en 
inmiddels is er ook  geld beschikbaar om de eerste stappen te kunnen gaan zetten. 
Hetzelfde geldt voor het ‘smileybord’ op het kruispunt dorpsingang/Bredeweg, wat het 
verkeer daar zou moeten afremmen.  
 
Ook dit jaar zal de dorpsraad ondersteunen bij de organisatie van de reanimatiecursussen in samenwerking 
met Hanse Veiligheid. Deze cursussen zullen dan plaatsvinden in het dorpshuis.  
 
Priscilla gaat verhuizen en verlaat daarom ons bestuur. We bedanken haar voor haar inzet in de afgelopen 
jaren. Op dit moment hebben we 3 openstaande vacatures. Heeft u interesse om ons bestuur te komen 
versterken dan kunt u contact met ons opnemen. Wij vertellen u graag meer!  
 
De dorpsbarbecue werd ook weer goed bezocht. We hopen dat dit volgend jaar net zo’n succes wordt, maar 
dan in de vernieuwde speeltuin.  
 
Vriendelijke groet namens de Dorpsraad,  
Anneke, Annette, Ton en Willem  
  
Wilt u meedenken over bepaalde onderwerpen, heeft u ideeën voor verbeteringen of bent u het ergens niet 
mee eens, laat dan van u horen. We zijn te bereiken via het contactformulier op www.dorpsraad-
sirjansland.nl. U kunt ons ook gewoon aanspreken op straat of een briefje in de brievenbus doen bij een van 
de leden.  
 
De dorpsraad is bereid sociale activiteiten in het dorp financieel te ondersteunen. Initiatieven daartoe zijn 
van harte welkom. 
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Sirs groene clubje (november 2024) 
 
De inwoners van Sirjansland hebben het groenonderhoud op een aantal plekken in eigen 
hand genomen. Naast meer groen en bloemen, soms hard werken, levert dat de nodige 
gezellige momenten op. 
 
Het inzaaien van de bloemenstroken had afgelopen jaar, door de vele regen, minder resultaat 
dan verwacht. Het gaat hierbij om stroken bij de ijsbaan, de open plek in het dorpsbosje en 
langs de Dillingsweg ter de hoogte van de Lageweg. De strook achter de begraafplaats (langs voetpad 
Grevelingenstraat) wordt komend jaar niet meer ingezaaid. Door onderhoud van de sloot, het maaien en de 
schaduw is deze plek toch minder geschikt gebleken. Van de open plek in het dorpsbosje moet de aanpak 
voor volgend jaar nog worden bepaald. De andere stroken zijn op 9 november voorbereid voor het nieuwe 
seizoen. 
 

Het maaien van de paden en de open plek bij de ingang van het Dorpsbosje zal ook volgend jaar in overleg 
met Staatsbosbeheer worden gedaan. Daarnaast zal het riet in de brandput worden gemaaid op een zo 
natuurvriendelijk mogelijke manier. Ook de bramen achter de afvalbakken zullen een stapje terug moeten 
doen om de ingang van Sirjansland een groen aantrekkelijk gezicht te geven. 

 
De klimop op het hek bij de CZAV heeft volop geprofiteerd van het natte jaar en is nu goed 
aan het groeien. Dat betekent wel extra werk om het niet het hele CZAV-terrein te laten 
overwoekeren. Op 9 november is door de harde werkers dit met resultaat aangepakt. 
 

Een belangrijk nieuw project voor Sirs groene clubje is de dorpsontmoetingsplaats die een 
opwaardering is van de speelplaats en het trapveld achter het voormalige schoolgebouw.  
Het ziet er nu echt naar uit dat de lang gekoesterde wens om meer speeltoestellen en 
meer groen van de grond gaat komen. De gemeente gaat De Bruine Speeltoestellen 
opdracht geven voor het plaatsen van nieuwe speeltoestellen. Daarnaast wordt er een 

zithoek gemaakt en worden er vruchtdragende bomen en struiken geplaatst. Naast de boomplantdag deze 
winter betekent dat jaarlijks een aantal nieuwe groenactiviteiten. Ook zullen de 2 bomen voor de 100-jarige  
oud-bewoners bij de ingang van de Grevelingenstraat worden geplant. 
 

En in 2025 wordt weer de Sirse opschoon dag georganiseerd om de bermen in en rond ons dorp te ontdoen 
van zwerfafval: Hou de agenda in de gaten! 
 

Kortom er is genoeg werk en extra hulp is altijd welkom. 
Aanmelden voor Sirs groene clubje graag bij Karin, Lageweg 11.
        
       Foto’s Petra Dooge- Ast. Hartelijk dank. 
Advertentie 
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Ons zoekplaatje  
 
In de Sirene van dec. 2023 stond het zoekplaatje afgebeeld van de  hond/wolf in 
de tuin van Petra Dooge-van Ast. Ad Nuijten wist de oplossing, maar zijn foto 
stond er toen niet bij. Dat moesten we nog even goedmaken. Ad, hierbij alsnog 
jouw foto met de gewonnen appeltaart!  
 
 

Het zoekplaatje uit de vorige editie van juli 2024 
 
 

Deze foto stond in de vorige Sirene. Zelfs enkele redactieleden konden dit niet goed 
plaatsen! Maar speurneuzen in ons dorpje wisten exact wat dit was en waar dit te zien 
was: Dit bord vindt u bij het parkeervak aan de Korte Noordstraat vlakbij de kerkingang. 
De ‘N’ ontbreekt al jaren en er zit geen streepje boven de 2e e, maar een kniesoor die 
hier op let, nietwaar? In Frankrijk is dit een normale schrijfwijze voor: Gangpad. 
 

De gelukkige winnaar is geworden: Mevrouw J. Fluijt-van der Maas.  
Hartelijk gefeliciteerd! 
 
 

 
 

 

Het nieuwe zoekplaatje 
 

Onze fotograaf vond dit ergens in ons dorp. Enig idee waar dit is en wat dit is….?  
 

Stuur dan uw oplossing naar ons mailadres: sirenesir@hotmail.com of geef het 
mondeling of schriftelijk door aan de redactie en maak kans op een cadeaubon ter 
beschikking gesteld door een van onze sponsors. 
Wie weet ben u de volgende prijswinnaar 
 
 

Bedankje na geboorte zoon Levi 

Hartelijk bedankt aan iedereen die naar aanleiding van de geboorte van Levi met ons mee heeft geleefd! Het 
was heel leuk om zoveel kaartjes uit het dorp te krijgen. 
 
Hartelijke groeten, Adrie-Piet & Hanneke van der Meer - Arie, Hanna en Levi.  
Advertentie 
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Buurt WhatsApp Sirjansland 

 

Beste dorpsgenoten, 

Ook in ons dorp is er een Buurt Preventie. Dit gebeurt via een (Buurt Whats) App (BWA) op je mobiele 
telefoon. Een Buurt WhatsApp is zoals de naam al doet vermoeden een WhatsApp groep voor alle 
buurtbewoners vanaf de leeftijd van 18 jaar. Wie weet nu beter dan de burgers zelf wat er normaal is in de 
buurt. Afwijkende, verdachte situaties of personen kunnen via deze WhatsApp groep met elkaar worden 
gedeeld. Momenteel bestaat de Sir’ se BWA groep uit 75 deelnemers. Samen met de gemeente en de politie 
zijn er op het eiland  meerdere groepen opgericht.  

De beheerders van alle groepen zitten samen met de politie en de gemeente in een aparte groep.  
In die speciale beheerdersgroep worden tips en ervaringen met elkaar gedeeld en worden er voorlichtings-
bijeenkomsten gegeven. Hierdoor kunnen groepsbeheerders kordaat reageren op hetgeen in hun groep 
passeert.   
 
De Buurt WhatsApp is in het dorp kenbaar gemaakt door waarschuwingsborden bij de entree van het dorp. 
Deelnemers krijgen brievenbusstickers. 

Wilt u ook deelnemen aan de Buurt WhatsApp dan kunt u zich aanmelden door een E-mail te sturen naar; 
bwasirjansland@zeelandnet.nl met uw naam, adres en het nummer van uw mobiele telefoon. 

Let op! 

De BWA is bedoeld om verdachte situaties met elkaar te delen. Echter, wanneer een verdachte situatie op 
heterdaad zich voordoet, bel dan zelf in eerste instantie via 112 met de meldkamer van de politie en licht 
daarna via de BWA groep de medebewoners in.  

Petra Sol en Dirk Fluijt, beheerders BWA groep Sir 

Dus NIET gebruiken als uw huisdier vermist wordt! Hiervoor neemt u contact op met Amivedi  
Schouwen-Duiveland:  sd@amivedi.com Tel: 088 – 00 64 680) 

Advertentie        
 
 
 
 
 
Jumbo Nieuwerkerk Schot, 
Polderweg 3 
Nieuwerkerk 
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Rondom de Kerk door ds. N.F.L. de Leeuw 
     Foto Jaco Verkamman 

 
 

Beste dorpsgenoten, 
 
Het is voor het eerst dat ik in deze rubriek een stukje schrijf. De redactie vroeg mij of ik de gewoonte van 
mijn voorganger, ds. Pronk, wilde overnemen om de rubriek Rondom de Kerk te vullen. Ik heb daar direct ‘ja’ 
op gezegd, omdat ik me ook een beetje ‘dominee van/voor het dorp’ voel. De Hervormde Kerk van vroeger, 
was immers een volkskerk. Dat is: kerk van en voor het volk. Een kerk waar iedereen welkom is. Een kerk 
voor ‘Jan Rap en zijn maat’, zoals weleens gezegd wordt. Ik hoop dat dit hier op Sir zo is, of zal worden.  
Als dorpsdominee wil ik er graag voor iedereen zijn. Dus: heb je behoefte aan een luisterend oor; wil je iets 
kwijt wat je tegen een ander niet makkelijk zegt, schroom niet om aan te kloppen bij de pastorie aan de 
Lageweg 2. 
 
Ik vind het mooi dat er in ons dorpsblad ruimte is om ‘rondom de kerk’ te schrijven. Waarmee vul je dat dan, 
is natuurlijk de vraag die ik stelde aan de redactie. Mij werd daarin de vrije hand gegeven. Het is fijn te 
merken dat er zo gelijk vertrouwen aan mij gegeven wordt. Zoals ik het nu bekijk, zal het per keer verschillen 
wat ik te melden heb. 
 
Deze Sirene verschijnt in de decembermaand met al z’n feestdagen. Als kerk staan we vooral stil bij Kerst. 
Dan wordt er gezongen van ‘Ere zij God’ en ook ‘Vrede op aarde’. Deze twee dingen zijn niet los van elkaar 
te zien.  
 
In de Bijbel lezen we vlak voor de beschrijving van de geboorte van het Kerstkind: “Geprezen zij de Heere, 
de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht.” (Lukas 
1:68) Met name het woordje ‘omgezien’ onderstreep ik nu. Het is bij uitstek typerend voor Wie God is. We 
komen het ook tegen in Exodus 2:25, ‘God zag naar Zijn volk om dat zuchtte en het uitschreeuwde onder de 
harde hand van Egypte.’ Hierin zien we dat God betrokken is op Zijn volk. Hij ziet en hoort wat Zijn kinderen 
mee moeten maken.  
 
Omzien – het is een woord wat we ook vandaag veel horen. We worden ertoe opgeroepen. En het is goed 
om dit te doen. Juist in deze decembermaand, rond Kerst en de jaarwisseling, kunnen mensen zich 
eenzaam en alleen voelen. Als anderen wel bezoek krijgen, maar u of jij niet. Naar elkaar omzien bemoedigt 
en steunt.  
‘De Heere heeft omgezien’ kun je ook vertalen als ‘De Heere heeft bezocht.’ Dit laat nog meer zien, wat 
Kerst inhoudt. God houdt geen afstand, maar komt in Zijn Zoon nabij. Dat is een onbegrijpelijk wonder van 
genade. Van ons uit is het onmogelijk, maar door het Kerstkind Jezus werkelijkheid, voor ieder die gelooft: 
Immanuël!  
 
Graag wens ik iedereen een gezegend Kerstfeest, waarbij we merken dat er naar ons omgezien wordt! 
 
Ds. N.F.L. (Nico) de Leeuw 
 
Advertentie 
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De school in Sirjansland van toen uit 1979 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V.l.n.r. 1e rij: Hannie Hoogerhuis, André Joziasse, Annemarie de Vlieger, Marianne Klink,  
Karina Aartsen, Carolien Heijboer, Marien Klaassen en Edwin v.d. Graaf. 
 
2e rij: Marjan de Vlieger, Daniëlle v.d. Graaf, Claudia Ehinger, Marnix van Damme, Corien van Damme, 
Alexandra Carassi, Dirk Hanse, Corry Krabbe, Jacqueline Klaassen, Barry Neele en Sjaak Aartsen. 
 
3e rij: ds. Chr. van der Valk, meester Gerard Oele, Rianne Bolier, John Wooldridge, Kees Krabbe,  
Diane Wooldridge, juffrouw Saskia Bruyning en handwerkjuffrouw A. de Graaf-van Ast. 
 
Hartelijk dank, Ingrid Krabbe voor deze kleurrijke afbeelding uit die periode. 
 
 

Advertentie 
 

 
 
Coop Oosterland 
Koninginneplein 2  
Oosterland 
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Gezien in Sir door Ad Nuijten 
 
Ad Nuijten maakte onderstaande kleurrijke foto van deze Groene specht in zijn tuin die wij mochten 
plaatsen. Heel hartelijk bedankt!         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
 
 
 
 
 
De Groene specht (Picus viridis) is een forse vogel, met in vlucht een opvallende groene rug en stuit en diep 
golvende vlucht. De kop van de groene specht is ook opvallend getekend met rode kruin en een zwarte vlek 
rondom het oog. Mannetjes hebben daarnaast nog een rode vlek onder het oog. Deze vlek is bij vrouwtjes 
zwart. Ze hebben een grijze dolksnavel. Onvolwassen vogels zijn zwaar gevlekt over het gehele lichaam. De 
kenmerkende lachende roep van de groene specht valt vaak het eerst op. De vogel zoekt vaak op de grond 
naar mieren. 
 

Groene spechten zijn standvogels van open loofbossen, hoogstamboomgaarden, parken en oude 
houtsingels. Ze broeden meestal in een zelfgehakt hol in een oude loofboom. Het voedsel bestaat dus vooral 
uit grote mieren (vooral rode bosmieren) die ze op de grond verzamelen. De lachende roep van de groene 
specht is een opvallend kenmerk. Roffelt niet vaak en zwak.  
 
Opm. redactie: Deze tekst hierboven is afkomstig van de internetsite van de Vogelbescherming. 
 
 

 

Advertentie 
 

Kik ongediertebestrijding &  bedrijfshygiëne   
 

t 0111 21 80 00 
e info@gripmetkik.nl 
i www.gripmetkik.nl 
Nijverheidsweg 39 A  
4311 RT Bruinisse 
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Bedrijvigheid South West Growers v.h. Prominent Grevelingen 
 
Prominent Grevelingen is recentelijk gefuseerd met Prominent Hoogerbrugge te Lepelstraat (N-Br.), wat 
heeft geleid tot de oprichting van een modern glastuinbouwbedrijf van 25,5 hectare, gespecialiseerd in de 
teelt van tros- en losse tomaten.  
 

De drie betrokken ondernemers benadrukken dat schaalvergroting cruciaal is om de toekomst van het bedrijf 
te waarborgen. Arnold Groenewegen licht toe: "De bedrijven zijn complementair aan elkaar. En in een 
steeds veranderend speelveld met stijgende kosten, helpt krachtenbundeling om alle uitdagingen het hoofd 
te kunnen bieden." 
 

Arnold beschouwt deze fusie als een nieuwe kans na twintig jaar op de locatie Grevelingen in Sirjansland en 
ziet het als een frisse uitdaging die hem nieuwe energie geeft. Zijn broer, Marc Groenewegen, die altijd 
streeft naar voortdurende optimalisatie, voegt hieraan toe: "Het beste uit je teelt en je medewerkers naar 
boven halen. Voortdurend streven naar de top. Daar krijg ik energie van." 
Het fusiebedrijf opereert nu onder de naam South West Growers.  
 

Voor meer informatie, bezoek de website: www.southwestgrowers.nl. 
 
 

 
SWG Grevelingen Exploitatie B.V.  
Noord Hogeweg 4a  
4308 NW Sirjansland 
 
 

Snelcursus Zeeuws *) Oplossing zie pag. 25. 
U bent het Zeeuws machtig? Dacht u dat echt……..? Test uzelf! Sjoemelen mag. Succes! En nee, u kunt er  
niets mee winnen….. 
 

 Ei sie noe ok nog koose…..? 
 Dat ek uut de Niesbode…. 
 Even ’n blaesje pakke. Dat doe je mah in je eighe tied! *) 
 

*) Dit is een bekende Zeeuwse uitspraak van mensen die ouder zijn dan ca. 75 jaar 
 

Spreekwoorden en gezegdes Oplossing zie pag. 25. 
 In zwang raken; 
 Tussen zwijn en big zijn; 
 Zout en brood maken de wangen rood. 
 

 

Advertenties 
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Schuurfeest 31 augustus 2024 door Martin op ‘t Hof 
 

Oud idee, nieuwe generatie: schuurfeest S.D. is terug. Tropische temperaturen, een fel zonnetje en een 
lekker koud biertje om de dorst te lessen. Daar stonden we dan, terwijl voor ons de trekkers langzaam 
voorbij kropen over de baan; een groepje jongeren organiseerde een kleine trekker-trekwedstrijd bij de 
zeedijk achter Oosterland. We herinnerden ons nog dat vroeger trekker-trek S.D. – met nadien een 
kleinschalig schuurfeestje – werd georganiseerd in de polder van Dreischor. Onze vriendengroep bezocht 
wel vaker schuurfeesten op de eilanden rond S.D. Maar terwijl we daar oude herinneringen ophaalden, 
vroegen we ons ineens af ‘waarom is er nú geen schuurfeest meer op ‘t eiland?’  
 
Deze vraag plantte het zaadje dat ruim een jaar later uitgroeide tot een nieuwe editie van het schuurfeest 
S.D. Hoewel het idee vorige zomer ontstond, duurde het nog enkele maanden voordat we de knoop 
doorhakten en besloten om een nieuwe editie van het schuurfeest S.D. te organiseren. Martin kreeg 
toestemming om het feest bij hem thuis aan de Dillingsweg te houden. Met een locatie op zak konden we 
beginnen met het regelen van allerlei belangrijke zaken. In maart gingen we langs de gemeente om ons idee 
te presenteren- waarop zij enthousiast reageerden- en in juli kregen we officieel de vergunning toegekend.  
 
Ondertussen werden ook de artiesten geregeld, evenals de bar, toiletten, licht en geluid en nog veel meer. 
We hadden er al die tijd naar toegewerkt. En nu was het eindelijk zo ver: Zaterdag 31 augustus was de dag 
van het feest. Na 17 jaar afwezigheid kreeg het eiland zijn schuurfeest terug. Iemand van ons grapte nog: 
“Al die moeite voor maar 5 uurtjes feest….”  
 
Een feest met 600 bezoekers kun je prima voordien organiseren met zijn vijven, maar tijdens het feest zelf 
zijn er meer handen nodig. Gelukkig werden we geholpen door zo’n 40 vrijwilligers aan wie we verschillende 
taken hadden toebedeeld. 
  
Wijzelf zorgen ervoor dat alles achter de schermen goed verliep en stonden stand-by voor eventuele 
incidenten of andere onveilige situaties. Hoewel we vooraf een financiële tegenslag moesten verwerken (het 
bedrijf dat onze tickets verkocht ging failliet en we hebben nog geld tegoed) verliep het feest zelf geweldig en 
kwamen we toch ruim uit de kosten. Het weer was goed, we waren volledig uitverkocht en alle bezoekers 
hadden het naar hun zin. 
De beveiliging had een rustige avond en bij de EHBO hebben ze slechts 3 pleisters moeten plakken bij een 
vrijwilliger die zich had gesneden aan een blikje achter de bar. Als organisator besteedt je veel aandacht aan 
de veiligheid tijdens het feest en we waren dus blij dat er geen grote incidenten waren. 
 
Onze hoofddoelgroep bestond uit eilandbewoners van 16 tot 25 jaar, maar het viel ons op dat er ook veel 
mensen uit andere leeftijdscategorieën kwamen. Hier hadden we van te voren niet direct rekening mee 
gehouden, waardoor de muziek voor hen misschien iets tegenviel.  
 
Voor de volgende editie willen we hierop inspelen en zijn we van plan om een leuke coverband te boeken 
die muziek speelt uit alle tijden. Een volgende editie komt er zeker na dit eerste succes, alleen of dit nog 
steeds in Sirjansland zal zijn, weten we nog niet.  
 
Vriendengroep de Ouwe Zuupschuuten, Martin op ‘t Hof 
 
 

                 Foto Martin op ‘t Hof 
 

Dank Martin, voor jouw bijdrage!  
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“GEMENGDE BERIGTEN” deel 3, samengesteld door Peter Hanse 

Vanaf omstreeks half 1800 vinden we in veel kranten de vaste rubriek “gemengde berigten”. In deze rubriek 
zien we korte berichtjes, die vaak anoniem zijn ingezonden en gaan over schandalen, ruzies en bijzondere 
gebeurtenissen in dorpen en steden, vaak cryptisch omschreven.  

 

Rond 1800 was de Meede (Meekrap)-teelt al eeuwen een zeer winstgevende teelt. 
 

 
 

C. de Ronde beurde in 1839 omgerekend fl. 1370 per gemet (ongeveer 0,4 ha).Om een idee te krijgen 
hoeveel dit waard was: in dezelfde periode werd landbouwgrond voor fl. 240 per gemet verkocht.  
1 opbrengst had dus ca. 5x de waarde van de grond. 
Natuurlijk een heel interessante teelt. Alleen moeten we hier toch wat kanttekeningen bij plaatsen. De teelt 
duurde namelijk 2 of 3 jaar, dus moesten de opbrengsten en de hoge kosten voor de vele arbeid die er in 
zaten ook over 2 a 3 jaar verdeeld en voorgeschoten worden. Daarnaast zaten er heel veel arbeidsuren in, 
waardoor arbeid een beperkende factor was. Ook vroeg meekrap veel van de grond waardoor men vaak 
voor de teelt van meekrap een jaar braakte (geen vruchten op het perceel zetten) en het perceel een aantal 
malen met stalmest bemestte. Meede groeit bovendien (diep) onder de grond en was dan ook gevoelig voor 
natte weeromstandigheden en mislukte hierdoor ook wel eens. In veel memories van successie (dit zijn 
afhandelingen van erfenissen) zie je dan ook dat bij grote boeren ook de oppervlakten van de meede teelt 
beperkt was. Het was zeker niet zo dat de hele polder er mee vol stond. 
 

 
 
Een week na het eerste bericht stond dan ook een ingezonden reactie in de krant waarin de euforie wat 
gerelativeerd werd. 
 
Volgend jaar zal in boerderij museum Goemanszorg in Dreischor de jaarlijkse expositie aan meekrap geweid 
zijn.  
 
 

Dank Peter, voor dit boeiende stuk over de meekrap! 



14 
 

Anekdote(s) van onze vroegere school: Drs. W.P. B. door Gerard Oele 
(anekdotes over een  kleine school in de vorige eeuw) 
 
Wederom de vraag van de redactie iets te schrijven over vroeger: het wel en wee van wat ooit onze lagere 
school was. 
 
Dit keer niet helemaal over de kinderen, maar ook over hoe het allemaal begon op wat toen nog de lagere 
school heette. 
 
Ik had eigenlijk voor de grap gesolliciteerd naar de functie van hoofd der school op de éenmansschool te 
Sirjansland. Moest eerst wel even zoeken waar het lag en bleek er wel eens door gereden te zijn op weg 
naar een duiklocatie in de Grevelingen. 
 
Het was 1975 toen de toenmalige gemeente Duiveland een briefje stuurde naar aanleiding van mijn 
sollicitatie: ik werd uitgenodigd op gesprek en tegelijk kondigde het gemeentebestuur een bezoek aan mijn 
school in Streefkerk aan. 
Ik mocht een proefles geven in mijn klas 4-5. De Zeeuwse afvaardiging bestond uit meester Heule,  de 
wethouder, de voorzitter van de schoolraad, de voorzitter van de oudercommissie, de gemeentesecretaris 
en nog twee man, waarvan ik niet meer weet, wat die er ook nog bij kwamen doen. 
 
Ik gaf les aan 42 kinderen in een combiklas en kon met veel moeite dit gevolg achterin de klas kwijt. 
Het begon al helemaal fout, want mijn toenmalige baas Pieter had het gezelschap bij de voordeur 
ontvangen, geen probleem. Maar Pieter had haar tot op zijn tenen en sprak plat Amsterdams. De 
Duivelandse mannen dachten met de conciërge te maken te hebben en vroegen naar het hoofd  der school: 
verbaasde blikken alom bij deze cultuurschok; dit was toch het platteland en niet een Amsterdamse wijk? 
Geen uitzicht op Zeeuwse klei maar groene weides met alleen maar schapen. 
 
De proefles ging geweldig, totdat, totdat er aan de raamkant van het lokaal commotie ontstond: in de wei lag 
een schaap op zijn rug en Addie uit de vijfde klas, zoon van een schapenboer, kwam direct in actie en na 
éen week had ik al geleerd, dat wanneer dat gebeurde Addie niet meer te houden was. 
Afspraak was, dat hij via het zijraam naar buiten klom, twee sloten over sprong, het schaap op zijn poten 
zette en triomfantelijk door heel de school gadegeslagen terugkeerde in de klas. Zelden zulke verbaasde 
blikken achterin de klas gezien. Wethouder Sam kon er wel om lachen, maar die had maar éen oog en 
prompt vroeg het slimste meisje uit de klas of hij in zijn oog was geschoten tijdens de oorlog. 
Ik was blij en opgelucht dat de hele club weer naar Zeeland vertrokken was. In de deuropening werd nog 
gevraagd of ik katholiek was en of de kinderen me bij de voornaam mochten aanspreken: nee dus….. 
 
Een paar weken later dus het sollicitatiegesprek in Nieuwerkerk. Keurig overhemd, dasje strak en vouw in de 
broek, trouwschoenen uit de kast en op naar Zeeland. Ik werd binnengeleid en aan de lange kant van een 
reuzentafel gezet. In mijn eentje dus terwijl tegenover mij het hele college en alles wat bij de school 
betrokken was aangeschoven was.  
En daar zat zij: Drs. WP. B, grijs haar, knot op het hoofd, in een netje, pukkel op de kin en strak in het grijs 
en donkergroen. Een strakke, strenge blik en een stevige hand. Die gaf ik ook dus en direct weer die blik in 
die stalen ogen. 
 
Burgemeester de Kam begon heel vriendelijk en vertelde over het schaap in Streefkerk. Daarna de vraag, 
waarom ik in hemelsnaam naar een schooltje wilde, dat vermoedelijk toch dicht zou gaan. Ik voelde me knap 
ongemakkelijk, maar sprak over idealen en mijn wens zo’n schooltje een eigen vorm te geven. 
De sfeer was gespannen precies op dat moment opende Drs. W.P. B. het bal: idealen waren leuk, maar er 
moest eerst een radicale inhaalslag plaatsvinden op school: de methodes waren nog van voor de oorlog en 
mocht ik aangesteld worden, werd dat mijn eerste taak. Zij zou alles faciliteren en de gemeente moest flink 
lammeren. De burgemeester liep rood aan en sneerde, dat dat weinig respectvol was richting de toenmalige 
bezetting. 
 
Niets mee te maken werd er teruggeroepen en ik vroeg mij af,  waarin ik beland was. 
Het werd nog erger, Drs. WP. B. vroeg of ik getrouwd was. Voor ik kon antwoorden, siste de burgervader, 
dat ze daar niets mee te maken had en dat zulks niet bij een sollicitatiegesprek paste. U zult begrijpen, dat 
wij elkaar niet erg goed lagen. Ik mocht alsnog antwoorden en vertelde, dat het antwoord in mijn 
sollicitatiebrief stond en dat mijn echtgenote ook onderwijzeres was. Oh, dat is wel makkelijk, want als u ziek 
bent is er gelijk een invaller. 
 
De sfeer leek even wat te ontspannen, totdat Drs. WP. B. begon, dat als ik in zo’n klein dorp ruzie met mijn 
vrouw zou krijgen er geen houden meer aan was: het hele dorp zou meegenieten en hoe ik dat dan dacht te 
behandelen. De Kam ontplofte en dreigde de zitting op te heffen. 
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Voor mij was de kous af, ik werd pissig, keek haar diep in de ogen en vroeg, waar ze zich eigenlijk mee 
bemoeide, bent u zelf wel getrouwd en wat dit voor onzinnige vragen waren. De situatie was niet meer te 
redden en de wethouder vroeg me of ik ook nog even naar Sirjansland wilde rijden, eerst langs de school 
met de bijbel en dan voorbij de molen rechtsaf. De inspectrice voegde nog toe, dat ik dat zeker moest doen! 
Ik vroeg me af wat dit nog voor zin had en wilde zo gauw mogelijk terug naar mijn dorp. De gemeente-
secretaris gebood me beneden bij de kassier af te rekenen en de burgemeester kwam zich nog apart 
verontschuldigen: ’t is een rotwijf, altijd lastig en je hebt ze uitstekend op haar nummer gezet, die vrijgezelle 
heks…  
 
Bij de kassier werd mijn dag weer goed. Een mooi bedrag, eigenlijk verdiende je met solliciteren meer dan 
als schoolmeester, maar dat terzijde. Ik de polder in en jawel, bij de molen rechtsaf en aan het einde van de 
weg een dijkje over en na twee campings linksaf. Zover kwam het niet…… 
 
Ter hoogte van wat nu de kippenfarm is (op de Kempensweg) draaide voor mijn neus een grote, witte 
Peugeot de weg op en bleef daar met knipperlichten staan: ik reed tot vlakbij en zag ook nog de letters TI en 
GL en nog veel meer op de achterkant, ik zag het direct, een dure bak en met een forse zwaai kwam de 
bestuurder naar buiten. Of liever de bestuurster, Mevr. Drs. W.P. B. kwam allervriendelijkst op mij afgelopen 
en vroeg of ik het allemaal had overleefd. 
Ja, ik heb natuurlijk geheel verkeerde vragen over uw huwelijk gesteld, had ik natuurlijk niet moeten doen, 
maar ik wilde even testen hoe je onder zware druk en geïrriteerd zou reageren. Nou, prima dus, je bent niet 
benauwd en hebt me prima op mijn nummer gezet. Je zult dat daar op dat dorp hard nodig hebben en ik 
begrijp ook echt niet wat je in zo’n gat zoekt, misschien dat je er maar een jaar zit en dan heb je een mooi 
opstapje gehad! 
 
Kom, we gaan naar meester Heule en die baan, nou reken er maar op, je staat eerste op de voordracht. 
 
Voor het eerst kwam ik door de voordeur van het schooltje, je hoorde niets en ik vroeg me af of er wel 
kinderen waren. Jawel, toch, een lokaaltje met veertien doodstille koppies, geen meester dus, die was even 
achter de school, buiten bezig en mevrouw B mompelde nog iets van dit dus… 
 
Ik werd van harte welkom geheten en mevrouw B. vertrok gelukkig met haar dure Peugeot. 
Meester Heule had er al van gehoord en nam me direct mee naar zijn huis op nummer 11: een fles jenever 
op tafel en of ik een borrel wilde, hij wel dus. Ik vroeg naar de kinderen die nog in de klas zaten. Oh, het is 
zo pauze dus die redden zich wel, ze zijn hier zo heerlijk zelfstandig! 
 
Van de terugreis herinner ik me weinig meer en de volgende dag  zei een collega bij de koffie, als ze daar bij 
Bruinisse de brug ophalen, zien we je nooit meer terug. 
Gelijk had ie…. 
 
Gerard Oele  Dank Gerard, voor dit prachtige verhaal! 
 
Advertentie  
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Bedrijvigheid i.s.m. Else de Kwaatsteniet (woordvoerder Stedin) d.d. 21-10-2024 vervolg 
aanleg midden-spanningskabels Sirjansland 

Begin april/mei werden er in en rondom ons dorp Sirjansland volop midden-spaningskabels door 
aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke B.V. aangelegd in opdracht van Stedin. Ook werden er 
grotere en nieuwe transformatorstations geplaatst zoals bij het Kerkepad en de M.H. Jobsweg in 
Oosterland. 

De redactie nam contact op met de woordvoerder van Stedin voor meer informatie over deze 
nieuwe leidingen en aansluitingen. 

Op dit moment van schrijven (21-10) worden de nieuwe kabels doorgetrokken richting de M.H. 
Jobsweg langs de Bredeweg. Deze werkzaamheden zijn eind november klaar, als alles volgens plan 
verloopt. We moeten bijvoorbeeld nog een boring doen onder de N59 waarvoor toestemming van 
Rijkswaterstaat nodig is. 

Zijn dan ook alle kabels in de nieuwe transformatorstations aangesloten? Ja, alles is dan gereed. 

Vanwege de toenemende vraag naar steeds meer energie door de stijgende verkoop van stekkerauto’s 
en/of hybride auto’s, warmtepompen en elektrische fietsen en natuurlijk omdat steeds meer mensen 
definitief van het gas af gaan en overstappen op elektrisch koken, zijn deze nieuwe kabels absoluut 
noodzakelijk.  

Schouwen-Duiveland is volgens mevrouw E. de Kwaatsteniet een van de gebieden waar het stroomnet vol 
zit. Stedin bouwt hard aan verzwaring van het elektriciteitsnet met projecten als deze, maar ook met nieuwe 
stations zoals in Zierikzee. 

Zoals de PZC van 31 mei 2022 al aangaf in hun stuk, geschreven door Marcel Modde, over de bouw van het 
nieuwe 150-kV elektriciteitsstation nabij het bedrijventerrein en Businesspark in Zierikzee dat daar zou 
worden gerealiseerd. Kortom het is tijdelijk even afzien, maar daar krijgen we ook wat voor terug. Want de 
elektrificatie is niet meer te stoppen. 

Hartelijk dank mevrouw De Kwaatsteniet, voor uw bijdrage.         

Advertentie  
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Jubilaris in het zonnetje (’s avonds) gezet op 30 oktober 2024: 

Peter Hanse zat 35 jaar bij de brandweer in Bruinisse en dat konden zijn medebrandweercollega’s niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom dit eerbetoon en een echt “steunpunt” voor de brandweer in 
Sirjansland. Hartelijk gefeliciteerd Peter, ook namens de redactie! 

Via Mariska Lems en Berry Capelle kreeg de redactie het telefoonnummer van John Snijders, ploegleider 
van de brandweerpost in Bruinisse. Van hem ontvingen wij de onderstaande foto van Peter in zijn jonge 
jaren en de informatie hieronder over Peter zijn carrière bij de brandweer. 

Peter werd rond zijn 12e jaar lid van de jeugdbrandweer Bruinisse en hij heeft hier het brandweervirus 
opgelopen. Toen hij 18 werd kon hij ook gelijk door naar de volwassenbrandweer. Zijn eerste opleiding was 
WVD (Waarschuwings- en Verkenningsdienst), omdat de BB (Burgerbescherming Bevolking) werd 
opgegeven kwam deze taak bij de brandweer.  

Peter heeft heel wat taken gedaan op onze post in Bru. onder andere: 
 

Manschap; 
Jeugdleider; 
Chauffeur pomp bediener; 
Hulpverlener bij grootschalig optreden; 
Bevelvoerder; 
Duiker; 
Instructeur; 
Oefenleider; 
Plaatsvervangend ploegleider. 
 
Per 1 november 2024 verlaat Peter de brandweer in 
Bruinisse. Dit besluit had hij genomen omdat de woon- en 
werkafstand te groot was geworden en de keuring steeds 
zwaarder werd. 
 
Namens de ploeg werd Peter op 30 oktober bij zijn woning 
in Sirjansland heel erg hartelijk bedankt voor zijn inzet bij 
de brandweerpost in Bruinisse. En dat leverde deze 
bovenstaande gedenkwaardige foto’s op. 
 
 

Iedereen hartelijk dank voor deze informatie over Peter 
zijn loopbaan bij de brandweer in Bruinisse! 
 
 

Advertentie 
 
 
 

Max Support 
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Even voorstellen 

 

In deze rubriek stellen Sam Nihof en Nikki Hooymeijer zich aan u voor. Sinds 20 augustus 2024 wonen zij in 
ons dorp aan de Lageweg 40. 
 

Sam is afkomstig uit Schiedam en bijna 30 jaar jong. Sam is werkzaam als sportjournalist en verzorgt de 
digitale verslaggeving van het vrouwenvoetbal die op diverse Engelse topsites worden getoond. Het ideale 
thuiswerken dus in haar geval. En uiteraard alles in het Engels. 
 

Sam is niet alleen erg met sport begaan, maar zij is zelf ook een fanatiekeling qua sporten: zij speelde 
hockey, reed paard, doet aan kickboksen en fitness. O ja, en hardlopen. Geen marathon hoor, maar 
momenteel rondjes van ca. 5 tot 7 km. En fietsen op de mountainbike. Meestal afstanden van ca. 40 of 50 
km.  Kortom sporten is haar lust en haar leven. Zij studeerde aan de Haagse Universiteit Bewegings-
technologie. Tijdens deze studie leerde zij om allerlei nieuwe technieken te ontwikkelen en in te zetten zodat 
mensen beter kunnen functioneren met of zonder hulpmiddelen. 
 

Nikki is geboren in Vlaardingen, maar heeft jaren in Rotterdam gewoond. Zij is 35 jaar jong en volgde o.a. 
diverse opleidingen van personal trainer/personal coach. In dit vak (haar passie zoals ze zelf aangeeft) is zij 
inmiddels al 18 jaar werkzaam. Momenteel werkt zij in Goes, Melissant en online. Maar zij hoopt dit nog 
verder uit te kunnen breiden. 
 

Al jaren is Nikki bezig in de fitness- en gezondheidsindustrie. Alhoewel zij ook veel verschillende banen had 
voordat zij zich weer volledig op deze functie ging focussen. Zo werkte ze onder meer in de accountancy, als 
schoonheidsspecialiste, als pedicure en als masseuse (ook al die opleidingen heeft ze gevolgd.) Verder 
heeft zij gewerkt als hormooncoach en voedingsdeskundige en in diverse branches als manager. Zij is dus 
bijna van alle markten thuis. Een van haar hobby’s is behalve fitness ook MMA (Mixed Martial Arts) ook met 
Nunchucks en bo’s (zoals bijv. Bruce Lee indertijd.) Krav Maga (Israëlische zelfverdedigingssysteem), Thai 
en Kickboksen. Hier heeft ze helaas niet zoveel tijd voor nu, maar ze zou dat graag weer willen oppakken. 
Daarnaast houdt ze van wandelen in de natuur, vooral met hun hond Dexter. 
 

Beide dames zijn enthousiaste - en  reislustige personen zo blijkt. Na een verblijf van 4,5 jaar in Nieuw-
Zeeland en Australië, waar ze samen reisden, woonden en werkten, kwamen ze weer naar Nederland terug. 
Tijdens hun zoektocht naar een geschikte woning woonden ze een tijdje bij Sam haar moeder in 
Voorschoten.  
 

Op Funda zagen ze een houten woning met een tuin eromheen. Deze woning deed hen erg denken aan hun 
tijd in Nieuw-Zeeland. Dus besloten ze om toch maar eens te gaan kijken. En van het kijken, kwam het 
kopen. Want dit bleek echt hun stek te zijn: Een huis met een grote lap tuin eromheen, waar hun Nieuw-
Zeelandse Border Collie, Dexter, ook helemaal mee in zijn “nopjes” bleek. Nog een grappig item om te 
vermelden: Dexter is tweetalig opgevoed. Hij kent zowel Nederlandse commando’s als Engelstalige. Dat is 
wel zo handig als Sam thuis aan het werk is. (Dan hoeft ze niet over te schakelen naar het Nederlands.) 
 

Momenteel wordt er nog druk verbouwd; Gelukkig had de vorige eigenaar Richard al heel veel verbeteringen 
en aanpassingen in dit hus uitgevoerd. Maar zoveel mensen zoveel wensen, nietwaar? 
 

Dank Sam en Nikki voor dit enthousiaste kennismakingsgesprek. De redactie wenst jullie beiden een 
heerlijke en gezonde toekomst toe in ons dorpje! 
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Bijzonder verhaal bij een afbeelding uit de Zierikzeesche Nieuwsbode van 18-3-1963  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Bovenstaand artikel stond in de krantenbank van de Zierikzeesche Nieuwsbode in 1963. Lang geleden en 
daarom zeker een verhaal in de Sirene waard. Diefstal van een autoped (of te wel een step) die snel werd 
opgelost? Daar moest onze Sherlock het fijne van weten. Wat was hier voorgevallen? 
 

Een toenmalige inwoner van ons dorp wilde met zijn gezin een wandeling bovenop de dijk langs de 
Grevelingen maken. Zoonlief van 4 wilde ook mee, maar dan moest ook zijn step mee. Dat mocht, maar die 
moest dan tijdens de wandeling wel onderaan de dijk blijven liggen. Wandelen doe je tenslotte met je voeten 
en niet met iets anders.  
 

Dus zo kon het gebeuren dat deze step onbeheerd werd aangetroffen door een tweetal inwoners afkomstig 
uit Rotterdam. Deze heren reden ieder afzonderlijk in hun auto’s langs de dijk waar zij deze step aantroffen. 
En hup, daar ging de step mee in een van deze auto’s richting Bruinisse voor de oversteek met de pont naar  
Zijpe. Een andere verbinding naar de overkant bestond toen nog niet.  
 

Deze veerdienst voer ieder half uur. Maar vol was vol, zodat een van de bestuurders wel mee kon varen, 
terwijl de andere moest wachten voor de volgende overtocht. En dat bleek in het voordeel te zijn van de 
reeds gealarmeerde Rijkspolitie! De bewoner had helaas geen kentekens genoteerd, maar hij had wel 
opgemerkt dat beide auto’s (een ouder model Opel) achterop een reservewiel hadden. De Rijkspolitie kon 
dus op zoek naar deze 2 auto’s met dit opvallende kenmerk.  
 

En jawel hoor, aan de overkant stond de bestuurder van de 1e auto met de ‘buit’ te wachten op zijn 
handlanger. Niet wetende dat die aan boord al werd vergezeld door de Rijkspolitie. Dankzij die snelle actie 
werd deze diefstal wel heel erg snel opgelost en de step weer terugbezorgd!  
 

Hoe anders is het nu met alle vaste verbindingen. Als men in de file op de N59 staat, zou men er bijna nog 
naar terug verlangen…. 
 
 
  

Advertentie 
 

 
 
  
SWG Grevelingen Exploitatie 
B.V. 
Noord Hogeweg 4a  
4308 NW Sirjansland 
 
 

 
 
Heeft u ook een bijzonder verhaal of een bijzondere foto? Geef dit dan door aan de redactie. Wie weet, staat 
uw verhaal met of zonder foto in de volgende editie.      
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Foto gemaakt door John Bolier tijdens het schuurfeestterrein op 30 aug. 2024  
Bedankt John, voor dit unieke beeld in vogelperspectief! 
 
 

 

 

 

                Foto Marianne Vane 

 

Adverteren? 

Hier had ook uw advertentie kunnen staan! 
Nieuwsgierig naar onze tarieven? 
Neem dan contact op met de redactie van De Sirene! 
 
 
Advertentie 
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Knolselderij door Jaap Jan op ‘t Hof 
 
Een van de redactieleden vroeg aan mij: wat staat er nu eigenlijk bij jullie op het land achter het Dorpsbosje? 
Dat was dus knolselderij. Vervolgens werd aan mij gevraagd kun je daar eens wat over schrijven voor de 
Sirene want knolselderij kennen we niet zo goed.  
 

En inderdaad knolselderij is een beetje vreemde eend in de bijt onder de akkerbouwgewassen. Wij planten 
plantjes die in een tuinbouwkas zijn opgekweekt. Deze plantjes werden op een afgesproken dag afgeleverd 
bij ons op ons erf. Normaal zaaien we zaadjes die in een zak of doos zitten en poten we pootaardappelen of 
plantuien. Er kan dan makkelijk wat eerder of later gezaaid of gepoot worden. Bij knolselderij is dat dus 
anders. De leverancier brengt rekken met kleine plantjes en wij planten deze weer uit op onze grond. Wij 
planten ca. 70.000 planten per hectare. Dat zijn er nogal wat. Omdat wij weersafhankelijk zijn, is het hopen 
op goed weer als ze de plantjes brengen. Heb je pech en regent het in die periode, dan kan het best zo zijn 
dat de plantjes een poos in de schuur staan te wachten op beter weer. Dat is altijd een beetje spannend. 
 

De plantjes worden met een speciale knolselderijplanter geplant. Bij het dorp hadden we een vroeg ras. 
Deze werden zeker 14 dagen eerder geplant dan andere rassen. Op 14 april kwam Leander Kik (van de 
Dillingsweg) bij ons planten. Leander werkt namelijk bij een bedrijf die zo’n planter heeft. Leander kwam met 
de plantmachine en met 8 arbeiders er op, een heel karwei dus. Voor aanstaande jaar hebben ze een nieuw 
apparaat gekocht die de plantjes volautomatisch gaat planten waardoor er vanaf volgend jaar minder 
personeel nodig is voor het planten. Al die plantjes en het planten ervan maakt het wel tot een dure teelt. 
 

Zijn de plantjes eenmaal geplant dan is het voor ons de taak om het gewas onkruid - en ziektevrij te houden, 
dus goed te verzorgen. Het eerste lukte dit jaar goed, weinig onkruid, maar vanwege het regenachtige weer 
kwam er een bladvlekkenziekte (botrytus) in. Wij hadden onvoldoende gewasbeschermingsmiddelen ingezet 
en dat ging fout bleek achteraf. Dat was wel een leermomentje voor ons. Gelukkig tast deze ziekte alleen het 
blad aan en blijft de knol verder goed. Hij blijft doorgroeien want hij vormt nieuw blad. Er was wel een fikse 
groeivertraging wat jammer was. Hierdoor konden we later dan gehoopt de knollen oogsten. Het was nu half 
september in plaats van eind augustus.  
 

Het rooien gebeurt met een suikerbietenrooier die dusdanig is ingesteld dat hij weinig beschadigd aan de 
knollen. Omdat de knollen bestemd zijn voor de vers-markt en naar winkels gaan mogen ze niet beschadigd 
zijn, want dat is tarra. Met kiepwagens rijden we de knollen naar huis waarna ze over een stortbak via een 
transportband een vrachtwagen in gaan. De vrachtwagen brengt ze naar een handelaar die ze wast, reinigt, 
sorteert en verpakt. Het streven is dat de knol ongeveer 1 kilo weegt, maar vanwege de ziekte zat er best 
wel spreiding in onze partij van zeg maar 500 gram tot 1400 gram. Al deze knollen worden gebruikt, maar 
het liefst hebben ze een uniforme maat. Gelukkig is er dit jaar veel vraag naar knollen want op veel plaatsen 
in Europa was het warm en droog. Hierdoor was de prijs goed en hadden we toch een prima teelt. 
 

De knollen gaan veelal naar Oost Europa en Frankrijk waar veel selderij wordt gegeten. Ik ken het eigenlijk 
alleen van selderijsalade en natuurlijk de erwtensoep. 
 

Nadat de knollen gerooid waren hebben we wintergerst ingezaaid. Dat is nu een mooi groen veld. Naast de 
knollen stond dit jaar wintergerst en in 2025 krijgen we op dat stuk knollen. Dus ook weer achter het bosje 
maar dan iets verder richting “De Staêrt”.       Jaap Jan op ’t Hof 
 
Dank Jaap Jan voor dit informatieve stuk over knolselderij 
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Wist je dat ……………. 
 
Nieuwgeborene tegenwoordig op een héél ludieke wijze worden aangekondigd…? 
Trotse ouders geen ooievaars meer tonen of ballonnen ophangen….? 
Zoals dit bord op het raam bij de familie B. van der Veer op de Kerklaan 6… 
Na de geboorte van Mees op 18 juni 2024 is dit bord nog vele maanden blijven hangen… 
 
En bij Levi, geboren op 24 juli 2024 bij de familie A. van der Meer aan de Lageweg 38….   
De redactie hen allen heel erg hartelijk feliciteert! 

 
 

Wist je dat… 
 

Er begin augustus bij Marien en Annette Vane-Lenos een bijenvolk 
werd ontdekt…..? 
Dit bijennest in de zonnebloemen werd aangetroffen…. 
Karin Buytels deze heeft opgehaald….  
De insecten nu bij het museum Goemanszorg in Dreischor overwinteren…. 
En komend voorjaar, als zij de winter overleven, weer naar Sir worden teruggebracht… 
 
 

Wist je dat …. 
 

De familie Vane in de Dorpsstraat een boomvak “geadopteerd” had…? 
Omdat de Vrouwenmantel niet aansloeg op die plek… 
Zij zelf maar plantjes onder de boom hebben geplant… 
Zoals Geluks-klaver, Schoenlappersplant, Slaapmutjes … 
Dit nogal wat voeten in de aarde had….? 
Vandaar dit zelfgemaakte “bord” om vooral niet te wieden….! 

 

Wist je dat …. 
 

Er in het dorpshuis een rolstoel staat die je ook af en toe gewoon mag lenen…? 
Als je bijvoorbeeld slecht ter been bent en toch aan wilt schuiven tijdens het eten of met de bingo….? 
Dit niet bij iedereen bekend is…. 
Maar door dit berichtje nu misschien wel….. 
 
Wist je dat….. 
 

De bramenstruiken bij de Staert en tegenover Koos Hanse aan de Dillingsweg…  
Geen vruchten hebben gedragen dit seizoen…? 
Dit kwam door het rigoureuze snoeien van het Waterschap…. 
En het overwoekeren door de zeer snel groeiende Haagwindes aldaar….. 
 
Wist je dat …. 

 
Marianne Vane onlangs vogeltjes heeft betrapt …..? 
Dit Puttertjes (een vinkensoort) bleken te zijn…. 
Deze diertjes bij haar overbuurman Nick Ball in een gele plant de zaden zaten te 
snoepen.… 
Het filmpje dat zij van hen maakte helaas hier niet kan worden afgebeeld…. 
Vandaar deze, van internet geplukte, gratis afbeelding van dit vogeltje… 

 
Wist je dat … 
 

Er een aantal inleverpunten in de buurt zijn…. 
Waar gebruikt frituurvet ingeleverd kan worden (met het oog op de oliebollen…) 
Zoals bij de Jumbo in Nieuwerkerk of in Oosterland bij de fam. Koppert aan de Korte Weststraat 1… 
Of bij de Kinderboerderij van het Gors in Zierikzee…. 
 
Wist je dat …. 
 

Er hier in Sir inmiddels ook olijven en zelfs vijgen groeien….? 
De planten in de bloembakken bij Ad en Petra deze vruchten droegen…. 
Of ze eetbaar waren? Ja, want de redactie heeft er enkele van opgegeten 
en zij is er, tot op heden, niet ziek van geworden…. 
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Wist je dat … 
 

Er afgelopen september verkeersmaatregelen in ons dorpje zijn gesignaleerd…?  
Er stoplichten waren neergezet bij de Bredeweg…. 
Dit vanwege het verder aanleggen en aansluiten van elektrakabels vereist was… 
Sir wellicht nu nog snellere internetdiensten zal hebben…. 
 

Wist je dat … 
 
Deze zonnebloem bij Ad Jongmans en Petra IJzelenberg heel veel 
bloemknoppen had…? 
Elke steel wel 4 knoppen had…  
de redactie de tel kwijt raakte toen ze de bloemen wilde tellen…. 
Maar prachtig was deze plant zeker… 

 
 
 

 

Wist je dat…. 
 

De kerktoren door Monumentenwacht onder handen was genomen…..? 
de windvaan daarna enige tijd was verdwenen…. 
Was hier sprake van diefstal….? 
Of zou de verf nog niet droog zijn geweest….? 
Gelukkig staat de windvaan nu weer fier in de top… 
 

Wist je dat…. 
 

Vlinderstruiken niet alleen bloeien in de kleuren paars, lila of wit …? 
Maar ook in de kleur geel..? 
Deze plant aangetroffen werd langs de Weg door het Dijkwater….. 
Aan de rechterzijde als je richting Dreischor rijdt….. 
Kijk maar naar de foto van deze plant die in deze Sirene op pag. 3 staat… 
 

Wist je dat…. 
 

Het misschien dit najaar toch niet zo’n slecht perenjaar is geworden….? 
De foto hiernaast een iets ander resultaat toont …. 
Want aan deze perenboom hing een overdaad aan peertjes….. 
 

Wist je dat…. 
 

De ingezaaide bloemen in het dorpsbosje toch niet zo geslaagd was….? 
Het vele onkruid daar namelijk véél harder groeide…. 
Waardoor er slechts hier en daar een bloempje zichtbaar was…. 
Het misschien beter zou zijn om op die plek dan ook maar fruitbomen neer te zetten…? 
 

Wist je dat… 
 

De 2 bomen op de ijsbaan ter herinnering aan onze twee 100-jarige oud dorpsgenoten … 
niet goed zijn aangeslagen vanwege teveel zand bij hun wortels …..? 
Deze nu door de gemeente zijn afgezaagd in de hoop dat ze volgend jaar wel opnieuw aanslaan…. 
Tegelijkertijd zijn de onleesbare bordjes vervangen… 
Maar de boom van mevrouw Fluijt-Hoogerhuis is nu van de heer J. Fluijt en andersom…. Stom foutje…? 
 

Wist je dat …. 
 

Peter Hanse al 35 jaar bij de brandweer in Bruinisse zat…..? 
Hij dankzij dit jubileum nu een brandweerpunt in Sirjansland heeft gekregen….? 
Zijn collega’s dit op een heel ludieke wijze hebben verzorgd…. 
De foto’s van die bijzondere gebeurtenis ook in deze Sirene staan…. 
De redactie Peter hartelijk feliciteert! 
 
 

Wist je dat…. 
 

De Dorpsraad nog steeds plek heeft voor 3 enthousiaste bestuursleden…..? 
Ben jij een meedenker of een doener, dan is dit absoluut jouw kans…! 
Meer informatie? Zie pag. 4 van deze Sirene. 
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Bericht vanuit het dorpshuis:  
 

Ons dorpshuis heeft, zoals de meeste mensen al weten, twee ruimtes (een grote – en een kleine zaal) die u 
ook kunt u huren voor bijvoorbeeld een jubileum, een verjaardag, een herdenking of anderszins.  
Met Christa Stouten kunt u uw wensen vooraf bespreken. Ook kan zij u vertellen wat de kosten hiervan zijn 
en welke data beschikbaar zijn. Zij is te bereiken op: 0111 64 23 85 of per mail: hstouten@zeelandnet.nl 
 

Natuurlijk zijn er vaste Sirse bijeenkomsten in het dorpshuis zoals openbare - en besloten vergaderingen van 
de Dorpsraad en van Sir Vooruit.  
 

Voor alle nieuwe inwoners zetten we alle bijeenkomsten in het dorpshuis  nog even op een rijtje: 
 

Maandagmiddag & – avond : Dru yoga door Heleen de Hulster- op ’t Hof. Zie de adv. in deze Sirene. 
Dinsdagmiddag   : Schilderclub vanaf 13.30 uur 
Dinsdagavond   : Gymles van Mariëlle Baron 
Woensdagmiddag  : Klepmiddagen vanaf 14 uur (data worden vooraf bekend gemaakt) 
Woensdagavond  : Eten in Sir (ook deze data worden vooraf meegedeeld) 
Zaterdag   : Bingo (data worden vooraf bekend gemaakt),  

  Intocht Sinterklaas 30 november 2024 
Zondagochtend   : Crèche voor de kinderen tijdens de kerkdiensten 
 

Bloemschikken wordt incidenteel verzorgd door Esmee van der Panne. Deze informatie 
vindt u aangeplakt op het raam van het dorpshuis evenals andere bijeenkomsten.  
 
 

Heeft u ook een idee om het gebruik van het dorpshuis te bevorderen, laat het Christa 
weten. Zo houden we ons dorpje met zijn allen gezellig en leefbaarder! 
 

Collecteopbrengst  
De collecte voor de Nierstichting heeft € 269,48 opgebracht.  
De collecte voor St. Dierenasiel bracht € 292,80 op waarvan € 169,90 in ons dorp. Alle collectanten én gulle 
gevers heel erg hartelijk dank!  
  
In de wolken ….. 
Kijkt u ook weleens omhoog naar de lucht? Soms ontstaan daar wolken met geweldig mooie vormen.  
Deze foto heeft de redactie ontvangen van een dorpsgenoot. De naam van de fotograaf is bij de redactie 
bekend.. 
 
 
 
 
 
 
      
     
 

 

Heeft u zelf ooit een mooie lucht gefotografeerd in onze omgeving en wilt u deze ook in de Sirene plaatsen? 
Laat het ons weten. Misschien staat de volgende keer uw foto dan wel op deze pagina.  

Advertentie 
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Oud en nieuw 

Op deze zwart/wit foto links hieronder ziet u de woning aan de Lageweg uit 1964. Deze Bogaarswoning is 
gebouwd door timmerman dhr. Bouterse. Bedankt Ingrid Krabbe voor deze foto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto rechts staat diezelfde woning zoals u die tegenwoordig kent van de familie J. Stouten aan de 
Lageweg. 

Heeft u zelf ook een oude foto van uw woning of een andere woning in Sir die wij mogen plaatsen en 
weet u wanneer deze foto is genomen? Laat het ons weten. U krijgt deze foto uiteraard zonder meer 
retour. Alvast hartelijk dank. 
 

Vertaling van snelcursus Zeeuws in het Nederlands Oplossing van pag. 11. 
 Heeft zij nu ook nog koorts….? 
 Dat heb ik uit de Nieuwsbode (dat heb ik gezien/gelezen) 
 Even roken. Dat doe je maar in je eigen tijd! *) 
 
Spreekwoorden en gezegdes Oplossing van pag. 11. 
 Gewoonte worden (zwang is gang of beweging) 
 Niet bij de groten en niet bij de kleinen horen  
 Eenvoudig eten is gezond 
 
 

Advertenties 
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De Kookpen door Niels van der Veer: Vruchtenslofjes 

 
Benodigdheden: 
Sloffenringen mini   
250 gr bloem 
2 tl bakpoeder 
180 gr roomboter 
100 gr suiker 
80 gr lichtbruine basterdsuiker  
citroenrasp 
¼ tl zout 
1 eidooier en 1 ei 
150 gr amandelspijs 
Kaneelpoeder of speculaas-/koekkruiden 
Bakspray, huishoudfolie  & spuitzak 
 
Monchouvulling: 
400 gr MonChou (kleine zilveren pakje) 
1,5 tl vanille extract 
250 ml slagroom 
80 gr poedersuiker 
Een blik kersen of aardbei (bijv. Hak) of vers fruit. 
 

Kneed de bloem, bakpoeder, 180 gr boter, 100 gr suiker, lichtbruine basterdsuiker, eidooier, citroenrasp en 
zout tot een samenhangend geheel. Verpak het deeg in huishoudfolie en laat dit minimaal 1 uur rusten in de 
koelkast.   
 

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Meng de spijs met het halve of hele ei om het wat dunner te 
maken: het moet nl. wel smeerbaar worden. 
 

Rol het deeg op een bebloemd werkblad uit tot een lap van 5 mm dik. Druk met een sloffenringetje plakjes 
deeg uit de grote lap. Vet de overige sloffenringetjes in en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat. 
Leg de deegplakjes in de sloffenringen. Verdeel het spijsmengsel met behulp van een spuitzak over het 
midden van de deegplakjes. Zorg dat je de zijkanten vrijhoudt, zodat het deeg daar tijdens het bakken mooi 
kan rijzen. Bak de sloffenbodempjes in ca. 20 minuten gaar. Verwijder de sloffenringen direct na het bakken 
en laat de minislofjes afkoelen. 
 

Maak inmiddels de Monchouvulling. Als de slofjes zijn afgekoeld kan je deze d.m.v. een spuitzak op de 
slofjes spuiten. 
 

Maak het gebakje af met vers fruit of met vlaaifruit uit blik. Veel bakplezier! Vriendelijke groet Niels (& Esmee 
van der Veer) 
 

   Tamara van der Veer Ik geef de kookpen door aan:
 
 

Advertentie  
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Puzzel           

 

 
 

 

 

 

 

Advertenties  
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Sir Vooruit  

Hallo lieve vrienden van Sir Vooruit! 
  
Welkom bij deze aflevering van de Sirene. Als we terugkijken naar de vorige Sirene 
hebben we een aantal activiteiten gehad.  
 

Vrijdag 30 augustus werd de 21e editie van de Sirse Dorpsbarbecue gehouden. We hebben van een 
heerlijke warme zomerse dorpsbarbecue mogen genieten. Het plein achter de voormalige school blijkt toch 
keer op keer een leuke mooie plaats te zijn waar dorpsbewoners samen met elkaar het einde van de 
zomervakantie kunnen vieren met het allerleukste evenement van de zomer .  
 

Op zaterdag 30 november was Sinterklaas weer op Sir. Echter, Sinterklaas kwam te laat. De 23 kinderen 
waren al een tijdje aan het wachten op Sinterklaas. Een van de Pieten wist dat Sinterklaas ergens onderweg 
was met een grote rode auto met zwaailampen en veel geluid. De kinderen zeiden toen dat dat wel een 
brandweerauto moest zijn. En toen hadden de Pieten een slim plan dat ze buiten het Dorpshuis een klein 
vuurtje maakten waar een brandweer wel op af móést komen. En dat lukte! Toen Sinterklaas er wél was kon 
het grote kinderfeest beginnen.  
 

December 2024. Weer schrijven we dat de stop in de ijsbaan is gestopt. En moedertje natuur gaat er goed 
voor zorgen dat de ijsbaan weer netjes volregent. Nu maar hopen dat het flink gaat vriezen! 
 

Voor 2025 heeft Sir Vooruit alweer een tweetal activiteiten op het programma staan: Zaterdag 18 januari 
2025 er is een Sirse Bingo. Kom! Het is echt leuk en er zijn leuke prijzen te winnen. Op zaterdag 22 maart 
2025 organiseren we weer een Winter-Lente-feest. Beide feesten zijn in het Dorpshuis. De aankondigingen 
volgen nog via de bekende oranje nieuwsbrieven. Leuk! 
 

Wil je Sir Vooruit ook een keertje komen helpen? Dat zouden we heel leuk vinden! Mocht 
iemand zin hebben om ons team te versterken laat het ons dan alsjeblieft weten. Groot, klein, 
dik of dun, man of vrouw, vader of moeder, jongen of meisje, maakt allemaal niet uit. We zijn 
blij met elke hulp die we kunnen krijgen.  
 

Tot de volgende Sirene! 
 
Sir Vooruit 
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Kleurplaat 
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AED in de Dorpsstraat 
 
 
 

 
 
 

 
Het AED- (Automatische Externe Defibrillator) apparaat hangt in de Dorpsstraat bij de ‘oude smederij’  
tussen de lindenbomen en is in het donker door knipperende Led verlichting gemakkelijk te vinden. 
 

 
Overzicht van de mensen in Sir die deze AED kunnen bedienen:  
 

 

Richard Ahrens H. de Vliegerhof 1  06 12 91 00 16 
Jessica Ahrens H. de Vliegerhof 1  06 40 63 55 77 
Marjan van den Anker Sportweg 16 64 34 72   06 45 37 5412 
Dirk Fluijt Sportweg 2 64 21 08 06 36 33 49 37 
Marcel Beljaars Lageweg 5  06 46 74 14 71 
Sjanie Giljam Lageweg 12   06 13 69 50 86 

Tonny Hammink jr. Zandweg 4 64 19 89 06 53 60 42 75 

Marianne Harmsen Lageweg 5  06 21 59 25 72 

Adrie de Jonge Grevelingenstr. 30 64 34 76   
Jacqueline Kik-Stouten Dillingsweg 20 64 27 84 06 12 52 38 72 
Annelies Oomen Noord Hogeweg  6 48 33 32 06 23 34 19 61 

Wilma en Cees Struijk Dorpsstraat 15 64 13 72 06 55 81 00 73 
Anne de Valk-Bij de Vaate Lageweg 9   06 50 51 71 09 
Peter Wilmans H. de Vliegerhof 6 64 11 40 06 53 28 04 14 

Ton Wingelaar H. de Vliegerhof 3 72 03 45 06 53 40 10 91 
 
Heeft u een geldig reanimatie/AED certificaat?  
Meldt u dan aan als burgerhulpverlener via www.hartslag.nu  
 
 

 

 
Advertentie door donateur 
 

 
 
 

 

 
 

 
Oog voor voedsel, hart voor mensen... 
 
 

 
De Voedselbank Schouwen-Duiveland is een ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instelling. Dit betekent dat uw gift onder voorwaarden 
aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.  
Het banknummer is: NL 75RABO 011.8180.401.  
 
 
Namens de Voedselbank, hartelijk dank voor uw gift! 
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Advertenties 
 

           YOGA IN SIRJANSLAND 
 
 
 
 

Je bent van harte welkom om mee te doen met yoga in het dorpshuis van Sirjansland.  
DRU-yoga is zeer toegankelijk, dynamisch en altijd onder muzikale begeleiding. 
 
De lessen zijn in het dorpshuis op maandag van 15.45 - 17.00 en van 19.30- 20.45 uur. Probeer eens 
een gratis proefles.  
 
Voor meer info: Tel. 06 40 45 27 26 Heleen de Hulster-op ‘t Hof 
Of kijk op mijn site: yogaheleen.nl 
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Beste sponsors/adverteerders, de tarieven voor de advertenties in de Sirene worden met 
ingang van 1 januari 2025 verhoogd. Meer informatie hierover ontvangt u per mail. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Foto Marianne Vane 
 
 
 

Redactie 
 
Marianne Vane   tel 06 21 99 38 96 
Joke Goudzwaard tel 64 41 61 
 
 
 
Colofon 
De Sirene is een uitgave voor de inwoners van Sirjansland en verschijnt 2x per jaar in een oplage van  
180 stuks.  
 
U kunt “De Sirene” ook online bekijken via de site van de dorpsraad: www.dorpsraad-sirjansland.nl  
De Sirene wordt financieel mogelijk gemaakt door de dorpsraad van Sirjansland en onze sponsors  
en adverteerders. 
 


