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Redactioneel

Geweldig, wat een reacties op onze enquéte uit het vorige krantje.
Hartelijk dank hiervoor!
Ruim 95% van de Sirse lezers is positief over ons krantje.

Ook zijn er hele leuke idee&n ingediend, zoals het schrijven van een
column. Maar wie was dat??????? Maak U bekend s.v.p.

Wij staan open voor alle nieuwties en suggesties, lever maar in die
kopij. Pak de pen, het toetsenbord of de telefoon, stop hetinde
brievenbus of mail het naar dorpskrantsirene@hotmail.com.

De deadline voor het krantje van oktober is 1 septemberl

Deze sirene bevat naast de gebruikelijke rubrieken o.a.:
Wetenswaardigheden over politie werkzaamheden.

Verder een berichtje van het Rode Kruis Afdeling Duvelant, over
een A.E.D. en nieuws over het “schelpen strandje”. .
Wat doet het vogelgriepvirus met een “kippenfan”?

Er gaat een enorme verbouwing plaatsvinden aan onze school,
Gerard vertelt ......

Sir Vooruit ligt een tipje van de sluier op over het programma van
koninginnedag.

Belevenissen van een puppy en nog veel meer.

Kortom, de Sirene is nog nooit zo dik geweest. Ga er maar voor
zitten, heel veel lees plezier!




Bedrijvigheid

Historie bedrijf familie Neele

Op 2 september 1958 betrokken A.M. Neele en H.E. Neele-

“Nieuwland samen met hun drie kinderen, Jan, Piet en Wilma het
pand aan de Sportweg 12, waar op dit moment Jan Neele woont.
Later werd Nanny op dit adres in Sir geboren. Het pand was van
origine een boerderij waar de familie van Hoeve heeft gewoond en
hun boerenbedrijf heeft uitgeoefend. Na de watersnoodramp vertrok
de familie Van Hoeve naar de Noordoostpolder om daar het
boerenbedrijf voort te zetten.

Van 1953 tot 1958 heeft het huis en bedrijf leeg gestaan, met dien
verstande dat na de ramp het huis een tijdje is gebruikt om les te
geven, omdat de school na de ramp nog niet hersteld en bruikbaar
was.

De eerste 10 jaar was het bednjf voornamelijk gericht op de
productie van bloembollen, met name gladiolen, later ook tulpen,
men teelde zelf en behandelde ook de bollen voor de vele tientallen
onderemers die deze teelten destijds in hun bouwplan hadden Op
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enig moment telde het eiland meer dan 150 bloembollenkwekers,
voornamelijk kieinere bedrijven.

Nadien werd gestart met de productie van andere bloembol
gewassen zoals tulpen, lelies enz., echter door het gebrek aan zoet
water voor de beregening zijn deze gewassen nooit op grote schaal
gekweekt.

Al vanaf het begin is er aandacht en interesse geweest voor de
export van de bloembollen, met als eerste klant een grote koper uit -
Egypte in 1960, destijds nieuws wat zelfs nog in de krant kwam,
zeker indien. het bezoek betrof uit bijvoorbeeld Egypte of de
Verenigde Arabische republieken.

In de 60 en 70 er jaren werden vrijwel alle werkzaamheden met de
hand verricht, met name in het najaar was het met het drogen, pellen
en export gereedmaken van de bollen een erg drukke

tiid. Volgens de loonlijsten van deze jaren waren meer dan 150
mensen werkzaam tijdens het seizoen. Naarmate het werk meer
machinaal kon worden uitgevoerd werd de teelt steeds meer
overgenomen door specifieke kweek bedrijven en werd de
overschakeling naar een vrijwel volledig exportbedrijf geleidelijk een
feit.

Met name de bestemmingen waar andere exporteurs uit Nederland
niet intensief werkzaam waren, werden als speerpunten van de
export ontwikkeld. Eind 1970 werden al bollen verkocht in Korea,



China, Japan en Rusland, gevolgd door
Indonesié en de

Filippijnen, bestemmingen waar vrijwel
niemand heen ging vanwege de
problematiek van de communicatie en
reistijd. De reistijd van de eerste
bezoeken aan Korea en Japan
bijvoorbeeld duurde tussen 30 en 40
uur, met soms meer dan 7
tussenlandingen en overstap- plaatsen.
Voor wat betreft de communicatie was
men aangewezen op de communicatie per post en telex, de fax was
een uitkomst.

In de 80 en 90 er jaren zijn ook diverse projecten uitgevoerd in het
kader van ontwikkelingshulp. Begin 2000 is de export tak
overgenomen door Barry en Emiel, Jan Neele heeft de activiteiten in
de dienstverienende sector verder ontwikkeld. Met name projecten
in ontwikkelingslanden zoals India, Sri Lanka en Pakistan vragen
veel aandacht met trainingen in Nederland, maar voormamelijk ter
plaatse.

Naast de diverse bedrijffsmatige ontwikkelingen is ook de
ontwikkeling van ons stukje Sir in de loop der jaren doorgegaan,
hadden wij meer dan 40 jaar lang uitzicht op de schapen en het
paardrijden op het weitje van Cees Struik, nu hebben we uitzicht op
de nieuwbouw, dit in het belang van het dorp en een optimale
ontwikkeling waarbij het algemene belang voorrang heeft op het
individuele belang, alleen dan is een optimale ontwikkeling van ons
dorp mogelijk.

Zolang Sir maar in beweging blijft, blijft het een toekomst hebben
waar we samen de verantwoordelijkheid moeten dragen, een ieder
op zijn eigen manier.

Jan Neele.



Geachte inwoners van Sirjansland,

Het Rode Kruis afdeling Duvelant wil graag in uw dorp een A.E.D.
plaatsen. Een A.E.D. is een Automatische Exterme Defibrillator.
‘Dit apparaat wordt gebruikt bij een acute hartstilstand.
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Wanneer u een hartstilstand constateert bij b.v. familie, buren,
kennissen of voorbijgangers, dan belt u 112. Echter voordat een
ambulance bij u in Sirjansland ter plaatse is, zijn we ca. 20 minuten
verder. Wanneer er in deze 20 minuten niets gedaan wordt kan dit
voor het slachtoffer fataal zijn.

Met een aanwezige A.E.D. kunt U direct ter plaatse hulp bieden.

Wij willen als Rode Kruis dit graag aan u uitleggen tijdens de
openbare dorpsvergadering van 4 april a.s.

U kunt op ons rekenen, wij rekenen samen met de dorpsraad op u.
Tot ziens.

Rode Kruis afdeling Duvelant

C.C.M. van der Wekken-Deurloo

Noordstaat 16
4311 EG Bruinisse
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Sir Vooruit in 2006

Zoals iedereen — als het goed is — al in onze
Nieuwsbrief heeft kunnen lezen zijn we weer aardig
wat van plan in 2006! Uiteraard kunnen we dit niet
alleen, dus ook dit jaar hopen we weer op veel extra
vrijwilligers waar nodig!

Een voorjaarsactiviteit die we als Sir Vooruit zeker
gaan doen is onze ‘pipokar’ verder opknappen. Ook
daar kunnen we wel de nodige vrijwilligers gebruiken!
En eigenlijk zoeken we nog 1 of meerdere sponsors
en handige Nico'’s die het dak van onze kar kunnen
vernieuwen. Het is dat de kar nu droog staat, maar
geloof ons; het dak is zo lek als een mandje! Dus
sponsors, draag je Sir (Vooruit) een warm hart toe?
Sponsor ons dan en bel Frans Parrin (641087). Ben
je handig en wil je helpen klussen? Neem dan ook
contact met ons op of loop even bij een van ons langs
(H. de Viiegerhof 1, 2, 3, Sportweg 9, 9a en
Oudendijk 7) In het voorjaar plannen we een of
meerdere dagen (met veel zon en de nodige
verfrissingen) en dan gaan we de kar verder
opknappen. Wellicht dat we dan ook de Sirse jeugd
eens met de verfkwast in de weer kunnen laten gaan?

Omdat 30 april dit jaar op zondag valt, zal
Koninginnedag op zaterdag 29 april gevierd worden.
Sir Vooruit heeft deze keer een programma
verzonnen wat iets anders is dan anders. Ook al
zullen de meeste van jullie wel wat herkennen; nieuw
is in ieder geval dat we op vrijdagavond gaan starten.
De bedoeling is dat we Koninginnedag inluiden met
een heus kampeerfestijn! De kampeeriocatie wordt
nog vastgesteld, maar zeker is in ieder geval dat we
de kampeerders met tent en kampeerspulien om



18.30 uur verwachten. Zodra het donker wordt zal er een mooi
kampvuur gemaakt worden. We willen hierbij alvast een oproep doen
voor muzikanten (klein en groot) die de sfeer er rond dit kampvuur
goed in weten te brengen (wat gitaarspel bijvoorbeeld). ledereen is
welkom; jong en oud! Ook de heel kleine Sirfjanslanders (t/m 8 jaar)
zijn welkom, al geldt voor deze groep wel dat kamperen alleen onder
begeleiding van de ouders kan. Uiteraard zullen er de nodige
huisregels opgesteld worden om dit eerste Sirse kampeerfestijn een
succes te laten worden. Maar we verwachten eigenlijk dat iedereen
er, net als wij, een vooral gezellige avond van wil maken!

Na een — ongetwijfeld — ietwat onrustige nacht op het
kampeerterrein, gaan we zaterdagmorgen vroeg op om zo rond
08.00 uur met alle kampeerders aan de ontbijttafel te zitten.

’s Morgens hebben we de oude traditie van oranje tompouces en
oranjebitter bij de Schollekop. Daama komt de Oosterlandse fanfare
om de feestelijke aftrap te doen voor het verdere
zaterdagprogramma. De afgevaardigde van de gemeente zal het
officiéle gedeelte voor diens rekening nemen en daarma worder) de
ballonnen opgelaten.

Met de fanfare voorop zal dan ook dit jaar weer een sliert met
prachtig versierde fietsen en karren door het dorp gaan!



Een objectieve jury zal dan voor de moeilijke keuze staan een
prijswinnaar bekend te maken.

En uiteraard gaat er ook dan weer iemand voor het ‘vlaggen’ blij
gemaakt worden met een overheerlijke taart!

ledereen krijgt dan de kans om even wat te eten zodat we 's
middags fris kunnen starten met een heuse vossenjacht! Wie de
vossen zijn, dat blijft geheim en de route? Ook dat houden we nog
even onder ons. Daarna is het tijd voor de eerste echte Sirse
vrijmarkt . Dus begin alvast maar spullen te verzamelen en zolders
-en garages af te struinen voor ‘ rommel’ wat toch al jaren niet meer
gebruikt wordt!

Gedurende de vrijmarkt zullen de prijswinnaars bekend worden
gemaakt van de vossenjacht.

En dit jaar gaan we weer eens goed uit pakken met het Rad van
Fortuin. We willen het in de Dorpsstraat goed gezellig maken, dus
het geheel zal omlijst worden met muziek. En ja, er mag gedanst
worden, door jong en oud! En wat ons betreft mag het dan best nog
wel een paar uurtjes heel gezellig blijven in de Dorpsstraat.

Er zal begin april nog een Nieuwsbrief rondgestuurd worden met het
uitgebreide programma en de tijden. Onderaan de Nieuwsbrief zal
een strookje te vinden zijn, waarop aangegeven kan worden wie er
mee gaat kamperen en welke ouders er bij zullen zijn. Aanmelden is
noodzakelijk, want we moeten wel weten voor hoeveel personen er
zaterdagmorgen een ontbijtie moet komen!

Na zo’'n programma voor Koninginnedag, zou je bijna vergeten dat er
nog meer op de planning staat voor 2006!

Op 12, 13, 14 en 15 juni is het weer Avondvierdaagse.

Het zou leuk zijn als we als klein dorp zeer massaal met zijn allen
mee zouden lopen. Een paar vilaggen met ons dorpswapen,
wandelschoenen aan en lopen maar! Zet het alvast in de agenda’s
en begin zo rustig aan de kilometers wat op te bouwen. In één van
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onze volgende Nieuwsbrieven zullen we er meer over vertelien.

De maanden juli, augustus en september zijn, qua activiteiten,.altijd
rustig. Velen van ons zijn dan op vakantie of vieren thuis lekker
vakantie (want met zo’n mooie omgeving hoef je niet altijd weg,
toch?). Toch gaan we aan het eind van de zomer zeker weer een
dorpsbarbeque organiseren; de datum hoort u nog van ons.

Eind oktober wordt weer het jaarlijkse herfst- en pompoenfeest
georganiseerd. We zullen weer samen met u een sfeervolle avond
organiseren met veel pompoenen, griezelige kostuums en veel
lichtjes! We houden jullie uiteraard op de hoogte van de datum en de
activiteiten.

Eind november komt Sint Nicolaas ons dorp weer met een bezoek
vereren. We hebben begrepen dat de hoofd- en hulppieten al druk
bezig zijn om er ook dit jaar in Sirjansland weer een leuk feest van te
maken! ’

Tot slot, mocht iemand nog iets leuks weten voor 2006 (of volgende
9



jaren), laat het ons weten. Sir Vooruit is er voor de Sirjansianders (en
de mensen die zich Sirjanslander voelen).

Groeten van Sir Vooruit,
Wim, Jessica, Ton, Frans, Ellen & Petra.

Wim Mulders 481767
Jessica Ahrens 642155
Ton Wingelaar 647117
Frans Parrin 641087

Ellen Westerbeek 644432
Petra van der Zande

e-mail Sir Vooruit: sirvooruit@zeelandnet.ni
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~ Sirjansland - Yuzhno Sakhalinsk
Even kort vertellen wie wij zijn.

Wij zijn betrekkelijk nieuwe bewoners in Sir en hebben ons per
december 2002 hier gevestigd. Wij zijn niet Zeeuws maar leven al
sinds 1973 in de regio, zijn begonnen op Flakkee en na enkele
malen voor mijn werkzaamheden voor Shell in het buitenland te
hebben gewerkt toch steeds weer terug naar deze prettige en rustige
omgeving.

Sinds 1 oktober ben ik aan het werk in Rusland en wel in een zeer
noordelijk deel genaamd Sakhalinsk, dit is een eiland 2 maal zo
groot als Nederland en is te vinden in de atlas even boven Japan.

Het leven hier is zoals je wel zou verwachten, anders dan in
Nederland en door het klimaat ziet alles er ook heel anders uit. Op
het eerste gezicht is alles een beetje grauw omdat het opfleuren

waarschijnlijk toch weinig zin zou hebben, want in de lange winters is
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alles afgedekt met sneeuw zodat er maar één overheersende kleur
is, wit met natuurlijk de min of meer smerige sporen van het
noodzakelijke verkeer.

Dat verkeer is trouwens een mengelmoes van oude, Russische en
modemne Japanse auto’s. Alhoewel er in Rusland ook rechts gereden
wordt en de bestuurders dan ook links in de auto behoort te zitten is
het straatbeeld toch anders. Doordat nieuwe auto’s voor de
overgrote meerderheid van de bevolking niet haalbaar is word 75 %
van de auto’s 2% hands vanuit Japan ingevoerd waar men links rijdt.
Het is dus een vreemde gewaarwording om zoveel bestuurders aan
de “verkeerde “kant te zien zitten.

Het overige straatbeeld is dat veel mensen zich lopend, en soms
behoorlijk ver weg verplaatsen, natuurlijk zijn er wel bussen maar of .
die nou wel zo regelmatig gaan dat is nog maar de vraag. Wel is er

een ingewikkeld systeem van kleine busjes, die soms een nummer
hebben en die stoppen op plaatsen waar de inzittenden er uit willen .
om eventueel over te stappen in een volgend busje, die weer een

ander woonwijk bediend. Vraag mij nu niet hoe het in elkaar zit maar *
het werkt wel voor de lokale bevolking, de kosten worden in het busje
voldaan en zijn waarschijnlijk niet zo hoog.

De natuur is op zich prachtig met veel wild, ja tot aan bruine beren
toe, maar het eiland is meest bekend als leverancier van zalm die
hier zeer goed gedijt in de (nog) heldere wateren van het eiland. In
de korte zomer doen heel veel inwoners hun best om met bloeiende
planten toch wat vrolijkheid te verzorgen en bij mijn aankomst in
oktober zag ik dan ook veel herfstbloeiers zoals chrysanten en asters
maar ook najaarsbolien.

De bomen waren nog prachtig vol en groen maar gezien de snelle
seizoensverandering is het verbazend om te zien hoe snel de kleur .
veranderd en de bladen van de bomen vallen.

De eerste sneeuw in de hoger gelegen heuvels is ook al gevallen en
dat schijnt voor de mensen een teken te zijn om zich van de ene op
de ander week, anders te gaan kleden .
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Weg met de dunne jasjes en korte mouwen en over naar de winter
mode. Het modebeeld is boven verwachting en volgens hen die het
kunnen weten geven de mensen hier behoorlijk veel geld uit aan
modieuze kleding waardoor iedereen er ook goed verzorgt uitziet.

Verder is de zorg voor het milieu van zeer groot belang, er is ook
regelmatig op de lokale televisie en in de kranten aandacht voor de
werkzaamheden die hier door Shell worden uitgevoerd wat ook wel
in de Nederlandse media naar voren is gekomen en wordt
aangevoerd door wereldwijde milieu organisaties .

Meer naar het noorden van het eiland, waar de zee voor 6 tot 7
maanden volledig bevroren is, leven nog een aantal ( nog maar 30
tot 40 ) walvissen die hier hun paringsgebied hebben en daardoor
zeer op rust gesteld zijn omdat er anders niet voor nageslacht
gezorgd kan worden. Dit heeft er ook voor gezorgd dat de
werkzaamheden die Shell en de overheid hier uitvoeren voor
behoorlijke vertraging hebben gezorgd omdat de transportleidingen
in een grote boog, op de zeebodem, om de walvisgronden heen
gelegd gaan worden.

Ook deze werkzaamheden kunnen-natuurlijk alleen maar uitgevoerd
worden buiten de winterperiode en voor dat de waIvnssen in die
wateren aankomen.

Wat houdt de mensen nu zoal bezig in dit deel van de wereld?

Het moet gezegd worden dat er veel aandacht gegeven wordt aan
culturele zaken zoals muziek, concerten waar het publiek verrassend
gemengd is en jong en oud, arm en rijk zich naar toe begeeft op de
vrije zaterdag avonden.

Daarnaast is ook het bioscoopbezoek naar mijn mening beter dan in
Nederland want op mijn dagelijkse wandel van kantoor naar mijn
tijdelijke hotel kamer, bij het vallen van de avond, zie ik dagelijks
grote hoeveelheden wachtenden in de rij staan.

Ook zijn er reclameborden die aangeven dat er voorstellingen zijn
voor toneel en opera.

Verder is het leven er iets harder dan in ons land want men moet erg
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voor zich zelf opkomen. Er ook is op uitgebreide schaal kleine
criminaliteit gemeld waar de mensen zich met allerlei middelen,
verzwaarde deuren en sloten tegen beschermen.

Er is geen echte armoede maar onderhuids kan dat anders zijn.
Door de huidige economische ontwikkelingen zijn er wel direct zaken
die de gemeenschap ten goede komen, doordat de stad op
uitgebreide schaal wordt aangepakt en er overal aan de gevels wordt
gewerkt en ook de bestrating heel veel aandacht krijgt.

Die aandacht richt zich hoofdzakelijk op de voetpaden omdat daar
veel gebruik van wordt gemaakt.

In de hele stad, en ook daarbuiten zijn de wegen voor het verkeer
mede door de strenge winters nou niet bepaald vlak te noemen, er
vallen grote gaten in het asfalt door de vorst. Het verkeer kronkelt
zich daarom heen.

Maar het opknappen van deze zaken vind men, terecht van minder
belang want als er een laag sneeuw opligt dan is het niet meer
zichtbaar en worden door sneeuwschuivers toch viak gehouden
waarna er zand of klein grind gestrooid wordt zodat er nog zonder al
te veel glijpartijen gereden kan worden.

Ik heb nagevraagd hoe diep de vorst hier in de grond zou trekken en
dat blijkt, schrik niet wel eens TWEE meter te kunnen zijn in echt
strenge winters wanneer de temperatuur zich tot -30 graden Celsius
laat zakken.

De gemiddelde wintertemperatuur voor Sakhalinsk wordt door de
overheid opgegeven als -24 graden Celsius en de gemiddelde
zomertemperatuur steekt daar erg tegen af met 15 graden Celsius
maar er zijn uitschieters die ook afgelopen zomer nog werden
ervaren, namelijk 30 graden Celsius.

Denk nu niet dat ik bovenstaand allemaal zeif heb nagevraagd bij de
'Russische collega’s die ik heb, want de communicatie is nog lang
niet viekkeloos aangezien mijn Russisch op een zeer laag peil is en
ik de grootste moeite moet doen om het alfabet in mijn hoofd te
krijgen. Dat alfabet heeft 33 karakters, waarvan 10 klinkers en 21
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medeklinkers maar ook 2 aanduidende karakters die aangeven
wanneer een letter hard danwel zacht klinkt of zelfs helemaal niet te
horen is.

Daarnaast is het voor de Russen ook moeilijk om in een andere taal
( engels) te leren praten en lezen omdat de voor hen vertrouwde
leestekens plotseling een heel ander kiank hebben. Als voorbeeld
zijn de letter H in het Russisch een N en is de letter P een R in de
uitspraak maar ook de C spreekt men uit als een S.

Dit alles geeft al aan dat ik een eventueel vervolg op dit versiag niet
in het Russisch zal doen, maar gewoon in het Nederlands want ook
het dialect van Sir ben ik niet machtig.

Met deze kleine bijdrage aan de “Sirene“ hoop ik een klein beetje bij
te dragen aan een bredere bekendheid van de mensen die in
Sirjansland wonen want we hebben allemaal onze eigen bezigheden
en kennen elkaar dan wel van gezicht of zoals bij ons van het

- wandelen met de honden, maar daar blijft het dan wel bij.

Wat we doen en wat ons bezighoud blijft meestal verborgen voor de
gemeenschap. "

Mensen, Sirlanders, een prettige zomertijd toegewenst en ik beloof
dat ik nog een stukje zal schrijven nadat ik een onvervalste
Russische winter heb meegemaakt en zal dit verduidelijken met wat
winterse foto’s.

Vriendelijke groeten,
Hans en Jeanne van der Wateren
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Natuurouders, wie zijn dat?

Onze school staat op een uniek plekje, temidden van veel vrije
natuur. We hebben het Dijkwater, de Grevelingen, de Oosterschelde
en natuurlijk ons eigen Sirse bosje. Omdat wij dit toch wel heel
bijzonder vinden hebben wij: Gerda Parrin, Dineke Mulders, Lucia
Groenewegen en Marisca Groot, ons aangesloten bij de Stichting
Natuur- en Milieu-educatie Schouwen en Duiveland (NME) als
natuurouders, met als doel het ondersteunen van de school bij het
natuuronderwijs. Jullie hebben ons vast wel eens rond zien sjouwen
met kisten, schepnetten enz. Maar wat is nu eigenlijk het fenomeen
natuurouder?

Als in de school een onderwerp op het gebied van natuur en milieu
aan bod komt, wordt daarbij vaak een leskist of ander materiaal
geleend van de stichting NME. En daar haken de natuurouders dan
op in, soms in de klas, maar ook vaak buiten.

De school heeft twee jaar geleden het dorpsbosje in Sir geadopteerd ,
zodat wij over een unieke plek beschikken om veldwerk te doen met

de kinderen en ze moeten natuurlijk helpen bij het onderhoud van

het bos zoals snippers uitrijden over de paden, shoeien en het

schoon houden van het bos.
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Hierdoor leren kinderen hun eigen omgeving beter kennen en raken
erbij betrokken, zodat ze er zorgzaam mee om leren gaan.

Aan het begin van het schooljaar kiezen de leerkrachten een aantal
leskisten uit. Zo hebben we onlangs met groep 1, 2, en 3 de leskist
“Het kabouterpad” gehad.

We zijn met de kinderen naar ons dorpsbos gegaan en daar hebben
we allerlei spelletjes en opdrachten gedaan. De kinderen zoeken b.v.
verschillende soorten bladeren en paddestoelen, we doen een
paddestoelenrace, puzzels en vaak vertellen we nog een leuk
verhaal. i

Met de midden- en bovenbouw hebben we ook een spinnentocht
gedaan en vorig jaar met groot succes een bijenproject in de kias.
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Ter afsluiting kwam er een echte imker die werkelijk schitterend kon
vertellen over de bijen en de honing, hij had zelfs een heel bijenvolk
bij zich waar de kinderen ademloos naar gekeken hebben en ook
gelachen omdat de koningin tipp-ex op haar rug had zodat ze goed
te zien was.

De bovenbouw heeft verschrikkelijk haar best gedaan om de
wedstrijd “De schoonste school van Nederland” te winnen en hebben
het zo goed gedaan dat ze bij de laatste 5 van Nederland zijn
geéindigd. Ze moesten de school en de omgeving zo schoon
mogelijk houden. Gewapend met papierprikkers en een vuilniszak
hebben ze verbazingwekkend veel zwerfvuil opgeruimd, zodat het
hele dorp er weer pico-bello uitzag. Er werd ook onverwachts
gecontroleerd dus het was heel spannend. En hu houden zo
natuurlijk. .

We hebben nog een aantal hele leuke leskisten die we dit jaar gaan
doen, boomfeestdag (22 maart)komt er aan en organiseren we ook
een eindfeest, maar dat is nog een verassing.

Je hoeft geen bioloog te zijn om natuurouder te worden. Wel

" belangstelling voor de natuur- en omgeving en de bereidheid om met
de kinderen op pad te gaan. Ook kunnen we vrijblijvend cursussen
volgen bij het de stichting NME, waar je elke keer verassend veel
van leert. Binnenkort de cursus “Vogels in de buurt”.

Wij zoeken natuurlijk nog enthousiaste vaders, moeders, opa's,
oma’s, die ons willen helpen of zelf natuurouder willen worden.

NATUUR(lijk) DOEN It
Neem kontakt op met Gerda, Dineke, Lucia of Marisca.
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Daar zou de de politie wat “an motte doe”

Hebt u dat ook? Dat u op feesties met iemand in gesprek bent en dat
het dan vaak gaat over die onterechte bekeuring, of die vervelende
jeugd. Dat heb ik nou ook nog al eens. Als teamchef van de politie is
het natuurijk niet zo raar dat mensen daarover beginnen.

L

De afgelopen maanden heb ik op diverse dorpsraadvergaderingen
uitgelegd hoe het ongeveer zit. De politie doet haar werk in de
samenleving en binnen die samenleving zijn bijvoorbeeld de
gemeenteraden, maar ook ministeries belangrijke organen. Elk jaar
" maakt de politie een werkplan waarin de wensen van de
gemeenteraad, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar ook
van het openbaar ministerie (de officieren van justitie) zijn
opgenomen. Vervolgens gaat de politie haar werk doen: reageren op
meldingen, aangiften opnemen, toezicht houden, verkeerscontroles
houden etc. Die werkzaamheden leveren uiteindelijk op dat ‘boeven’
worden gepakt en dat er bekeuringen worden geschreven.

Wat doet de politie op Sirjansiand eigenlijk, zult u zich afvragen. De
politie op Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland werkt vanuit het
bureau Zierikzee en is verdeeld in 4 teams. Eén van deze teams
richt zich vooral op de oostkant van het eiland. Er is 24-uur per dag
gegarandeerd politietoezicht op het eiland. Als de eigen eenheden
bezet zijn en er komt een spoedmelding, dan wordt vanuit het
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Bibliobus_

Vanaf 2 januari 2006 rijdt de biblioservicebus een aangepaste route
die meer gericht is op de kleine kernen. In de meeste gevallen
betekent dit dat de haltetijd verschuift naar een ander tijdstip. Voor
Sirjansland is de haltetijd op woensdag aan de Lageweg nu van
15.45 tot 16.30 uur.

'Deze nieuwe bibliosevicebus biedt vele extra diensten en producten
zoals geldautomaat, chipknipoplader, postzegels, strippenkaarten,
treinkaartjes, informatiezuil, enz.

Deze haltetijd is waarschijnlijk tot juli 2006, omdat er dan voor alle
bibliobussen weer wijzigingen moeten plaatsvinden.

Uitgaanstip!l! Uitgaanstip!!! Uitgaanstip!!!

Pak uw agenda erbij en houd de weekenden rond half oktober vrijl
Bel vrienden, familie en kennissen; De Schouwspelers komen er
weer aan!

En met hun optreden van vorig
jaar nog vers in het geheugen,
mag u dit echt niet missen.

In de volgende uitgave van ‘De
Sirene” staan de precieze data,
dus houd de brievenbus in de
gaten en uw agenda vrij.
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Sir 7017?77

Er zijn mensen die er niet genoeg van krijgen. Op naar het voigende
feest.
We wachten met spanning op het "feestprogramma”.
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» Maamdag 2% juii 1967 « %r 24168

Concurentie Bruse Visserijdagen

Trugkieke |

At A w4 @

Eerste Jaarmarkt in geschiedenis
Sirjansland niet druk bezocht

SIRJANSLAND - Alles was aanwezig voor een gezellig
evenement: veertig kramen met de meest uiteenlopende
artikelen, de zon en de achtergrond van een sfeervol pit-
toresk dorp. En het was ook gezellig op de eerste jaar-
markt in de geschiedenis van Sirjansland. Alleen het be-
zoekersaantal was wat matig. De hele dag door druppel-
den wel belangstellenden langs de kramen maar de echte
drukte bleef uit.

F

Tijdens de jnarmarkt in Sirjansiand waren ook weer oude tractoren te bezich-
tigen.

N
(6]

Desondanks toonde initiatiefne-
mer en organisator J. de Vlieger uit
Oosterland zich tevreden met het ver-
loop van het evenement. ,,Ja, ik weet
dat er ook de Visserijdagen in Brui-
nisse waren maar zo'n evenement
moet je toch in deze tijd houden want

.dan is het druk op de campings bij

Sirjansland”. De Vlieger vertelde ge-
kozen te hebben voor een voorzichti-
ge opzet van de jaarmarkt. ,,Sirjans-
land is niet zo groot".

In de kramen die werden opgesteld
in- de Dorpstraat konden de bezoe-
kers een keuze maken uit sieraden,
kleding, curiosa, speelgoed en tal van
andere zaken. Er was zelfs een mar-
mottenbaan ‘aanwezig en een loterij.

Een bijzonder plaats op de jaar-
markt werd ingenomen door de land-
bouwmachines en tractors van de J.
Dorst uit Oagsterland. en: K. :Bij. de

Mm,lﬁee%ew'léa-
ke gelegenheid om die spullen eens
aan de mensen te tonen. Anders staat
het altijd alleen maar in de schuur”,
aldus de Kerkwervenaar. Hij is al bij-
na zeven jaar bezig met zijn hobby,
het opknappen van landbouwmachi-
nes. In Sirjansland presenteerde hij
onder meer een Duitse tractor uit
1949 met een vermogen van 11 pk.

Bijzonder

,»Het is een heel bijzonder ding om-
dat de versnelling nog op de achter-
brug zit. Die is er apart tegenaan ge-
bouwd”. Een andere bezienswaardig-
heid vormde de Bentall graanmolen
uit 1910 die Bij de Vaate enkele jaren
geleden bij toeval in een boerenbe-
drijf in Haamstede ontdekte: ,,Het is
een apparaat dat vroeger werd ge-
bruikt om krachtvoer mee te malen
voor de beesten”. Dorst uit Qoster-
land presenteerde een Lanz. Buldog
tractor met gloeikop.

Optimistisch

Ondanks de matige belangstelling
voor het evenement toonde organisa-
tor De Vlieger zich optimistisch over
een mogelijke voortzetting. van een
jaarmarkt in Sirjansland in de ko-
mende jaren. ,,Zoiets moet groeien en
het was heel gezellig”.



Kerkelijk nieuws

Het gaat er naar uitzien dat de pastorie aan de Lageweg weer
bewoond gaat worden.

De hervormde gemeente Sirjansland heeft een beroep uitgebracht
op ds. R.D. Kwint uit Trios Rivieres in de Canadese provincie
Quebec. Jullie zoeken het wel erg ver, zo zei iemand en het is waar, ,
maar ook de kerk weet gebruik te maken van internet en

e-mail en wat dies meer zij. Daarbij komt dat we ook op het
persoonlijke vlak zo onze connecties hebben. Zo kwamen we op het
spoor van ds. Kwint.

Hij heeft 12 jaar in Canada gewerkt en daar altijd Franstalige
gemeenten heeft gediend, wat dus betekent dat hij ook in die taal
heeft moeten preken. Het is zijn plan om te promoveren tot doctor in
de theologie, aan de universiteit van Brussel.

Dit en het feit dat de oudste kinderen de middelbare schoolleeftijd
hebben bereikt, heeft geleid tot de wens naar Nederland terug te
keren.

Het is de bedoeling dat het gezin deze zomer, na afloop van het

schooljaar naar ons dorp komt. Men zal begrijpen dat we de komst
van hem en zijn gezin met vreugde tegemoet zien.
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Ds. Kwint heeft aan de gemeente een brief geschreven waarin hij
aangeeft de overtuiging te hebben zich door God geroepen te weten
om naar hier te komen.

We citeren enkele regels: “Wij zien allen uit naar dit grote moment. U
krijgt er niet alleen een predikant bij, maar ook een vriend en
broeder, een vriendin en zuster en zelfs 6 kinderen”.

De namen van de kinderen zijn, Maria(14), Samuel(12), Levi(10),
Ofer(8), Yona(B) en Tikva (bijna 2).

Als we het domineesechtpaar goed hebben ingeschat, vermoeden
we niet dat ze er problemen mee zullen hebben als we vertellen dat
hij Ruben heet en zij Leontine.

P.J.Heijboer
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Slik Dijkwater Sirjansland

Al jaren staat het dijkwater bij Sirjansiand bekend om zijn grote
vogelrijkdom.

Het Slik gedeelte aan de Grevelingenkant heeft een grote
aantrekkingskracht op kustbroedvogels. Omwille van soorten als
dwergstern, strandplevier en kluut gaat Staatsbosbeheer dit jaar
maatregelen nemen ten gunste van deze bijzondere broedvogels.

Strandplevier Dwergstemn ’
Subsidie

Recentelijk heeft Staatsbosbeheer een subsidieverzoek toegekend
gekregen van de Provincie Zeeland. Deze is specifiek gericht op
soortbeschermende maatregelen t.b.v. kustbroedvogels. °

Vanaf de dijk is het slik goed te zien. Oostelijk van het Slik bevindt
zich een grote schelpenbank die jaarlijks groeit. Deze
omstandigheden zijn gunstig voor pionierssoorten als strandplevier
en dwergstern. Om de broedbiotoop te optimaliseren worden met het
geld van de provincie enkele maatregelen getroffen.

Alert

Kustbroedvogels broeden graag in kolonieverband. Zo is er altijd een
waakzaam oog voor naderende vijanden. De open viakte en
afscheiding met water geeft hun een veilig gevoel.
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Langslopende mensen op de dijk deren hun niets en worden al gauw
als gewoon beschouwd.

De bomen langs de dijk geven echter broedgelegenheid voor
predatoren als kraai en ekster.

Eén van de maatregelen is om de opkomende boomvormers op de
dijk te verwijderen. Hierdoor voelen de broedvogels van het slik zich
weer wat veiliger. Struweel en braam blijven staan. Hierin broeden tal
van zangvogelties en geeft een natuurlijke barriére richting het slik
voor b.v. eventueel loslopende honden.

Kluut .
Inrichting

Andere maatregelen zijn het herstellen van het kerende
schapenraster op de schelpenbank en het opbrengen van
schelpenruggen verder op het slik. Door het aanbrengen van
schelpenbanken aan westelijke zijde wordt het broedterrein
aanzienlijk vergroot en wordt meer kans geboden voor deze
zeldzame vogelsoorten. Afhankelijk van de weersgesteldheid en
draagkracht van de bodem wordt vroeg in het voorjaar of eind deze
zomer begonnen met de werkzaamheden.

William van der Hulle,

Opzichter Grevelingen, Staatsbosbeheer.
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Kippennieuws

Of ik even een stukje wilde schrijven over de impact van het
naderende virus.

De impact is groot .... heel groot.

Vorig jaar oktober kregen we al bericht dat alles opgehokt moest
worden. Gelukkig heb ik al mijn show/fokdieren in overdekte rennen
zZitten op een betonvioer met zaagsel, dus dat probleem had ik niet.
Ook gaat alles ‘s avonds naar binnen en worden de hokken
afgesloten en het gaas is zo fijn als daar een muis doorheen zou
kunnen heb je meelij met de muis want die zal dan erg mager
moeten zijn.

Daar ik voor de Zijdehoenciub het bemiddelingsbureau doe en ook
elke avond een kippenspreekuur heb was het gelijk superdruk met
vragen.

Nu echter is de paniek toegeslagen bij vele fokkers. Vragen over
watervogels, kippen die geen overdekte ren hebben en dan maar
afgemaakt moeten worden. Zelfs een bericht dat de Nieuwerkerkse
Kippen van het kinderboerderijtje achtervolgd werden en stil in een

30



zak afgevoerd werden. Bij navraag bleek dat de kippen gewoon
levend in de zak zaten en nu lekker op Oosteriand in een overdekte
ruimte zitten.

Brussel vergaderde vorige week over het enten en 15 min. na de
beslissing kwamen de E -mails al binnen van verschillende kanten
WE MOGEN ENTEN !

Eindelijk.. alleen had Frankrijk net 3 miljoen stuks entstof in
Nederland gekocht en zitten wij hier bijna zonder. Maar binnen 14
dagen mogen ook wij hopelijk enten, 2x achter elkaar en dan mogen
ze na 3 weken weer los lopen wat voor veel fokkers een hele
opluchting zal zijn. Shows hadden we net achter de rug, 6x
algemeen kampioen geworden en ook op Zuidlaren de beste van de
Zijdehoenclub, dus wat dat betreft deden de Sirse zijdehoentjes het
prima. :

Wel slaat de twijfel toe. Moet je eieren inleggen of niet. Ik leg nu
maar heel beperkt in want anders kan ik ze niet huisvesten en de
verkoop ligt stil voor de liefhebbers.

Natuurlijk is het voor de mensen die hun brood moeten verdienen
erger dan voor ons. Maar toch, de dieren daar leef je voor. Je bent
lang mee bezig met de verzorging, show en kuikenfok.

Maar als er (laten we het niet hopen) bij mij geruimd zou moeten
worden, dan gaat één van de mooiste stammen van Europa naar de
knoppen. Jarenlang moet je fokken om een goede stam dieren te
krijgen. Vanuit heel Europa komen ze bij mij kippen halen juist
vanwege de mooie volle dieren. Pino de grote witte haan is
Intemationaal bekend en staat zelfs op de Deense, Belgische en
Franse kippensites. Gelukkig heb ik mijn vrienden van Artis altijd
achter de hand en alle dieren daar zijn geé&nt in november.

Vooralsnog denk ik dat het virus al veel langer rond de wereld gaat,
maar ja nu gaan ze echt alles onderzoeken. En was er in 2003 ook al
geen dierenarts uit Brabant overleden aan de kippengriep... daar
hoor je nu niemand meer over, maar het gebeurde wel in Nederland.
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Enten

Wij hebben als liefhebbers duizenden brieven in oktober naar
Brussel verzonden of we a.u.b. onze dieren mochten enten; het
antwoord was NEE. En nu vele maanden later mag het dan wel.

De bekende KOP in het zand steken. Maar gelukkig ben ik maar een
gewone kippenfokster.

Zojuist kreeg ik een telefoontje van een fokster uit Belgié. Daar
hebben ze de fokkers behoorlijk bang gemaakt over het enten van
kippen, bloed aftappen ter controle, 2 x per jaar, niet meer over de
grens kopen, etc. etc. Ze hing huilend aan de telefoon, zo bang zijn
ze nu dat ze de hobbykippen nu niet durven te enten dit vanwege de
strenge nacontrole en de consequenties hiervan.

Laten we hopen dat alles goed afloopt.

Martha van Dam
Lageweg 36
Sirjansland tel 643726

Noot van de redactie:
Sinds 16 maart mag hobby pluimvee geént worden.
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De kookpen

Deze keer wordt de kookpen verzorgd door Lenie van der Meulen.
Zij heeft voor u een recept dat zo klaar is en heerlijk smaakt. De
bereiding moet iedereen aanpassen aan wat hij lekker vind, maar de
grove lijnen staan hier onder vermeld;

"Rotzooitje’

Ingrediénten:
5 grote uien, 4 tomaten, 5 eieren, 2 ons ontbijtspek, olijfolie of

vloeibaar vet, eventueel uit te breiden met champignons, knoflook en
paprika. ’

Bereiding:

Uien en tomaten ( en verdere groenten) in stukjes snijden en al
roerend in koekenpan bakken. Niet te bruin laten worden.

Daarna spek in stukjes snijden en erdoor roeren. Als dit gaar is, de
eieren klutsen en bij de rest bakken.

Het geheel is klaar als de eieren helemaal droog gebakken zijn.
Eventueel zout of kruiden naar smaak toevoegen.

Bereidingstijd is + 20 4 25 minuten.

Wijzelf eten dit bij brood, maar kan ook ergens anders bij gegeten
worden.

EET SMAKELIJK!!

De kookpen wordt doorgegeven aan Willy van Ast.
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Uit het leven van een puppy.

Het is ergens in Brabant waar ik de eerste weken van mijn nog korte
leven heb doorgebracht.

Met mijn moeder, 4 broertjes en 2 zusjes zaten we bij mooi weer in
een grote buiten ren in de tuin met vijver. Je snapt het al, de vijver
trok al vroeg mijn aandacht. Als we uit de ren mochten, rende ik
gelijk naar de vijver en spong er midden in. Paniek alom, baasje
schepnet zoeken, ik was toen 3 weken oud en ze dachten dat ik niet
kon zwemmen. Voordat het schepnet gevonden was, zat ik al hoog
en “droog” aan de overkant.

Druk was het met allerlei mensen die ons kwamen bekijken en
knuffelen.lk snapte er niks van. Mijn vader was ook nergens te
bekennen om ons een beetje te beschermen. Naar ik later begreep,
mag die alleen in het prille begin zijn bijdrage leveren en verder kan
hij het schudden.

Toen ik 4 weken oud was, noemden ze me ineens Zeeuws meisje.
Wat dat inhield kwam ik snel achter. Steeds kwamen dezelfde
mensen kijken, altijd op zondag. Plotseling waren ze er op
vrijdagmorgen. Er werd met papieren gerommeld en met geld
geschoven en ja hoor er komt een doosje tevoorschijn, waar ik in
moet. De dierenarts had gezegd dat het hondje in een doosje tussen
de benen voor in de auto mee moest. Dan had het beestie er het
minst last van.

Nou het was me wat, ik wilde er zo snel mogelijk uit natuurlijk. Elke
keer als ik dat probeerde, duwde dat vrouwtje me terug. Die strijd
heb ik maar snel opgegeven. Toen de auto stopte, waren we dus
thuis. Vanuit de auto werd ik over een hek gezet, ik zette het op een
lopen en wat denk je..... een bak met water (mijn baasje noemt het
een vijver, maar ik weet wel beter) Daar lag ik dan tussen half dode
waterplanten in stinkend water. Dat deze actie minder geslaagd was
zul je wel begrijpen. Maar daar zat ik niet mee, het werd een
dagelijks ritueel, heerlijk!
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Ben je dan eindelijk een beetje gewend gaan ze met je naar puppy
training. Nu ben ik voor alles in, maar stil zitten en op commando een
stukje naast lopen of af liggen, vind ik minder.

Die andere hondjes zijn veel leuker, daar wil ik naar toe.
Ondertussen ben ik er wel achter dat je als pup niet veel mag, maar
wel heel veel moet leren. ]

Nog eens over dat hek waar ik achter werd gezet, nou daar komt me
wat langs, dat wil je niet weten. Grote en kleine, leuke en minder
leuke honden, maar vooral dat bruin met witte hondje vind ik erg
leuk. Hevig verliefd ben ik eigenlijk wel op die lage lange, met al dat
ruwe haar.

Er is er ook een die in het begin net zo klein was als ik, maar die is
nu ineens ook heel groot. Hoe dat kan, daar kom ik nog wel eens
achter.

Mensen, groot en klein komen ook vaak langs. Heel gezellig
allemaal, maar ik moet altijd achter dat hek blijven. Eens komt er een
dag dat ik er over spring, dat weet ik zeker en dan ga ik het hele dorp
verkennen.

Als ik dan soms verdwaal, wilt u me dan terug brengen naar
Sportweg 2, daar woon ik en wil ik graag naar terug.

Kira

VIROLIJIK
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Verbouw Openbare Basisschool
Duiveland-Sirjansland

Nog dit schooljaar gaat onze school verbouwd worden en dat is goed
nieuws voor onze schooll!

In 2004 werd door het Ministerie van Onderwijs geld beschikbaar
gesteld om achterstanden in de uitrusting van schoolgebouwen aan
te pakken. Onze school, die in 1985 grondig “vermnieuwbouwd” was,
bleek ook niet aan de huidige eisen des tijds meer te voldoen. Zo
ontbreekt een ruimte voor remedial-teaching, het onderwijzend
personeel, de GGD., de logopediste, enz. enz. Zaken, die tot voor
een paar jaar geleden nog als onbetekenend werden afgedaan,
worden nu als onmisbaar op de lijst geplaatst en waar door onze
overheid de afgelopen vijf jaren al geld in ongewenste achterstanden
werd gestopt, komen nu de bouwkundige voorzieningen aan de beurt
en dat zijn er op onze school een aantal.

In 2004 vond een eerste inventarisatie plaats en rolde bovenstaande
lijst moeiteloos uit het opgestelde rapport, ook de grote afstand *
tussen het lokaal van groep 1-2-3 tot de toiletten was een doom in -
het oog: het verwijderen van een half kozijn naar de toiletruimte
vormt de oplossing en bouwkundig blijkt dit nu allemaal mogelijk. De
leerkrachten hadden ook nog een aantal wensen, zoals het idee om
de computerruimtes te verplaatsen naar boven in de lokalen van het
uit 1883 daterende oudste gedeelte van de school. Het leek een
prachtig idee om deze zogenaamde vides gerealiseerd te krijgen en
tot onze grote verbazing bleken ze ook nog realiseerbaar te zijn en
worden ze gebouwd. Dus twee trappen naar boven en een echt
balkon in deze ruimtes, gevolg: ruimtewinst en een aantrekkelijke
vernieuwing in deze oude lokalen.

In het onderbouwlokaal een extra nooduitgang, naast de twee jaar
geleden aangebrachte nooduitgang in de hal.

Toen eenmaal duidelijk werd, dat de samenvoeging van het oude
schoolmeestershuis en de school werd afgeblazen, de woning is
inmiddels verkocht, richtten alle pijlen zich op de verbouw van de
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school zelf. De lucht in kon bouwkundig niet en werd veel te duur,
dus werd besloten een deel van de in de school zittende schuur van
de woning terug te plaatsen bij het daaraan grenzende magazijn,
een kwestie van muren zetten en slopen en door samenvoeging van
alle magazijnen in de hal gaat een ruimte ontstaan, die gemakkelijk
een ruimte voor alle genoemde activiteiten kan vormen, met een
ruimte voor de directie van de school, die deel uit gaat maken van
deze nieuwe ruimte. Daarmee komt het oude “kamertje” na ruim
twintig jaar te vervallen, hier zal het nieuwe magazijn van de school
worden gevestigd. Omdat dit veel te klein zal worden, is gekozen
voor een extra trap naar de zolder, zodat na verdere beplating van
de kale balken, veel extra ruimte ontstaat.

Twee jaar geleden had de school al een echte nooduitgang
gekregen en alle elektriciteit werd gedurende de zomervakantie
beveiligd, omgelegd en uitgebreid. In diezelfde jaren werd de
bekabeling aangebracht voor onze computernetwerken en de school
beschikt op dit moment over een netwerkcomputer voor één op de
vier kinderen en belangrijker is, dat ze ook zeer intensief gebruikt *
worden. De kinderen van de onderbouw kregen viak voor de
kerstvakantie helemaal nieuw meubilair (ja, de juf ook!!) en ook werd
drie jaar geleden de vioerbedekking geheel vernieuwd door middel
van duurzaam linoleum, zodat klachten op gebied van stof tot een
minimum beperkt worden.

Wat gaat er nog meer gebeuren?

De vloeren van de toiletten gaan eruit, zodat het stankprobleem door
nieuwe vioerentechniek zal worden opgelost en op dit moment wordt
ook de mogelijkheid van een extra toilet bekeken en berekend. Ook
zal de school van binnen helemaal opnieuw geschilderd worden en
het leuke is, dat we afgelopen kerstvakantie en voorjaarsvakantie de
grijze betonsteen, die erg somber kleurde, maar in de tachtiger jaren
verplicht was, in prachtige kieuren hebben geverfd, dus de hele
entree, met doorloop naar de hal, de garderobe, de muur van het
techniekkasteel en het gehele lokaal van juf Suus. Een totale
metamorfose, die de school een stuk vrolijker heeft gemaakt. Alles
mogelijk door de goede idee&n van Jeanet en de gratis verf van de
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firma Schults uit Zierikzee, die door Jan Vis op school terechtkwam.
Ook ons toenmalig bestuur, de gemeente, deed een duit in het zakje
door alle voorstrijkverf te betalen, zodat het de school niets gekost
heeft.

De hele hal zal opnieuw ingericht worden, voor wat het meubilair
betreft en de hal zal een prachtige glazen wand krijgen van de exira
ruimte en een uiterst moderne vakkenwand voor alle boeken. Ook
zal er een nieuwe keuken worden ingebouwd met vaatwasser,
koelkast en combimagnetron. De verlichting in de oude lokalen zal
helemaal vernieuwd worden, deeis ook in de hal.

De nieuwe kleuren zijn nu al in het bestek opgenomen en de
lokaaldeuren zullen tenslotte ook allemaal vervangen worden door
deuren met een grote ruit, zodat veel ruimte en openheid in de
school zullen ontstaan.

De hele voorgevel van de school aan de kant van de Lageweg zal
eruit gaan en door een prachtige houten gevel vervangen zal
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worden. Ook de muurtjes langs de Lageweg zullen nieuw worden en
het schoolplein aan diezelfde Lageweg gaat vernieuwd worden!

Wanneer gaan we beginnen? 9 Maart hebben de laatste wijzigingen
in bouwkundig opzicht plaatsgehad en volgens de architect, die het
hele project al twee jaar begeleidt, zal de aanbesteding nog in maart
plaatsvinden, zodat we denken, dat in april werkelijk met de bouw
begonnen gaat worden. Sommige aannemers zijn al bekend en de
rest wordt bij de aanbesteding duidelijk.

Dit alles zal ook betekenen, dat de bovenbouw (de groepen 4 tot en
met 8) voor een aantal maanden de school uit moet. In een grijs
verleden hebben we dit ook al eens gedaan. De eerste gedachte
gaat natuurlijk uit naar ons Verenigingsgebouw, maar beslist is er
nog niets en ik ben in gesprek met de gemeente, dat als eigenaar en
verantwoordelijke een belangrijke stem in deze kwestie heeft. Het
kan betekenen, dat het Verenigingsgebouw voor langere tijd niet
voor andere doeleinden te gebruiken valt. Zodra er nieuws is, zal ik
dat natuurlijk faten weten!

Is er nog meer in aantocht? Ja, we zijn naast de schoonste school
van Zeeland ook de eerste die met elektronische schooiborden gaat
werken (PZC — 9 maart 2006) sinds een paar weken experimenteert
de bovenbouw van onze school met zo’n bord, waarop je met een
krijtje niet meer kan schrijven. Het bord van de toekomst en ik ben er
zeker van, dat we in de hele school met die borden gaan werken. De
kinderen vinden het geweldig en waar het natuurlijk allemaal om
gaat, is dat ze er veel mee leren.

Aan het einde van mijn bijdrage aan deze Sirene zou ik willen
zeggen, dat er “straks” een juweel van een schooltje in een kieine
kern staat met de meest moderne middelen om up-to-date onderwijs
te geven aan onze kinderen. Niks achterstand bij welke grote stad
ook, leermiddelen en gebouw helemaal aangepast aan de eisen des
tijds en daar kunnen we in een heel kleine kern als Sirjansland heel
trots op zijn. Als de provincie en de gemeente nu ook eens werkelijk
werk gaan maken van huizenbouw in kieine kemen, kunnen we nog
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vele jaren plezier hebben van één van de belangrijkste
leefbaarheidvoorzieningen in een kleine kem: de school!

Het gaat allemaal heel erg mooi worden, vast reden voor weer een
feestje en wie het allemaal eens wil komen bekijken, wees gerust
welkom en loop “gewoon” eens binnen om alles te bekijken. Open
dagen komen er ook, maar dan moet wel eerst alles klaar zijn!

Tot een volgende keer,

Gerard Oele
OBS. Duiveland - Sirjansiand
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Vieermuiskelder geinspecteerd.

Begin februari is de vieermuiskelder voor de vierde keer na aanleg
gecontroleerd op bewoning. Er zijn geen vleermuizen aangetroffen.
De kelder was niet vochtig genoeg maar er zaten wel veel
wintermuggen in. Een prima basis voor overwinterende
Watervieermuizen, waarvoor de kelder is aangelegd. Dat er veel
vleermuizen in het dorpsbosje muggen komen vangen is 's zomers
goed te zien. Er viiegen dan minstens twee en misschien wel drie
verschillende soorten langs de bosranden en over het water. De
Watervleermuis is in elk geval aanwezig maar ook de
Dwergvieermuis die graag overwintert in de spouw van gebouwen is
waargenomen..De derde soort is mogelijk de Laatvlieger.

Cultuurhistorische elementen.

Een paar jaar geleden hebben studenten van het Groen College in
Goes een plan gemaakt voor het reconstrueren van haventje De
Staert. Tot uitvoering van de plannen is het echter nog niet gekomen.
- Maar dat betekent beslist niet dat van uitstel afstel komt.
Tegelijk met haventje De Staert kwam ook de ningwalburg in Burgh
voor reconstructie in beeld. Staatsbosbeheer heeft gekozen om eerst
de ringwalburg aan te pakken. De uitvoering van dat project start dit
najaar. Wellicht is de Staert de volgende. :
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Wel heeft Staatsbosbeheer de Muralt muurtjes op de voormalige
zeedijk vrij van begroeiing gemaakt. Hierdoor is dit cultuurhistorisch
monument weer goed zichtbaar en als u nog eens vanaf het
schelpenstrandje richting Bruinisse loopt, let dan ook eens op de
bijzondere trapjesglooiing. De Muralt muurtjes en de trapjesglooiing
zijn rond het begin van de 20° eeuw aangelegd en zijn dus al 100
jaar oud.

Orchidee excursies.

Het Dijkwater geniet internationale bekendheid door de
aanwezigheid van bijzondere plantjes. Het beheer is daarom ook
gericht op het behoud van deze specifieke natuurwaarden. Harlekijn
orchis, Rietorchis, Moeraswespenorchis, Bijenorchis, Addertong,
Ratelaar zijn stuk voor stuk soorten die op de rode lijst staan. Echt
speciaal is het voorkomen van de Harlekijn orchis. Dijkwater is n.l. op
één na de grootste groeiplaats in Nederland. Tellingen hebben
uitgewezen dat er enkele tienduizenden van deze wilde orchideeén
groeien.
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Staatsbosbeheer organiseert onder leiding van een gids excursies
naar deze bloemenpracht op 4 6, 11, 20 en 25 mei en op 1, 10, 15
en 24 juni.

Rietorchis

Wie mee wil kan via VWV Schouwen Duiveland informeren naar de
tijden waarop de excursies plaats vinden. Dit is ook het adres waar u
kunt reserveren.

Telefoon: 0900 2020233.

Kosten € 2,00 per p.p. kinderen betalen € 1,00. Veel plezieriill!

Tip: fototoestel en verrekijker.

Dirk Fluijt, -
boswachter Staatsbosbeheer.
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Feestje? Feestjel

De data 8,9 en 10 september 2005 staat bij velen van jullie
ongetwijfeld nog vers in het geheugen gegrift. Op deze dagen heeft
Sir massaal feest gevierd vanwege het 700 jarige bestaan.

Aan de Sportweg 9 hadden we ook dezelfde feestplannen Bij ons
werd het echter een heel ander feestje!

Donderdagavond 8 september begon de jongste inwoner van Sir
zich te roeren; hij had besloten dat we dat feestje maar een ander
keer moesten doen. En i.p.v. de (door ons) geplande thuisbevalling,
was hij ook daar lichtelijk eigenwijs in!

Vrijdagmorgen 9-9-2005 om 07.09 uur werd Thomas Arend Anthonie
geboren in het ziekenhuis van Dirksland. Ja, helaas, het is van
geboorte een flakkeé&naar; maar wees gerust we zullen hem zeer
zeeuws opvoeden!

Na nog een dagje en een nachtje verwend te zijn door de goede *
verpleging in Dirksland, zijn we zaterdagmorgen de 10° thuis
gekomen. De eerste dagen zijn als een roes voorbij gegaan; ineens
ben je Sicco, Petra en Thomas. En da’s toch echt wel even anders!
We hebben de eerste dagen dan ook maar gebruikt om aan de
situatie te wennen. En — ook heel belangrijk — onze hond Kadima
aan de situatie te laten wennen.

Na een kleine week had Sicco dan toch eindelijk de viag en de
slinger opgehangen; de kaartjes waren inmiddels ook gepost. En
toen gebeurde er iets waar we eigenlijk — nu bijna 6 maanden later —
nog steeds zeer van onder de indruk zijn. We werden bedolven
onder de felicitaties van ontzettend veel dorpsgenoten!! Kaartjes,
presentjes, bezoekjes, persoonlijke felicitaties; het kon niet op! Ook
veel mensen waar we tot dan weinig tot geen direct contact mee
hadden. Nogmaals, we waren en zijn, zeer onder de indruk en
ontzettend blij met de hartverwarmende reacties op de geboorte van
onze Thomas. Zijn geboorte heeft zelfs de krant nog gehaald; ik
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geloof dat we daar onze schooldirecteur, Gerard, voor moeten
bedanken?

En middels dit berichtje in de Sirene willen we nogmaals iedereen
die zo met ons heeft meegeleefd — op welke wijze dan ook —
ontzettend BEDANKEN!! We zijn er trots op te wonen in een dorp als
Sirl :

Groetjes, Sicco, Petra en Tﬁomas Zoer - van der Zande
(Sportweg 9)
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Informatie van de

Dorpsraad Sirjansland

De dorpsraad is de schakel tussen bewoners en de gemeente.
Zij is betrokken bij allerlei vormen van overleg. Met de politie en
de gemeente is direct contact. De leden van de dorpsraad staan
open voor opmerkingen en vragen uit het dorp. Wellicht kan de
dorpsraad iets bespoedigen omdat zij een andere ingang heeft
bij de diverse instanties dan de meeste inwoners.

De samenstelling van de dorpsraad van Sirjansland is Wls volgt:

Voorzitter : Bram van der Graaf, .
Secretans : Dirk Fluijt

Penningmeester: André de Jong,

Leden : Heleen de Hulster, Petra van der Zande,

Martin van der Hoek, Bram Marijs, Sjaak Visser
en Gerard Oele.

Aftreden.

Volgens de statuten van de dorpsraad loopt de zittingstermijn van de
leden van de dorpsraad gelijk met die van de gemeenteraad. Heleen
de Hulster, Sjaak Visser, Bram Marijs en Dirk Fluijt hebben te
kennen gegeven niet meer voor een volgende termijn beschikbaar te
zijn. De dorpsraad is dus op zoek naar nieuwe leden. Kandidaten
kunnen zich melden bij voorzitter Bram van der Graaf of bij één van
de andere dorpsraadleden.
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Bloembakken.

De dompsraad is voornemens om de bloembakken met Geraniums,
zoals die vorig jaar het dorp sierden, opnieuw te leasen. Het
dagelijks onderhoud zou door omwonenden moeten worden
bijgehouden. Mensen die een bloembak willen onderhouden kunnen
dat kenbaar maken bij André de Jong.

Premie op actie.

De dorpsraad heeft een budget beschikbaar voor goede ideeén die
de dorpsgemeenschap ten goede komt. Wellicht hebt u al een tijdje
een leuk idee maar zoekt u er nog financiéle middelen bij of
ondersteuning op een andere manier. Het budget is beperkt maar er
zijn veel mogelijkheden. Het idee is om vanuit de dorpsraad
ondersteuning te bieden terwijl het initiatief en de uitvoering bij
anderen ligt.

Vragen of opmerkingen. )
Heeft u vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld uw leefomgeving of
een probleem met straatverlichting, trottoirs of wateroverlast en u
weet niet precies hoe u dat kunt oplossen of bespreken dan kunt u
dat altijd via de dorpsraad aan kaarten..

Secretaris dorpsraad Sirjansland.
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Lo Piek

Aad van Vugt

Colofon

De Sirene is een uitgave voor de inwoners van Sirjansland en verschijnt twee maal per
jaar in een oplage van 160. De Sirene wordt financieel ondersteund door de dorpsraad
van Sirjansland en gekopieerd i.s.m. de O.B.S. Duiveland.



